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Manisa 62 


PANORAMA MANİSA 

Atlas Tatil çıktı 6 | Demirci'nin çanları 62 

ATLAS RAPORU Manisa nın Demirci ilçesi geleneksel üretim 

а x Е: biçimleri, özelikle dokuma tezgahları ve 

TEMA Vakfı 24 katedrallere, koyunlara, keçilere çan 
üreten ustalarıyla göz dolduruyor. Selçuklu 

KIRPEREST yapılarının yanında Osmanlı konut 


Yağmuru hasat edin! 28 
UZAY ATLASI 

Mars'ta küresel fırtına 30 
ARKEO 

Arkeoloji millileştiriliyor mu? 22 


GEZGİNCE 

Yaz sofralarının vazgeçilmezi 36 
ISTRİA / HIRVATİSTAN 
Adriyatik büyüsü 38 


Adriyatik”in köpürdüğü kıyılar, zeytin 
ağaçlarıyla kaplı tepeler, Roma mirası, tarihi 
kentler, hayatın sakince, doğayla uyum 
içinde aktığı bir coğrafya... Hırvatistan'ın 
kalp biçiminde mavi sulara uzanan İstria 
bölgesi, çarpıcı doğası ve kültür dokusuyla 
Akdeniz'in en güzel köşelerinden biri. 
Romalıların ifadesiyle Terra Magica, yani 


büyülü topraklar.. 


E cadlasDergisi ЁЗ ATLASDergisi 


mimarisini temsil eden yapılarıyla Demirci, 
“küçük ama yaşanır” sözünü yineletiyor. 


RUSYA'NIN BUDİSTLERİ 

Sarı şapkalılar 80 
Sibirya'nın uçsuz bucaksız, bembeyaz 
ışığıyla göz alan düzlükleri binlerce yıldır 
birçok inancın ortak yurdu oldu. Halk 
arasında Sarı Şapkalılar olarak bilinen Tibet 
Budizminin bir okulu da burada boy verdi. 
KARGI / ÇORUM 

ce gidenler 98 
Türkiye'de Karadeniz çeltik havzasının en 
eski ekim alanlarından biri Çorum'un Kargı 
ilçesidir. Atlas, Kızılırmak vadilerinde çeltik 


tarlalarında, rençperlerin dünyasına konuk 
oldu. 


HAFTA SONU 
Lavlardan doğan park 112 


EK 


DOĞU KARADENİZ YÜRÜYÜŞ 
ROTALARI 


O ədlasdergisi.com (Gİ atlas dergisi 


E D İTÖ R KANSU ŞARMAN 


Tarih mirası Istria 


tlas'ın bu sayısında kapak 
konumuz Hırvatistan'ın 
Adriyatik kıyısındaki 
Istria Yarımadası. Alkım 
Doğan ve Şahan Nuhoğlu'ndan oluşan 
Atlas ekibi Hırvatistan'ın denize kalp 
biçiminde uzanan, zeytin ağaçlarıyla 
dolu Istria bölgesine gitti ve tarihi 
kentlerle dolu bu sakin coğrafy: 


yı 


araştırdı. Dünyada hem beyaz, hem 

de siyah trüf mantarının bulunabildiği 
nadir bölgelerden biri olan Istria aynı 
zamanda zeytin ve üzümüyle ünlü. 
Istria dosyasının sayfalarını aralarken 
Adriyatik kıyılarının tarihinden 
kültürüne, balıkçı şarkılarından kırmızı 


çatılı evlerine kadar pek çok ayrıntıyı 
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keşfetme fırsatı bulacaksınız. 

Bu sayıda bir başka konu Rusyada 
Budizm. Serkant Hekimci, Sibirya'nın 
durağan topraklarına gitti ve Rusya 
Federasyonu'ndaki Buryatya Özerk 
Cumhuriyeti'nde yer alan Budist 
tapınağına girdi. 1917'de Ekim 
Devrimi'nden sonra kapatılan din 
kurumları arasında bulunan Budist 


merkezleri arasında özel bir yeri olan 


İvolginski Datsan aynı zamanda Rusyada 
üniversite eğitimi veren tek Budizm 
merkezi. 

Yeni sayıda yurtiçinden Manisa'nın 
Demirci ilçesini anlatıyoruz. Dokuma 
tezgâhları ve çan üreten ustaların hünerli 
elleriyle tanınan Demirci'de ahşap işçiliği 


ve geleneksel üretim biçimleri hâlâ 
yaşıyor. Demirci'yi Zeynep Aygen yazdı, 
Tolga İldun fotoğrafladı. 

Ve yüzyıllardır soframızda çok 
tüketilen tarım ürünleri arasında başı 
çeken pirincin hikâyesine farklı bir bakış. 
M. Cevahir Akbaş, Karadeniz çeltik 
havzasının en eski ekim alanları arasında 
yer alan Çorum'un Kargı ilçesine gitti ve 
Kızılırmak vadilerinde çeltik diyarının ve 
pirinç hasadının öyküsünü anlattı. 

Yeni sayıda Atlas'ın hediyesi “Doğu 
Karadeniz Yürüyüş Rotaları” kitapçığı. 
Ersin Demirel yaz aylarında alternatif 
tatil seçeneği arayan Atlasçılar için 
Doğu Karadenizde birbirinden çarpıcı 
coğrafyaları ve rotaları anlattı. 


BREİTLİNG 


gə N / 


BREITLING 
1884 


#SQUADONAMISSION 


NORVEÇ / AHMET BERİ 


ATLAS TATİL 


YAZ 2018 | 


Yolların çağrısı SN = 


КОКК, 


Gezme sanatı dergisi Atlas Tatil, 2018 sayısında yine Türkiye ve 
dünyanın dört bir yanına gidiyor ve en cazip seyahat rotalarını 
tanıtıyor. Sahillerden yaylalara, tarihi şehirlerden ormanlara 
uzanıyor, yeni yerler keşfediyor, bildik yerlere farklı gözlerle bakıyor. 
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ilda bir yayımlanan Atlas 

Tatil, bu sayısında da 

dopdolu. Gezme sanatı 
dergisi konularını özel yazı 
fotoğraflarla işliyor: ulaşım, 
gezilecek yerler, önemli telefonlar gibi başlıklara sahip 
rehberler hazırlıyor. Yıl boyu 
elden düşmeyecek Atlas Tatil, 
seyahatleriniz için benzersiz 
bir kaynak. 


Atlas Tatil, Düzcenin 
Akçakoca ilçesinden 
Muğladaki Akyakaya uzanıyor. Türkiyeye ait Bozcaada ve 


Yunanistan'ın Sakız Adası'na 


gidip Ege'nin iki özel noktasına konuk oluyor. Dergideki 
bir diğer Yunan adası da 
İyonya Denizi'ndeki Korfu. 
İtal 
geldiği Cingue Terre bölgesi, 


anın beş köyün bir araya 


doğa ve kültür varlıklarıyla ziyaretçilerini kendine 
hayran bırakıyor. Nepal'in 
Pokhara şehri, dünyanın dört 
bir yanından huzur bulma- 
ya gelenlere kucak açıyor. 
Norveç'in Bergen ve Oslo 
şehirleriyle fiyortları insanı 
başka dünyalara götürüyor. 
Akdeniz'in gözde tatil ikilisi Çıralı-Olimpos, Artvin'in 


yüksek bahçesi Macahel yöresi, Kayseri'de turizme yeni 
kazandırılan yeraltı şehirleri, 
Gümüşhane'nin en etkileyici köşelerini dolaşan kültür 
yolu da derginin konuları arasında. Güney Amerika ülkesi 


ador, Slov: nın kültür 


sanat durağı Kosice, yürüyerek Budapeşte keşfi de Atlas 
Tatil sayfalarında © 
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РАМОВАМА 


FOTOATLAS ÇIKTI 


Astrofotoğrafçılık 
kitabını kaçırmayın 


KAPADOKYA / CAN YÜCEL 


tlasın yıllara dayanan fotoğrafçılık birikiminin ürü- 
Ne özel FotoAtlas dergisi, Yaz 2018 sayısında yine 

en iyi kareyi elde etmenin yollarını gösteriyor. Atlas 
fotoğrafçıları bu kez kaçırdıkları en önemli kareleri, eşiğinden döndükleri iyi fotoğrafları anlatıyor. Dergi ayrıca bu sayısında da özel bir eke sahip. Astrofotoğrafçılık 
kitabı uzaya bakıyor ve Ay, Güneş, yıldızlar, gezegenler, 
Samanyolu ve uzayın sonsuz boşluğundaki renklerin 
nasıl fotoğraflanacağını tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. 
FotoAtlas'ın dosya konularından biri doğa fotoğrafı 
çekmenin inceliklerini anlatıyor. Mağara içinde fotoğraf çekmenin ipuçları, zamanla adeta oynamayı mümkün kılan time laps tekniği, telekonvertörü kullanmanın 
incelikleri derginin başlıkları arasında. Portfolyolara da 
yer veren FotoAtlas'ta ayrıca Turgut Tarhan, aynı yerin 


farklı zamanlarda çektiği görüntülerini kompozit fotoğraf tekniğiyle nasıl tek bir karede buluşturduğunu anlatiyor. Dergide ayrıca iki röportaj var. Kâmil Fırat, kendi 
ürettiği ve farklı özelliklere sahip fotoğraf makinelerini, Endonezyalı Achmad Zulkarnain, fotoğraf sayesinde 
hayatındaki engelleri nasıl aştığını anlatıyor © 
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bd mx 
En değerli 
birikim tavsiyemiz: 
Fethiye / Akvaryum Koyu - Dalış 
Fethiye'de bulunan Akvaryum Koyu rüzgâra ve dalgalara karşı 
korunaklı konumuyla dalış yapmak için ideal nokta. En derin yeri 


12 metre olan koyda rengârenk balıklarla karşılaşabilir, süngerler 
ve mercanlarla kaplı büyük kayalar arasında yüzebilirsiniz. 


Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize 
yer açın diye, İş Bankası Yüz Yüze Bankacılık ayrıcalıkları 
hep yanınızda. Size özel Müşteri İlişkileri Yöneticileriyle 

hızlı hizmet veriyor, birikimlerinizi ustalık ve 

güvenle değerlendiriyoruz. 


Siz hayallerinize bakın, 
gerisini bize bırakın. 


لے 


— 


BANKACILIK 


м, — 
əə 


.. жо: ap, Ev А 
x ~isbank,com.tr- . (9) /yuzyuzebankac k, М Z@yuzyuzebankacilik 


>t 


PANORAMA 


CHARITY: VVATER 


Su için cüçbinliği 


Dünya üzerindeki varlığı gittikçe 
daha hayati, hatta stratejik bir öneme 
ulaşan temiz su kaynaklarına ulaşmayı 
kolaylaştırmak için sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte kampanyalar 
düzenleniyor. Bunlardan birini de 
geçen ay İsviçreli saat markası Hublot 
ve efsanevi müzik grubu Depeche 
Mode üçüncü kez güçlerini birleştirerek 
gerçekleştirdi. Hublot ve Depeche 
Mode, gelişmekte olan ve temiz suya 
ulaşamayan ülkelere içme suyu sağlamayı 
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amaçlayan “charity: water” kuruluşu 
için 1.7 milyon dolar topladı. Fon 50 
binden fazla kişiye temiz su getirecek. 
6 Haziranda New York'taki Barclays 
Centerdaki Depeche Mode konserinde 
Hublot CEO'su Ricardo Guadalupe ve 
Depeche Mode “charity: water” çekini 
resmi olarak sundu. New York merkezli 
“charity:water” kuruluşu 2006 yılında 
kuruldu ve 24 ülkede geliştirdiği 19 bini 
aşkın proje ile 6 milyonu aşkın insanın 
temiz sudan faydalanmasını sağladı. 


22 
Uğur'u hatırlamak 
Atlas, ekspedisyon editörü Uğur 
Uluocak'ı 2003 yılında 
2 Temmuz'da Kırgızistan'ın 
Ala Arça Dağları'nda 
Sevgili Uğür, geride bıraktığı 
sayısız başarıda ve sevenlerinin 


gönlündi r. Atlas, Uğur 


Uluocak'ı sevgi ve özlemle anıyor... 


betmişti. 


İnsanlık tarihinin en çok 
bilinen mitolojik öykülerinden 


biri Troya Savaşı'ysa, bunun 
bilinebilen tek kenti de 
Troya'dır. Ömrünü Çanakkale 
il sınırlarındaki Troya antik 
kentini araştırmaya adamış 
bilim insanı Prof. Rüstem 
Aslan'ın kaleminden çıkan 
Troya: Yeni Başlayanlar İçin adlı 
çalışma, Doğan Kitap etiketiyle 
okuyucuyla buluşuyor. 

Kitabı benzerlerinden ayırt 
eden en önemli özellik, 
yazarının 2013 yılından beri 
Troya antik kentinin kazı 
başkanlığını yürütmesidir 
diyebiliriz. Bu kitap bütün 
sayfalarıyla güvenilir bir 
rehber olmasının yanı sıra 
Troya kenti ve efsaneleri 
hakkında en geniş literatürün 
süzülmüş, berraklaşmış hali. 
Yazılarıyla Atlas okurlarına 

da çeşitli defalar Troya”nın 
bilinmeyenlerini anlatan 
Aslan'ın bu kitabı, tarih ve 
edebiyat meraklıları için de bir 
başucu kitabı. 


ə” , 
j lercihin ай 
“Benim i 


Ц Üniversitem & 


PANORAMA, 


TOPRAK SOLUCANLARI 


Doğanın emekçileri 


Türkiye, doğada çok önemli görevler üstlenen toprak solucanları açısından zengin bir 
ülke. Son araştırmalarla topraksolucanı faunasına ait takson sayısı 83'e yükseldi. 


YAZI: PROF. DR. METE MISIRLIOĞLU" 


il ludağ topraksolucanı 
faunasının belirlenmesi” başlıklı projede 

Octolasion cyaneum türü 

Türkiyeden ilk kez kaydedildi. Bu türle birlikte Uludağ 


А Türkiyede sık 
topraksolucanı faunasına ait karşılaşılan ve diğer 
bilinen takson sayısı 26'ya, türler gibi toprağın 


Türkiye topraksolucanı faunasına ait takson sayısı ise 83е 
yükseldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete 
Mısırlıoğlu tarafından yürütülen projede Biyolog Veli 
Temel ve Biyolog Osman Şen 
de görev alıyor. 

Octolasion cyaneum endojeik bir tür. Yani yüzeyle 25 
santimetre derinlik arasındaki katmanda bulunuyor. 
Genellikle Avrupa, Asya ve 
Amerika'nın boreal ve ılıman 
iklimin hüküm sürdüğü bölgelerinde yaşıyorlar. Habitat 
olarak da ormanları ve çayırları tercih ediyorlar. Boyları 
65 ila 140 milimetre arasında 
değişiyor ve 100'ün üzerinde segmentten oluşuyorlar. 
Bu canlıların ayırt edilmesinde önemli bir özellik olan 
ve klitellum adı verilen eşeysel kuşak 29 ila 34'üncü segmentler arasında yer alıyor. 
Pigment taşımadıkları için 
renkleri beyaz. 

Türkiye geniş ve biyoçeşitlilik açısından sıra dışı bir 
ülke. Topraksolucanı faunası 
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sağlığı için büyük 
önem taşıyan 
Dendrobaena 
veneta. 


da bu zenginlikten yeterince 
nasibini almış. Bugüne kadar 
kaydedilen 83 takson dünya ölçeğinde bakıldığında bir 
ülkenin topraksolucanı faunası için yüksek bir sayı. 
Dünyada topraksolucanı tür çeşitliliği açısından 
Güney Afrika, Brezilya, Çin, 
Yeni Zelanda gibi ülkeler ilk 
sıralarda yer alıyor. Güney 
Afrika 325, Brezilya 305, 
250 ve Yeni Zelanda 220'nin 
üzerinde türe ev sahipliği 
yapıyor. Avrupa ülkeleri arasında ise Fransa ve İspanya 


160'tan fazla türle en zengin 
iki ülke. İtalyada kaydedilen 
takson sayısı ise 100'ün üzerinde. Daha sonra 83 taksonla 
Türkiye geliyor. Ülkemiz, topraksolucanı çeşitliliği açısından Avrupa ülkeleri arasında 
dördüncü sırada yer alıyor. 


Yine bugünkü bilgilerimize 
göre karşılaştırma yaptığımız- 
da sınır komşumuz olan ülkeler arasında en zengin çeşitliliğe sahip ülke olduğumuzu 
görüyoruz. Yunanistan 67, 
Gürcistan 62, Bulgaristan 50, 
Ermenistan 31, Azerbaycan 
29, İran 28, Kıbrıs 21, Suriye 
16 kadar türe ev sahipliği 
yapıyor. Irak'ın topraksolucanı 
faunasıyla ilgili ise güvenilir 
bir kayıt yok. 

Türkiyedeki solucan türlerinin yaklaşık üçte biri ülkemize endemik. Bu oldukça 
yüksek bir endemizm oranı. 
Bunun yanında ülkemizin birçok bölgesinde henüz örnek 
alınmamış alanlar var. Bu 
alanlarda yapılacak çalışmalarla ülkemiz topraksolucanı 
faunası tür sayısının yüzlerle 
ifade edilecek kadar artması 


sürpriz olmayacak.Böyle bir 
karşılaştırma yaparken elbette 
ülkelerin yüzölçümünün yanı 
sıra o ülkelerde yapılan faunistik çalışmaların çokluğu ve 
ne kadar eskiye dayandığını 
da dikkate almak gerekiyor. 
Örneğin İspanya, Fransa ve 
İtalya gibi tür sayısının yüksek 
olduğu bazı Avrupa ülkelerine 
baktığımızda bu çalışmalara 

k etmiş birkaç kuşak 
bilim insanının yüz yılı aşkın 
süredir çalıştığını ve bu ülkelerin neredeyse her noktasından 
örnek alındığını görüyoruz. 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 
komşumuz olan Irak gibi bazı 
ülkelerde ise bugüne kadar hiç 
çalışma yapılmamış © 


ön 
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Afili Bonus”un ə 
ayrıcalıklı dünyasına 
hoş geldiniz! 


Türkiye'nin her yerinde 
ül И pazar kahvaltılarında 
е 77 a р %30 indirim 


Hafta sonu tiyatro ve 
sinema biletlerine ЬЯ 


%30 indirim “ 


` İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya havalimanlarında 
mn m otopark ve vale ödemelerinde 
9 MD 
İstanbul Atatürk ve %50 indirim 
Ankara Esenboğa Havalimanlarında 
ücretsiz lounge 


е 
f- W /Deniz8ənk | www.afilideniz.com | 0212 340 21 21 DenizBank 


Pazar kahvaltısı kampanya indirimi 09:00 - 13:00 saatleri arasında yapılan harcamalar için geçerlidir. Haftalık indirim en fazla 50 TL, aylık indirim en fazla 200 TL'dir. Havalimanı 
otopark ve/veya vale indirimi kampanyasında aylık indirim en fazla 200 TL'dir. Hafta sonu indirimli tiyatro - sinema bileti kampanyasında tek seferde en fazla 40 TL, aylık en fazla 
200 TL indirim kazanılmaktadır. İndirim, gişeden alınan biletler için geçerlidir. Ücretsiz lounge hizmeti Atatürk Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı dış hatlarında geçerlidir. Ücretsiz 
lounge hizmeti, pazar kahvaltısı, havalimanı otopark - vale ve tiyatro - sinema bileti kampanyası indirimlerinden faydalanabilmek için Afili Bonus kartın bir önceki ay en az bir defa 
kullanılmış olması ve en son kesilen ekstre tutarının 3.000 TL veya üzeri olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için www.afilideniz.com'u ziyaret edebilirsiniz. 


РАМОВАМА 


KUBBELİ KİLİSE, ALANYA AKRAPOLÜ, ANTALYA 


SERGİ 


İtalyan gözüyle Anadolu'da Bizans 


YARIŞMA 


“Yitik İmparatorluğu Resmetmek: 
İtalyan Merceğinden Anadolu'daki 
Bizans Sanatı” başlıklı fotoğraf 
sergisi Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde 
(ANAMED) açıldı. Sergi, 1960 

ve 2000 yıllarında Anadolu'daki 
Bizans dönemi anıtlarını araştıran 
Romadaki Sapienza Üniversitesi 
akademisyenlerinin fotoğraf ve arşiv 
materyallerini sunuyor. Anadolu'daki 
Bizans araştırmalarına İtalyan sanat 
tarihçilerinin sağladığı katkıya 


Fotoğrafa yansıyan çocukluk 


Çocuk haklarına ilişkin bilinç oluşturmayı, çocuk yaşamının önemine 
dikkat çekmeyi amaçlayan bir fotoğraf 
yarışması düzenleniyor: “Çocuk hakları kareleri.” Yarışmayı düzenleyen 
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, nedenlerini şöyle özetliyor: “Çekilecek 
fotoğraflar üzerinden bugün yaşanan 
aksaklıkların tespit edilmesi, bizlere 
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bu yanlışlara müdahale etme ve onları 
düzeltebilme yolunu açacaktır. Bu hedef doğrultusunda, bu sene yarışma- 


nın ikincisini, düzenliyoruz.” Atlas'tan Konu: 
Gökhan Tan'ın da jüride yer aldığı ya- Çocuk Hakları 
rışmaya başvurular 2 Eylül 2018'e ka- Son Başvuru; 
dar yapılabilecek. Yarışma amatör veya 2 Eylül 2018 


profesyonel bütün fotoğrafçılara açık. 
Ayrıntılı bilgi için: wwwgzlordu.org 


genel bir bakış sunmayı amaçlayan 
serginin küratörlüğünü bu ekolün 
genç temsilcileri Livia Bevilacqua 
ve Giovanni Gasbarri üstlenmiş. 
Sergide, geçtiğimiz yüzyılın ikinci 
yarısında Sapienza Üniversitesi'nin 
gerçekleştirdiği ilk saha çalışmalarına 
katılan öncü İtalyan araştırmacılarla 
yapılan röportajları içeren kısa film 
de yer alıyor. ANAMED'in İstiklal 
Caddesi'ndeki binasındaki Kemerli 
Galeri'deki sergi 31 Aralık 2018'e 
kadar ziyaret edilebilir. 
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THE HEART OF ASIA 


EASTBOUND TOURISM LLC 

Taivvan Tourism Bureau, Representative Office in Middle East & Turkey: 
Near Buri Khalifa, P.O. Box 114551, Dubai, UAE 

Taivvan Tourism Bureau, Singapore Office: 

30 Raffles Place, Cheveron House #10-01, Singapore 048622 


net.tvv do Ottbturkey 


PANORAMA 


İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 


20. yl 


Dünyanın en önemli 
müzisyenlerini izleme fırsatı 
yaratan ve Türkiyedeki pek 
çok müzisyenin uluslararası 
festivallerde yer almasına 
olanak sunan İstanbul Caz 
Festivali 25 yaşında. 1984'te 
programına girdiği İstanbul 


Festivali'nden 1994'te ayrılarak 


bağımsız bir etkinlik haline 
gelen İstanbul Caz Festivali 
25 yılda birbirinden değerli 
müzisyenlerin konserlerine 
sahne oldu. Festivalin ilk 
sekiz yılında direktörlüğünü 
yapan İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı (İKSV) Genel Müdürü 
Görgün Taner, festivalin 


geçmişi hakkında Hürriyet 
gazetesinde şunları yazdı: 
“Avrupa Caz Festivalleri 
Birliği'ne üye olan, Massive 
Attack'ten Björke, Keith 


Jarrett'tan Cesaria Evoraya 


çeşitli türlerden, kültürlerden 
yüzlerce sanatçı, grup, solistin 


yer aldığı festival, 25 yıldır 
hayatımda, hayatımızda. 25 
yıl boyunca İstanbul Caz 
Festivali, her sanatçıya aynı 


özeni gösterdi. Özellik 
son yıllarda Türkiyedeki caz 
müzisyenlerine önemli yer 
ayırdı. Genç Caz programı adı 
altında, 
müzisyenlere yol açtı. Büyük 


aşı da ruhu da genç 


KİTAP 
ZAMANIN ÖTESİNDEKİ İL 


YUSUF ERKAN 
ZAMANIN ÖTESİNDEN 


BURDUR 


GEZİ REHBERİ 
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Atlas yazarlarından Yusuf Erkan'ın 
Zamanın Ötesinden Burdur Gezi Rehberi, üçüncü baskısını yaptı. Burdur Kent 
Konseyi'nin bir kültür hizmeti olarak 
Ekin Yayınevi'nden çıkan kitap ilin doğa 
ve kültür varlıklarını çok sayıda fotoğrafla birlikte ayrıntılı olarak anlatıyor. 
Kendisi de Burdurlu olan Erkan, ili doğal güzelliklerden antik kentlere, geleneksel sanatlardan yürüyüş yollarına, 
mutfaktan folklora her açıdan inceliyor, 
bir rehber bölümüne de yer veriyor. 


ч 


şehirlerde festival yapmak 
zordur. Festival ruhunu 

tüm kente yaymak zor olur. 
18 milyonluk bir kentte ise 
hayal... Ama önceleri Beyoğlu, 
şimdilerde ise Kadıköy daha 
küçük ölçeklerde bu ruhu 
yaşıyorlar. Gece gezmeleri 
ve parklara taşan müzik, 
kamusal alanda bir arada 
durma ve bir şeyler yapma 
pratiği çok gelişmemiş olan 
bizim gibi ülkelere örnek 
teşkil ediyor. İKSV”nin temel 
amaçları arasında yer alan 
sanatsal üretimde etkin rol 


oynamak, Türkiyedeki ve 
küresel ölçekteki kültür sanat 
evreni arasında sürekli ve 
kalıcı bir etkileşim sağlamak, 
25 yıl boyunca İstanbul Caz 
Festivali'nin mottosu oldu. İki 
kuşak bu festivalle büyüdü. 
Kurumsallaşmış yapılarda 
sürdürülebilirlik, güven 


ve şeffaflık çok önemlidir. 


İstanbul Caz Festivali bu 
dersten iyi not aldı. İzleyicisini 
yanıltmadı. Onların bazen 


bir adım önünde oldu, keşif 
yaptırdı; bazen de onlardan 
öğrendi, ders aldı, hatasını 
tekrarlamadı. İstanbul 

Caz Festivali de tıpkı ilk 
günlerindeki gibi araştırmaya, 
keşfetmeye, düşünmeye, 
soru sormaya ve çok çeşitli 
kültürlerin, müziklerin yan 
yana durması için çaba sarf 
etmeye devam edecek” 

İKSV tarafından, Garanti 
Bankası'nın sponsorluğunda 
düzenlenen festival, 17 
Temmuz 2018'e kadar 50'nin 
üzerinde konsere ev sahipliği 
yapacak ve Nick Cave & The 
Bad Seeds, Robert Plant, 
Benjamin Clementine, Melody 
Gardot, Caro Emerald, 

Da 


dev isimlerini ağırlayacak. 


olland gibi müz 


ğin 


Festivalin caz üstatlarına 
verdiği Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü bu yıl kontrbasçı Nezih 


Yeşilni 
Şevket 
armonikası sanatçısı Ahmet 
Faik Şenere takdim edilecek. 


, piyanist ve yorumcu 


rluer ve ağız 


TAK 
VINTAGE HOTEL 
WHISPER SUMMER HOUSE 


YapıKredi 


Hizmette sınır yoktur. 


Kampanyadan Yapı Kredi Crystal kart sahipleri işlem bazında en fazla 1.000 TL, aylık bazda en fazla 2.500 TL indirim, Yapı Kredi World Platinum, Yapı Kredi adios Premium ve Yapı Kredi Platinum TLcard 
sahipleri işlem bazında en fazla 100 TL, aylık bazda en fazla 500 TL indirim kazanabilir. Aynı gün aynı üye işyerinde yapılan harcamalarda, yalnızca ilk harcamadan indirim kazanılacaktır. Kazanılan indirim 
otomatik olarak harcama yapılan günün sonunda kartınıza yansıtılacaktır. Anlaşmalı güncel mekan listesi ve detaylı bilgi için: yapikredi.com tr, Yapı Kredi VIP Line 444 0 446 


РАМОКАМА 


Hasat zamanı 


Doğu Karadeniz'de çay 
bahçelerinde ilk hasat mayıs 
sonunda başlar ve daha 
sonra aralıklarla eylül, ekim 
aylarına kadar devam eder. 
Çok yağış aldığı için en çok 
çay üretiminin yapıldığı 


illerden Rizede çay üreten 
firmalardan biri de Lazika. 
Butik bir çay üreticisi 

olan marka, iki senedir 
Fırtına Deresi üzerinde, 
Çamlıhemşin yolu üzerinde 
üretim yapıyor. 1.2 dönüm 
arsa ve 200 metrekarelik 


FOTOĞRAF 


üretim yerinde çok küçük bir 
ekiple 22 çeşit çay üretiliyor. 
Çayın kalitesini belirleyen 

en önemli unsur, yaprak 
kalitesi. Lazika çay bitkisinin 


en makbul yeri : 
filizi de kapsayan iki buçuk 
yaprak toplanarak üretiliyor. 
Bütün çay çeşitleri yüksek 


yılan ve üst 


köylerden ve kış ayından 
sonra gelen ilk hasat olan 
mayıs sürgünü. Mayıs çayı 
yoğun aromalı ve lezzetli 
oluyor. Lazikada tüm ürünler 
ve ambalajlar sürdürülebilir 


Anıları kartta görmek 


Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çoğumuz elimizden 


düşürmediğimiz cep telefonlarıyla her anı görüntülüyoruz. Ancak, 


aklımızın bir köşesinde de “fotoğrafları karta bastırmak” olgusu 


yanıp sönüyor. Yaşadığımız güzel anları albümlere taşımak artık çok 
kolay. ЕОЈІВАЅ 


FUHBASI telefonunuza indirmeniz yeterli. Fotoğraflarınızı birkaç 


ile sahilde 


Bunun için, 
“Dijitalden 


yol” sloganı 


Fujifilm'in 
uygulaması 


dakika içinde en yakın FUJIBAS bayisine baskıya gönderirken 


baskıya en kısa 


ile yola çıkan 


bir çay ekonomisi hayali ile ambalajlarının kesimi ve 


tasarlanmış. Bu nedenle çay dikimi Ardeşende ev kadınları 


elle toplanıyor. Bezden çay tarafından yapılıyor. 


güneşlenirken 

bile 

fotoğraflarınızı 57 

— MÜZİK açık havada 


İstanbul'da yaz aylarının artık gelenekselleşmiş sanat etkinliği Harbiye Açıkhava konserleri 
12-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen konserlerde Sıla, Şevval Sam, Funda Arar, Levent 
Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Erol Evgin, 
Mabel Matiz, Duman ve Kardeş Türküler parçalarını İstanbullularla paylaşıyor. 


klasik, kare, retro, kanvas ve kolaj tasarım seçebilir, ya da retronot ile 


fotoğraflarınızı altına not düşebilirsiniz. 
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2018 GAZELLA YAZ 8: KURBAN BAYRAMI TURLARIMIZ 


POLONYA 
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19 - 26 Ağustos . AYLA MACARİS 
7 Gece 8: 8 Gün başlayan fiyatlarla А : . 


Vizesiz da 


Жн 


21-25 Ağustos 
“Kurban Bayramı” 1.990: 


o 
шым 


30 Temmuz - 03 Ağustos (4 Gece) 710 € 
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& Hindistan ө, R апа, 
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Samandağ'da yer alan Titus 
Tüneli'nin Uzunluğu 1380, yüksekliği 
yedi, genişliği altı metre. Romalılar 
döneminde sel sularını önlemek için. 
esirlefe yaptırılan tünel çekiç ve 
тиге kullamlarak oyulmuş. 
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Atlas ve Hatay Belediyesi işbirliğiyle 


Türk Lezzet 
Müzesi'nde 
Hatay 


fotoğrafları 


Atlas ve Hatay Belediyesi işbirliğinde 
düzenlenen, Hatay'ın günlük yaşamından 
insan portrelerini ve doğal güzelliklerini 
yansıtan “Hatay Fotoğrafları Sergisi”, 

42 Maslak Türk Lezzet Müzesi'nde 
sanatseverler tarafından ziyaret edildi. 


tlas fotoğrafçıları Bülent Özalp ve Hüseyin 

Alsancak'ın karelerinden oluşan Türk Lezzet Müzesi'ndeki “Hatay Fotoğrafları Sergisi”, hiç Hatay'a gitmemiş olanlara Hatay'ı 

yaşatmayı, daha önce şehirde bulunanlara 
ise güzelliklerini hatırlatmayı hedef aldı. Sergi 28 Mayıs- 29 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Serginin açılış gününde, 130 kişiden oluşan davetlilere Hatay'ın köklü restoranlarından Anadolu Restoran'ın 42 Maslak Türk Lezzet Müzesi'ndeki yerinde, 
Hatay'ın geleneksel lezzetlerinden oluşan yemek ikramında bulunuldu. 

Serginin açılış davetinde, Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hatay'ın önde gelen işadamları, Bay İnşaat 
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, İstanbul 
Çorap Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Gabi Doenyas, 42 Maslak Pazarlama ve Satış Direktörü Zeynep 
Salman, sanatçı Leman Sam, Atlas dergisi ekibi, çeşitli 
gazete ve TV kanallarından gazeteciler yer aldı. 


PANORAMA -ATLAS 21 


Serginin açılış yemeğinde sırasıyla (soldan sağa) Hatay 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, DoğanBurda İcra Kurulu Başkanı Cem Başar ve 
Atlas Yayın Direktörü Murat Köksal bir arada (solda en 
üstte). “Hatay Fotoğrafları Sergisi”, 75 karelik bir seçkiden 
oluşuyor (solda ortada). Samandağ ilçesindeki Batıayaz 
Ermeni Kilisesi, günümüzde düğün fotoğrafları için de 
tercih edilen mekânlardan (solda en altta). Antakya'nın 
ünlü köşelerinden biri Uzun Çarşı (üstte). 
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TÜRK LEZZET MÜZESİ GASTRONOMİ 
DÜNYASINA YENİLİK GETİRİYOR 
Gastronomi dünyasına büyük bir yenilik katan ve 42 Maslak”ta yer alan Türk Lezzet 
Müzesi 81 ilin binlerce çeşit yerel yiyecek ve 
içeceğini bir araya getiriyor, geçmişin tariflerini 


geleceğe taşıyarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en meşhur etli ekmekçisinden en köklü şekerlemecisine, Osmanlı meyhanesinden en 
iyi cağ kebapçısına kadar lezzet duraklarının yer 
aldığı Türk Lezzet Müzesi 6 bin 600 metrekare 
alana sahip. Müzede Türk mutfağının lezzetleri 


e 


modern ve hijyenik bir anlayış ile tek bir çatı altında 
bir araya getirildi. Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak'ın 
sanat, eğlence, gastronomi ve alışverişin DNASsını değiştiren vizyoner konsept anlayışı ile beraber 
dünyanın en eşsiz bölgesi olan Anadolu'nun yemeklerine ve Türk mutfağına olan tutkusunu yansıtıyor. 
Türk Lezzet Müzesi Mutfak Atölyesi'nde düzenlenecek Türk ve uluslararası üst düzey aşçı seminerleri, 
lezzet yarışmaları ve lezzetlerin gelişimini sağlayacak yenilikçi eğitim programları ile etkin bir bilgi 
merkezi oluşturarak Türk mutfağının gelişimini 
desteklemeyi hedefliyor. 
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[LAS RAPO 


TEMA VAKFI 


U SERKAN OCAK 


26 yıl, 700 bin gönüllü 


İki doğa tutkunu 26 yıl önce “Türkiye”de ağaçları, toprağı nasıl koruyabiliriz” diyerek bir vakıf 
kurdu. O iki isim şimdi 96 yaşındaki “Toprak Dede” Hayrettin Karaca ile 93 yaşındaki “Yaprak 
Dede” Nihat Gökyiğit'ti. Kurdukları vakıf bugün 700 bin gönüllü sayısına ulaştı. İki çevrecinin 
kapısını çaldık ve başarı hikayelerini dinledik. 


ayrettin Karaca, nere- 
il deyse ömrünü adadığı 

Yalovadaki Karaca Arboretumda yaşıyor. 1980'de kurdu bu ağaç müzesini. Aslında 
ailesinin elma bahçesiydi. 
Ancak Anadolu'nun dört bir 
yanını dolaşarak binlerce bitki 
getirdi arboretumu kurmak 
için. Yetmedi, dünyanın çeşitli yerlerinden de yeni türler 
getirdi. Bugün 135 bin metrekarelik alanda tam 5 bin 
çeşit bitki var. Adet olaraksa 
12 binden fazla. Hayrettin 
Karaca, bu bitkileri toplamak 
için Türkiyede 450 bin kilometre yol kat etti. Bazı yerlere 
defalarca gitti, her mevsim. 
Örnekleri tek tek topladı. O 
zaman bir sorunu daha fark 
etti. Memlekette ağaç dışında 
başka bir sorun vardı, erozyon... Bunu durdurmak için 
ir mücadeleye ihtiyacı vardı. 
Apartman komşusu Nihat 
Gökyiğit ile zaten sık sık 
bir araya gelerek örgütlü bir 
mücadele için hazırlık yaptıar. Vehbi Koç'un teklifi sonrasında da Türkiye Erozyonla 
Mücadele, Ağaçlandırma ve 
doğal Varlıkları Koruma Vak- 


fını 1992'de resmen kurdular. 
Karaca aslında hayatının büyük bir bölümünü iş 

hayatına adamıştı. Çift Geyik 

Karaca'yı kurmuş, 1980'lere 

kadar da fiilen işine odaklanmıştı. Ancak hayatının 
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bir noktasından sonra işleri oğluna devretti ve kendini 
doğaya adadı. TEMAYı Nihat 
Gökyiğit'le kurduklarında 
artık 70 yaşındaydı. Başkaları 
gibi emekliye ayrılmamış, 
büyük bir maratonun ilk 
adımlarını atmıştı. Mücadele 
daha yeni başlıyordu... 

Toprak Dedeyi, TEMAnın 
şu anki yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç ile birlikte 
ziyaret ettik. Ziyaretçilere alışık. Arboretuma gelen çocuklarla eskisi kadar ilgilenemese 
de herkes onu ziyaret etmek 
istiyor. TEMA ile ilgili sorular sormaya başlayınca ilk 
sözleri, “TEMAyı tüm dünya 
tanıyor” oldu. Bu, iki kurucunun en büyük hayaliydi. 
Aslında bu konuda girişimlere de başlamışlar, Hollanda 
ve Almanyada gönüllü temsilciler bulmuşlardı. Yeni yönetim de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Yola çıkarken Hayrettin Karaca'nın bir 
yaşam felsefesi vardı. Bunu 
da üç kelime ile tarif ediyordu: Bilgi, ilgi ve tepki... Şimdi 
de eksik etmiyor bu sözleri 
ağzından. 

“Bilgili olacaksın. Çok 
oku, çok yaz, ama bildiklerini 
kesinlikle aktar. Bildiklerini 
insan ayrımı yapmaksızın 
paylaş. Elbette bilgili olduğumuz kadar ilgili de olmamız 
gerekli. Çünkü hayata karşı, 
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mesleğimize karşı, ailemize ve 
çevremize karşı ne kadar fazla ilgili olur isek işler o kadar 
yolunda gider. En önemlisi 
tepki. Üzerinize vazife olmayan işlere karışın..” 

Yaprak Dede Nihat 

tin de kapısını çal- 


dik. Hayrettin Karaca gibi o 
da bugün TEMA Vakfı'nın 
kurucu onursal başkanı. 
Türkiye'nin dört bir yanında 
yatırımları bulunan 
in de kurucularıniğit, hedeflerinin 
her zaman çok büyük olduğunu anlatarak şunları söyledi: 
“Hedeflerimiz hep büyüktü. 
TEMA Vakfı'nı kurarken 10 
milyar meşe hedefi koyduk. 
Hayrettin Bey, çok olmadı 
mr dedi. ‘2023'e kadar” diye 
yumuşattık. Her çukura üç 
tohum atıyorduk. 10 milyar 


yerine “3 milyar meşe olacak 
dedik. Yani hep büyük hedefler koyar, sonra nasıl yapacağımızın çaresini arardık. 
700 bin gönüllü önemli, ama 
temsilci sayısı da çok önemli. Her ilçede temsilci çok 
kiye genelinde 81 
il, 303 ilçe, 51 mahalle ve 142 
üniversitedeki gönüllüsüyle 
tam 577 noktada temsilci var. 
Gönüllü sayısında hedefimiz 


önemli. 


1 milyon” 

TEMA Vakfı'nın Birleşmiş 
Milletler Yaşam İçin Toprak 
Ödülü'nü aldığını hatırlatan 
, ABD'deki kong- 

e çalışmalarımız oldu. 
Dışişlerinde hep faal olmak 
istedik. TEMAnın bir dünya 
kuruluşu olmasını hep hayal 
ettik” diyerek yeni yönetimin 
bu konuda önemli çalışmaları- 
nın olduğunu hatırlattı © 
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GREENPEACE 


RAPORU 


Plastik kirliliği Antarktika'ya ulaştı 


Greenpeace'in Antarktika 
Okyanusu'nda yaptığı mikroplastik ve kimyasal atık 
araştırmalarının sonuçları 
açıklandı. Denizin derinlerinden alınan sekiz örneğin yedisinde mikroplastiğe rastlandı. 

Mikroplastik, büyük plastik parçalarının dalgalarla 


sürüklenmesi, aşınması ve 
günışığı sonucu daha küçük 
parçalara ayrılmasıyla ortaya 
çıkıyor. Aynı zamanda kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriğindeki mikroplastikler ile çamaşır makinelerinden yıkanan giysilerden 
kopan lifler de evlerimizden 


okyanuslara kadar ulaşıyor. 
Yapılan çalışmada alınan örneklerde litre başına en az bir 
mikroplastik lifi tespit edildi. 
Aynı zamanda toplanan kar 
örneklerinde de zararlı kimyasallar bulundu. Uzmanlar 
hem mikroplastiklerin hem 
de zararlı kimyasalların insan 


kaynaklı olduğunu dile getirdiler. Ayrıca bilim insanları denizin derinliklerinden 
sekiz, yüzeyinden dokuz su 
örneği aldı. Analizler sonucunda denizin derinliklerindeki örneklerin yedisinde; 
yüzeydeki örneklerin de ikisinde mikroplastiğe rastlandı. 
Bunların dışında uzmanlar 
söz konusu kimyasalların endüstriyel üretim ve tüketim 
kaynaklı olduğunu da belirtti. Öte yandan VVVVF-Türkiye 
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Dairesi önemli 
bir kampanya başlattı. Kampanya, plastik atıkların olumsuz etkilerinin giderek büyüdüğü günümüzde plastik kullanımının azaltılmasını hedefliyor. www.Iguzelhareket.org 
adresini ziyaret ederek, plastik 
kullanımlarını azaltmaya dair 
ayrıntılara ulaşabilirsiniz. 


Balık ölümlerinin nedeni belli oldu 


Aydın'ın Söke ilçesinde 22 Mayıs'ta Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanmıştı. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, endişeye neden olan balık ölümleri için su numuneleri almıştı. Bu olayı geçen ay Atlas Raporu'nda 
ayrıntılarıyla yazmıştık. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'en olayla ilgili açıklamalar geldi. Büyük Menderes Deltası'nda yaşanan 
toplu balık ölümlerinin zehirlenmeden değil, sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek, “benzer hadiselerin 
bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi. 
Vali Köşger, balık ölümlerinin yaşandığı bölgenin Büyük Menderes Nehri değil, 25 kilometrelik T2 ana tahliye kanalı olduğunu 
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söyledi. Ana amacı sulama olmayan bu kanalın su sıkıntısı yaşandığı dönemlerde çiftçiler tarafından kullanılabildiğine işaret 
eden Köşger şunları söyledi: “Bu kanal Menderes ile bağlantılı 
değil. Söke Belediyesi ile üç dört fabrikanın atık suları bu kanala 
deşari yapılıyor. Balık ölümleri Menderes te değil, bu tahliye kanalında gerçekleşmiş. Buradaki bulunan tüm kurumlar hemen 
olay mahalline giderek hem balıklar, hem de sudan numuneler 
alarak inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ayrıca 
belediye ve diğer fabrikaların atıklarından numune alarak akredite laboratuvara gönderdi. Sonuç olarak, balıkların herhangi bir 
zehirlenme sonucu ölmedikleri ortaya çıktı.” Balık ölümlerinde 
o günkü meteorolojik olayların etkili olduğuna da dikkat çeken 
Köşger, o günlerde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üstün- 
de ani sıcaklık artışlarının yaşandığını ve bu durumun da olayın 
gerçekleşmesinde etkili olduğunu söyledi. 
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Yağmuru hasat edin! 


Su kaynaklarının öneminin hızla arttığı günümüzde yağmur suyunu hasat edip depolamak hiç de zor 


değil. Hem bireyler, hem de yerel yönetimler bu ihtiyaca dönük sistemleri kolayca kurabilir. 


ahçede lavanta keser- 
В ken, gökyüzünden gelen 

homurtular yağmurun 
yaklaştığını haber veriyor. 
Gri bulutlar kizilçam ve meşe 
ağaçlarıyla kaplı tepenin 
ardında görüneli bir saati geçti. Bir süre sonra küçük damlalar yavaş yavaş toprağı ıslat- 


maya başlıyor: sinekler, kuşlar, 


arılar, çekirgeler, uğur böcekleri kendilerine sığınacak bir 
kovuk, delik, ya da dam altı 
buluyor. Yağmur damlaları, 
sararmaya yüz tutmuş otların, 
sebze fidelerinin arasından 
süzülerek toprağı ıslatıyor. 
Giderek hızlanan damlalar, 
toprağın derinliklerine doğru 
yol alıyor ve nihayet bitkilerin 
köklerine ulaşıyor. 

Yaz yağmurları sayesinde bu hafta bostanı sulamak zorunda kalmıyoruz. 
Yaşadığım köy, su varlığı açısından pek zengin olmadığı 
için yağışların hayati önemi var, Sulamada kullandığımız yağmur suyu göleti 
kurak mevsimde tarla farelerinin zeminde açtığı yüzlerce 
delik ve tüneller yüzünden 
su kaçırdığından, bahçelerin 
bir bölümünü sulamak için 
komşunun kuyu suyunu kullanmak zorunda kalıyoruz. 
Ancak kurak geçen mevsimlerin ardından, geçen yaz sonu 
kuyulardaki su seviyesi ciddi 
oranda düştüğü ve bu kış kar 
yağmadığı için yeraltındaki 
göletler yeterince beslenemedi. Biz bu yazı nasıl geçireceğimizi düşünürken gelen 
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yaz yağmurlarıyla biraz olsun 
rahatladık. Yine de işi şansa 
bırakmayıp, yağmur suyunu 
biriktirme konusunda daha 
fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Yağmur suyunu biriktirip kullanmak hem yeraltı 
sularının tükenmesini önle- 


mek, hem de iklim değişiklik- 


leri nedeniyle giderek artan 
kurak dönemler için çözüm 
olabilir. 

Yeraltı sularının neredeyse 
dörtte biri kendisini yenileyemiyor; bu yüzden sürdürülebilir değil. Bu tablo karşısında yağmur suyunu hasat 
edip depolamak, giderek 
daha fazla önem kazanıyor. 


Köyde bir yandan toprak eko- 


sistemini onararak su tutma 
kapasitesini artırmaya, çok su 
istemeyen bitkiler yetiştirme- 
ye ve böylece sulamaya daha 


az ihtiyaç duyacak önlemler 
almaya çalışırken, diğer yandan da yağmur suyunu biriktirerek, yeraltı suyunu kendisini yenileyebilmesine olanak 
tanıyacak ölçüde kullanmaya 
çabalıyoruz. 

Yağmur suyunu hasat edip 
depolamak hiç de zor değil. 
Apartman, ya da sitelerde 
kurulacak basit bir sistemle 
çatıdan toplanabilecek yağmur suyu, bahçe sulama ve 
araba yıkama gibi amaçlarla kullanılabilir. Yerel yönetimler, kurak mevsimlerde 
acil ihtiyaçlar için kullanmak 
üzere her mahallede yağmur 
suyunun birikeceği sarnıçlar 
inşa ettirebilir. Suyu verimli 
ve kimyasallarla kirletmeden 
kullanmak ise en az yağmur 
suyu depolamak kadar önemli. Çünkü sentetik kimyasallar, 


suyun kendi kendisini temizleme kapasitesinin azalması- 
na ve giderek yok olmasına 
neden oluyor. 

Günümüzde milyonlarca insan susuzluk tehdidiyle 
yaşarken suyu yarını hesap 
etmeden kullanma hakkımız yok. Şebekeden bağımsız, 
sadece yağmur suyu kullandığım dört yıldır, suyu şehirde 
olduğundan çok daha dikkatli 
kullanıyorum, çünkü depo- 
da ne kadar su kaldığını ve ne 
kadar harcamam gerektiğini 
biliyorum. Musluğu açtığımda 
akan suyun nereden geldiğini bildiğim ve gezegenimizde 
hâlâ temiz tatlı su bulabildiğim için şanslıyım. Üstelik her 
sabah yüzümü yağmur suyuy- 
a yıkarken doğayla bağımın 
daha da güçlendiğini hissediyorum © 
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azen arkadaşlarım, bana, 
В: karışık: “Marsta 

havalar nasıl?” diye sorar. 
Ben de hep gülümseyerek: 
“Soğuk işte, her zamanki” gibi 
derim. Sanırım uzun zamandır ilk defa “Mars'ta havalar 
nasıl” sorusu “gerçekten çok 
kötü” diye cevaplayabileceğimiz derecede küresel bir 
felaket seviyesine gelmiş 
durumda. 

İlk olarak NASA'nın Mars 
Reconnaissance Orbiter isimli 
yörünge aracı ile 30 Mayıs'ta 
fark edilen bir kum fırtınası her geçen gün güçlenerek 
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Mars'ta küresel fırtına 


Mars'ın bir bölümünde sıcaklık mevsimden mevsime 20 С (santigrat) dereceden, eksi 80 С 
dereceye kadar değişiyor. Şu anda eksi 24 C derece ile eksi 57 C derece arasındaki bir ortamda, 
Opportunity adlı emektar bir uzay robotu mahsur kalmış durumda; çünkü burada göğü kaplayan 
kum fırtınaları 60 kilometre hıza ulaşıyor. 


gökyüzünü daha da kararttı. 
Fırtına o kadar yoğun ki, toz 
bulutu hızı gökyüzünde 60 
kilometreye kadar çıkıyor. 
Eğer izlemediyseniz kesinlikle tavsiye edeceğim 2015 
yapımı Marslı filmini izleyen; 
izleyenler, filmin başında gerçekleşen kum fırtınasını ve 
ana karakter botanikçi Mark 
Watney'in fırtına ile Mars'ta 
mahsur kalmasını hatırlayacaktır. O sırada filme yapılan 
bilimsel eleştirilerden biri de, 
Mars'ta bu kadar dehşetli bir 
fırtına olamayacağıydı. Bunun 
en büyük sebeplerinden birisi 


Mars atmosferinin, Dünya'nın 
atmosferine oranla sadece 
yüzde biri kalınlıkta olmasıdır. Yani iklimsel hareketler 
oluşsa da gücü Dünyadaki 
fırtınalara oranla daha az 
olacaktır. 

Şu anda, Marstaki kum 
fırtınası, Dünyadaki yerel fırtınalardan çok farklı olarak 
neredeyse bütün gezegenin 
dörtte birini etkisi altına almış 
durumda. 

İşin kötü tarafı, NASA'nın 
2004 yılında Marsa gönderdiği Opportunity robotu tam fırtınanın ortasında 


kaldı. Aslında fırtınanın 
Opportunity'nin bulunduğu alanı etkileyeceği belli 
olduktan sonra, acilen bir dizi 
önlem alınarak sadece hayati fonksiyonları açık tutulup 
bütün bilim faaliyetleri durdurulmuştu. İlk birkaç gün 
içerisinde Mars yüzeyinden 
Güneş'in fotoğraflarını çekip 
göndermişti. Bu fotoğraflarda 
zaman içinde Güneş'in görüntüsünün tamamen kaybolduğunu görebiliyoruz. 

Toz fırtınasının en büyük 
etkisi, Opportunity'nin 
Güneş'i görmesini engellemesi 
ve dolayısıyla Güneş panellerinin, robotun yaşamını sağlayan enerjiyi üretememesi 
olacaktır. 

Fırtına çıktıktan bir hafta sonra, toz fırtınası o kadar 
güçlenmişti ve boyutu o kadar 
artmıştı ki, robotun enerji 
üretimi büyük oranda düştüğü gibi robottaki enstrümanlar da bu boyutu doğru 
bir şekilde ölçemeyecek dereceye gelmişti. O andan beri 
düşük-güç modunda hayatta 
kalmaya ve sadece sistem saatinin sürekli çalışmaya devam 
etmesi sağlanıyor. 

Bu noktadan sonra, sistem saati belli aralıklarla robotu uyandırıp, yeterli 
Güneş ışığı gelip gelmediğini 


kontrol ediyor ve eğer gelirse Opportunity'nin iletişim 
sistemlerini harekete geçirip, 
NASA ile kontak kuracak. 
Fakat yeterli ışık gelmiyorsa 
robot uykuya devam edecek 
ve bir sonraki deneme için 
bekleyecek. Böyle bir durumda NASA, robotun ne zaman 
bizimle iletişim kurmaya 
çalıştığını bilebilecek ve ona 
göre biz de antenlerimizi çevirip dinleyeceğiz. 

Ancak, eğer enerji belli bir 
seviyenin altına düşerse robot, 
saati de çalıştıramaz duruma 
gelecek ve fırtına dindikten 
sonra enerji üretilirse saat 
doğru olarak çalışamayacak 
ve kafasına göre zaman uydurarak belirsiz saatlerde sistemi 
çalıştıracak ve Dünya ile iletişime geçmeye çalışacak. Tabii 
biz o anı bilemediğimizden, o 
tarafa doğru anten çevirip onu 
dinlemiyorsak, ya da Mars'ın 
akşamına denk gelirse iletişim 
kurmakta zorlanacağız. 

Opportunity'nin halen 
bulunduğu kraterde sıcaklık mevsimden mevsime 20 
C (santigrat) dereceden, eksi 
80 С dereceye kadar değişim 
gösteriyor. Şu anda eksi 24 
С derece ile eksi 57 С derece 
arasında olan sıcaklık nedeniyle, eğer ki enerji üretemezse ısıtıcılar da çalışamayacak ve özellikle bazı kritik 
parçalar donmaktan dolayı 
tamamen bozulma ihtimali 
oldukça yükselecek. Hesaplara 
göre sistem eksi 36 C dereceye kadar soğuklukta rahatlıkla çalışabiliyor. Henüz belli 
olmasa da, belki fırtına dindikten sonra bir şekilde iletişime geçilebilir, ancak eğer parçalar sistemi yeniden uyandırmayacak derecede donarsa 


Opportunity 
robotu Haziran 
2018 boyunca 

fırtınanın gelişimi 
ve gökyüzünü 
kaplamasını 
fotoğraflandırdı 
(karşı sayfada). 
Mars Opportunity 
robotu (sağda). 


Mars yazı gelip de sıcaklıklar 
biraz daha artıp sistem kendiliğinden ısınınca bir daha 
denenebilir. Bu da robotun 
aylarca çevrimdışı kalacak 
olması anlamına geliyor ve 
bunun da hiçbir garantisi yok. 
Robotu tamamen kaybetme 
ihtimalimiz her an var. 

Mars fırtınaları onlarca yıldır teleskoplarla veya oraya 
giden Mars araçlarıyla takip 
ediliyor. Hatta bazen toz fırtınaları o kadar çok tozu 
atmosferin üst katmanlarına 
kaldırıyor ki, teleskoplarla bile 
gezegenin yüzündeki renk 
değişimi fark edilebiliyor. 

Öte yandan Mars fırtınaları aslında nadiren gerçekleşen olaylar değil, en son 2007 
yılında küresel çapta bir fırtına olmuştu. Ancak, genelde 
daha yerel bölgelerde, özellikle Mars'ın ilkbahar ve yaz 
aylarında, güney yarımkürede 
ve Güneşe daha yakın olduğu 
zamanlarda daha fazla fırtına 
örülüyor. Atmosfer ısındıkça, 


farklı bölgelerde oluşan rüzgârlar, toz parçacıklarını kaldırarak hareket ettiriyor. 
Mars'ta halihazırda çalışmaya devam eden diğer robot 
olan Curiosity ise bu fırtınadan etkilenmedi. Çünkü 
Opportunity ile Curiosity, 
Mars üzerinde küresel olarak 


= 
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irbirlerinin ќат zıddı bölgelerde bulunuyorlar ve fırtına, Curiosity'nin bulunduğu 
Gale Krateri bölgesine ulaşmadı. Ulaşsaydı bile, zaten 
Curiosity nükleer yakıtla 
çalıştığı için böyle bir fırtına- 
dan etkilenmeyecekti. 

Her ne kadar fırtına bir 
aydır devam etse de ümidimiz 
Opportunity donmadan fırtınanın bitmesi ve gökyüzünün 
tozdan arınıp, yine güneşli 
Mars gökyüzünü göstermesi. 

Tabii burada şu bilgiyi 
vermeden de geçmeyelim. 
Opportunity, 25 Ocak 2004 
tarihinde Marsın Meridiani 


Planum bölgesine iniş yapmıştı ve görev süresi sadece 


3 aydı (yani 90 Mars günü). 
O gün bugündür yani 14.5 
yıldır hâlâ görevini yapıyor 
olmasıyla büyük bir rekor kırmış olsa da Mars'tan hâlâ bize 
ilk günkü gibi bilimsel bilgiler gönderdiği için NASAnın 
planı robotu elden geldiğince 
hayatta tutmak ve bilim enstrümanlarını çalıştırmak. 
Geçtiği her bölgeyi haritalayarak ve araştırma yaparak yavaş yavaş ilerlediği için 
bugüne kadar sadece 50 kilometreye yakın bir mesafe kat 
etti. En önemli amaçlarından 
birisi olan, çevresinde gördüğü kaya parçalarını ve toprak 
yapısını incelemek olan robot, 
yolu üzerinde çakıl taşları 
bulduğundan dolayı Mars'taki 
geçmiş su aktivitesine de 
cevaplar getirmiş oldu. 
Fırtınanın ilerlemesiyle 12 
Haziran itibariyle kış uykusuna geçirilen Opportunity 
umarız bize bir sürpriz yapar 
ve araştırmalarına kaldığı yerden devam eder © 
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Arkeoloji millileştiriliyor mu? 


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay gündeme gelen iki tasarrufu, arkeoloji 
dünyasında tartışma yarattı. 
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TURGUT TARHAN 


eşfedildiği 1958'den 
K bugüne araştırma çalışmaları İngiliz arkeologlar 
başkanlığında uluslararası 
ekipler tarafından yürütülen Çatalhöyük kazısına ilk 
kez Türkiyeden bir arkeolog, 
Ege Üniversitesi'nden Doç. 
Dr. Çiler Çilingiroğlu başkan 
olarak atandı. Kazı başkanlığını 25 yıldır üstlenen Prof. 
Dr. lan Hooder'ın bu görevi 
daha önce Çatalhöyük'te çalışmayan Çilingiroğlu'na değil, 
kazı ekibinden bir arkeoloğa 


32 ATLAS:TEMMUZ2018 


devretmesi bekleniyordu. 
Buluntuları 9 bin yıl öncesine giden ve Türkiye'nin 
belki de en çok tanınan tarihöncesi yerleşimiyle ilgili bu 
gelişme 18 Haziranda Arkeofili sitesinde “Çatalhöyük 
“millileştirm€ politikasının 
kurbanı oluyor” başlığıyla 
haberleştirilmişti. 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın tartışma yaratan ikinci tasarrufu, yurtdışından gelen ekipler tarafından yürütülen arkeolojik 


1958'de keşfedilmesinin ardından önce İngiliz arkeolog James Mellaart 
ve 1993'ten beri de Mellaart'ın öğrencisi lan Hodder başkanlığında 
kazılan tarihöncesi yerleşmesi Çatalhöyük'e, daha önce kazı ekibinde 


yer almayan bir başkan atandı. 


kazılara, çalışanların en az 
yüzde 51'inin Türkiye vatandaşı olması şartı getirilmesiydi. Ömer Erbil imzasıyla 21 
Haziranda Hürriyet'te yayınlanan haberde, ismi verilmeyen bakanlık yetkilileri bu 
kararın gerekçesi olarak “Türk 
bilim insanlarının, Türkiyede 
çalışan yabancı arkeolojik 


ekollerden faydalanamamasını” gösterdiler, Haberde aynı 
yetkililerin ağzından, “bir 
asırdan fazla süredir Efes'te 
kazı yapan Avusturyalılar bir 
tane Türk arkeolog yetiştirmemişler” denildi. Avusturya 
Arkeoloji Enstitüsü'nün 100 
yılı aşkın süredir sahip olduğu 
kazı izni, iki ülke hükümetleri 
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RKEO 


arasındaki siyasi gerilim sonrasında 2016da iptal edilmişti. Enstitünün kazılara bu yıl 
devam etmesi bekleniyor. 
Türkiyede yurtdışından 
gelen heyetler tarafından 
halen 32 arkeolojik kazı yürütülüyor. Bu kazılara 2009'da 
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay 
zamanında Türk eşbaşkan 
şartı da getirilmişti. Günay 
döneminden beri, özellikle de tanınırlığı yüksek olan 
bu arkeolojik yerleşimler sık 
sık “neden Türk ekipler tarafından kazılmıyor” sorusuyla 
muhatap oluyor. Kazı izinleri 
iptal edilen, araştırma projeleri yarım kalan, ya da durdurulan birçok “yabancı” bilimsel 
kazı söz konusu. 

Peki arkeoloji gerçekten 
de millileştirilmeye mi çalışılıyor? İstanbul Üniversitesi 
Prehistorya Anabilim Dalı 
öğretim üyesi ve ArkeoAtlas 
eski editörü Prof. Dr. Necmi 
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Karul siyasi gerekçelerle alınan 
kararların bilime katkı sağlamadığı görüşünde: “Yakın 
zamana kadar farklı ülkelerden 
gelen bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar, Türkiyedeki 
arkeoloji ortamının canlı ve 
dinamik olmasına, uluslararası 
bilimsel rekabette diri kalmamıza katkıda bulunmaktaydı. Ancak sürecin değiştiğine 
ve bunun bilimsel kaygılarla 


yapılmadığına tanık oluyoruz. 
Başlamış projelerin aynı ekip 
üyeleri tarafından sürdü 
mesi genel bir eğilim ve bilimsel etiğin gereğidir. Ancak ün 
yapmış kazılara Türk araştırmacıların talip olması sıradan bir durum haline geldi. 
Bu durum etik sorunlar kadar 
liyakat sorunlarını da gündeme getirdi” 

Karula göre Türkiye arkeolojisi köklü bir geleneğe 
sahip ve bunun özgüveniyle 
yeni çalışmalar yapılacağına, 


mevcut birkaç kazı üzerinden 
bu tip tartışmaların yapılması ülkemize daha büyük zarar 
vermekte, 

Koç Üniversitesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Engin 
Akyüreke göre bakanlığın 
yerli arkeologları, yurtdışından gelen ekipler içine entegre etmesi isteğinde bir sorun 
yok. “Ancak bunu yaparken 


başvurduğu yöntem tartışılır” 
diyor Akyürek: “Çalışanların 
yüzde 51'i Türk vatandaşı olacak şartı getirdiğinizde, yani 
bir oran belirttiğinizde, nitelikli elemanımız yok tespitini 
de örtük olarak kabul etmiş 
oluyorsunuz. Çünkü yetişmiş nitelikli iş gücümüz olsa, 
yurt dışından gelen ekipler, siz 
şart koşmadan onlarla çalışmak isteyecektir. Demek ki 
daha iyi arkeolog, daha iyi 
sanat tarihçisi, daha iyi restoratör yetiştirmemiz gerekiyor. 


Yabancı heyetler, burada 
bürokratik talimata uymak 
için değil, ortak proje yapmak 
ve bilimsel paylaşım amacıyla 
bizlerle çalışmayı istemeli” 
Tarihöncesi (prehistorya) 
profesörü Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan, iki konunun birbiriyle ilişikli olduğunu söylüyor: “Bilimin yerlisi yabancısı olmaz. Bilim evrenseldir, 
Cumhuriyet kurulduğun- 


2016'de Türk ve 
Avusturya hükümetleri 
arasındaki gerilimden 
arkeoloji de payını 

aldı ve 120 yıldır Efes 
bilimsel kazılarını 
yürüten Avusturya 
Arkeoloji Enstitüsü'nün 
çalışma izni ilk kez iptal 
edildi. Araştırmanın bu 
kazı sezonunda devam 
etmesi bekleniyor. 
Benzer bir süreç Alman 
Arkeoloji Enstitüsü'nün 
yürüttüğü Boğazköy 
(Hattuşa) kazılarında da 
yaşandı. 


da Türkiye'nin her kurumu, 
yabancılar tarafından sahip 
olunan ve işletilen her şey 
ulusallaştırılırken bilim uluslararası kalmıştır. TBMM 
kurulur kurulmaz yabancı 
ekiplere verilen kazı izinleri 
vardı” Özdoğan, kazı başkanlıklarının devri konusundaki 
görüşünü ise “Arkeolojik kazı 
bilimsel bir projedir ve bilimsel projede süreklilik esastır. Bu sürekliliğe müdahale 
etmek bilim etiğine sığmaz” 
sözleriyle belirtiyor © 
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MEHMET YAŞİ 


Yaz sofralarının vazgeçilmezi 


Kimi tarihçi onu tarım işçilerinin yarattığını, kimileri de İzmir'im Menemen ilçesinden doğduğunu 
yazar. Domates ve yumurtayla yapılan bu yemek, yaz sofralarının vazgeçilmezlerindedir. 


er mevsimin bir yemeği 
Hee Kışın kuru fasulye 

ön plana çıkar. İlkbahar 
ot ve sebze ağırlıklıdır. Sonbaharın sofraları balıkları 
ağırlar. Yaz sofralarının ortak 
yemeği ise bence menemendir. 
Zengin, yoksul her kesim bu 
yemeği sever. 

Geçen hafta Marmaris pazarındaydım. Burası Türkiyede 
en sevdiğim pazarların başında 
yer alır. Satıcıların neredeyse 
tümü şalvarlı, çoğu tombulca 
kadınlardır. Sebzelerin ağırlıklı bölümü, yörenin bereketli topraklarına sahip olan 
Karacasöğüt Köyü'nden gelir 
buraya. Tezgâhlar birer natürmort tablo gibidir. Kırmızı 
domatesler, yeşilin çeşitli tonlarını taşıyan sebzeler, rengârenk meyveler. Çilek ve karadut, tezgâhlarda güzelliklerini 
yarıştırırlar. 

Benim gözüm hep kan kırmızısı, kocaman domateslere 
takılır, Onlara bakarken bile 
ağzım sulanır, Bol kırmızı 
soğanlı ve maydanozlu salata aklıma gelir. Yaz öğlelerini 
çoğunlukla bu salata ile geçiştiririm. Tek şikâyetim, bu salatanın çok ekmek yedirmesidir. 
Salatanın suyunu sünger gibi 
çeken ekmeğin tadı, dünya 
yüzündeki hiçbir yiyecekte 
yoktur bence. 

O kırmızı domateslere bakс̧а aklıma düşen diğer bir 
yemek de menemendir. Sınıf 
farkı gözetmeden her sofra- 
da iştahla yenen tek yemek 
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menemendir. 

Menemen nerelidir? 

Bu sorunun birkaç yanıtı 
var. Kimileri Fransanın güneyinde doğduğunu öne sürer. 
Menemenin bir bağcı yemeği olduğunu söylerler. Güney 
Fransa ve İtalyada bağ işçileri, 
çevredeki tarlalardan topladıkları domates ve biberleri, 
yine köylülerden satın aldıkları 
yumurtalarla karıştırıp, bu çok 
lezzetli ve doyurucu yemeği 
icat etmişlerdir. 

Bu söylem bana mantıklı geliyor. Menemen'in Egeli 
olduğunu iddia edenler de 
vardır. Onların söylemleri de 
oldukça inandırıcıdır. 

Öncelikle şunu açıklamam gerekir: Bu yemeğe 
kimileri menemen, kimileri de melemen der. Türk Dil 
Kurumu'nun imla kılavuzu, 
doğru yazımın “menemen” 
olduğunu belirtir. 

Melemen kelimesi ise yöredeki şive farkından gelir. 
Çünkü o bölgede oturanlar 
menemene melemen derler. 

Araştırmacı Oktay Özengin, 
bu yemeğin ilk yapıldığı yerin, 
İzmir'in meşhur Menemen 
ilçesi olduğunu söyler. Buna 
kanıt olarak da, Türkiyede ilk 
domates yetiştirilen yerlerden 
birinin Menemen ilçesi olmasını gösterir. Nitekim, İzmir 
Ticaret ve Zahire Borsası kayıtlarına bakarsak, 1920'li yıllarda domatesin İzmir ve çevresinde yetiştirilmeye başlandığını söylemek mümkündür. 
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Menemende domates üretiminin İzmir'le aynı tarihlere rastladığını söyleyebilirim. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Menemen ekonomisi 
büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Özellikle zorunlu göçe 
tabi tutulan Rumlardan kalan 
verimli ve boş araziler, mübadele ile Menemene göç etmiş 
Müslümanlara paylaştırılmıştı. Bunların başında da 
Girit Müslümanları gelmekteydi. Giritli göçmenlerle 
komşu olan Menemenliler, 
yavaş yavaş Girit mutfağı ile 
tanıştılar. 

Giritli göçmenler, yemeklerinde çoğunlukla ovalardan, 
dağlardan topladıkları otları 
kullanıyorlardı. Ot yemeklerini Menemenlilere öğreten 
Giritliler de Menemenlilerden 
“etli domates” yemeğini öğrendiler. Bu yemek bolca domates, biraz patates ve etle yapılan bir güveçti aslında. Giritli 


göçmenler, bu yemeğin malzemelerini değiştirerek, etin yerine yumurta, patatesin yerine 
de soğan koyarak “yumurtalı 
domates”i yaratılar. 

Araştırmacı Oktay Özengin, 
Menemenli, 94 yaşındaki 
Kibariye Yiğitmenin, bu tarihin en yakın şahidi olduğunu 
öne sürüyor. Kibariye Hanım, 
çocukluğunun geçtiği 1930'lu 
yıllarda evlerine gelen Manisalı 
akrabalarına “menemen” yaptıklarını ballandıra ballandıra 
anlatır. 

Bir diğer tanık da, “dededen lokantacı” olan Mustafa 
Saygılı'dır. 1930'lu yıllardan 
başlayarak lokantalarında 
“Menemen” satmaya başladıklarını ve bu yemeği yemek için 
İzmir'den özel müşteriler bile 
geldiğini söyler. 

Menemen'in ulaşabildiğim 
tarihçesi böyle. Yani bu yemek, 
Girit-Menemen mutfaklarının 
işbirliğinin bir eseri © 
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Roma döneminden kalan 
forum meydanında antikite 
günü kapsamında eski 
günler canlandırılıyor. 
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КОМА 
ARENASI 


Pula, 60 bine yaklaşan 
nüfusuyla Istria'nın 

en büyük yerleşimi. 
Adriyatik kıyısındaki kent, 
eskiçağlardan beri önemli 
bir denizcilik merkezi. 
Pula ayrıca günümüze 
kadar ayakta kalmayı 
başarmış en büyük Roma 
arenalarından birine ev 
sahipliği yapıyor. 


ISTRİA / HIRVATİSTAN - ATLAS 41 


ört ayrı ülkede yaşadım. Hem de 
hiçbir yere kıpırdamadan” Bunlar 
Istriada (Hırvatça Istarska županija, İtalyanca Regione istriana) yaşayan yaşlı bir kadının sözleri. Son 
bir asır içinde Avusturya Macaristan, İtalya, Yugoslavya ve son olarak Hırvatistan günlerini yaşayan 
ve hep bir çekim merkezi olan Istria, Romalılar zamanından bu yana 
“Terra Magica” olarak biliniyor... 
Bu sihirli coğrafya, Hırvatistan'ın 
kuzey batısında, Trieste Körfezi ile Kvarner Körfezi arasında bir kalp biçiminde Adriyatik Denizi'ne uzanıyor. Aslında bronz çağındaki İliryalılardan bu yana bu topraklarda hep bir hareketlilik yaşanıyor, burası Roma, Bizans, Venedik 
gibi pek çok ayrı medeniyete yurt oluyor, birbiri 
üzerine yığılmış uygarlıklarlar kültürel zenginlik 
kazanıyor. 

Istria, efsaneye göre bir zamanlar iyi yürekli 
devlerin yurduymuş. Büyük taş bloklarla tepelerin üzerinde kendi kentlerini kurmuşlar. Kalan taşlarla da hep birlikte, dünyanın en küçük 
şehri olarak bilinen, şu anda 20 kişinin yaşadığı 
Humu inşa etmişler. 

“Ey Istria güzel diyar” diye başlıyor Istria Marşı. “Peri şarkılarının Uçka Dağı'ndan denize kadar ulaştığı / Seslerin Rasa Nehri boyunca yankılanıp / Mirna ve Draga Nehri'nden, Lim Kana- 
Indan duyulduğu Istria.” 

Bu coğrafyaya adım atar atmaz nehirlerin, 
dağların, asırlardır bu toprakların üzerinde esen 
rüzgârların bile Istrialılarca bir yöre sakini gibi 
görüldüğünü hissediyorum. Adriyatik'in kırbacı, 
sert kuzey rüzgârı “bura” (bora) bile Istria halkının yüreğinde kendine bir yer buluyor. “Bura, 
Istria için önemli. Havayı kurutan bir rüzgâr, 
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Istria'nın balıkçı şehri Rovinj'in kökleri Venedik Cumhuriyeti'ne kadar uzanıyor. Çift dilli, 
İtalyanca ve Hırvatça bir yaşamın sürdüğü Istria Yarımadası'nın her köşesinde denizle doğrudan 
ilişki kurmak mümkün. 
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ISTRİA BÖLGESİNDE YOL TABELALARI 
İKİ DİLDE, HIRVATÇA VE İTALYANCA. 


44 ATLAS-TEMMUZ 2018 


“proscuitto” onun sayesinde oluyor. Eti hazırlayıp açık havada bekletiyoruz, ondan sonrasını 
bura yapıyor” diyor rehberim Dejan. 

Gezerken Zagrebdeki Türkiye büyükelçiliği- 
nin desteğini hep yanımızda hissettiğimiz Istria 
jeolojik ve jeomorfik yapısına göre üçe ayrılıyor. 
Yarımadanın daha engebeli ve çıplak olan kuzeydoğu kısmı karstik oluşumlardan dolayı Beyaz 
Istria; güneybatısı, mineral açısından zengin ve 
verimli toprakları olan Gri Istria; kıyı bölgesinde kireç taşlarından oluşan kısım da Kırmızı Istria olarak biliniyor. Bu farklılık ürünlerin çeşitliliğini de getiriyor. Mesela Kırmızı Istria'da yetişen üzümle Gri Istriada yetişen üzüm farklı oluyor. Istrialılar teraslamalarla yerleşimler ve tarım 
alanları yaratıyor. Kulelerden, yolun aşağısında 


Rovinj kent merkezinde 
gerçekleştirilen Corpus 
Christi ayini “İsa'nın 
bedeni” anlamına gelen 
bir Katolik yortusu (solda). 
Novigrad, Istria'nın 
batısında bir sayfiye kenti. 
Hırvatistan'ın geri kalanı 
gibi burada da spora ilgi 
yoğun; küçükler liginde 
mücadele eden hentbol 
takımı sahilde idman 


yapıyor (sağda). 


kalan bağları ve kıvrılan yolları gözlüyor ve tepeler arasında çan kulelerinden birbirlerine haber yolluyor. Istria'nın taşlarıyla tepeler üzerinde 
kendilerine korunaklı bir evren yaratıyor. Bu taşlar, Romalıların övgüyle bahsettikleri ve bir zamanlar Venedik'i inşa eden taşlar, Istrialı devlerin sihirli taşları... 


MOTOVUN: ISTRİA'NIN BALKONU 
Yemyeşil bir coğrafyada, akasya ağaçlarının 
arasından ilerlerken tepede bir serap gibi beliriyor Motovun. Istriada gezdikçe, eteklerinde zeytinlikler ve bağların uzandığı, masal kulelerini 
andıran Groznjan, Optali, Buzet gibi şehirlerin 
görüntüsüne de alışıyorum. Aklıma Braudel'in 
“Akdeniz insanının tarihi dağlarda ve tepelerde 


başlar” sözü geliyor. Sıtma ve savaş tehlikeleri- 
ne karşı dağlara çekilen uygarlıklar dik yamaçların zorlu şartlarına uyum sağlamak zorunda 
kalıyorlar. 

Motovuna yaklaşırken kiremit çatılar, renkli badanalı evleri, kentin bugüne dek korunan 
surları ve çan kuleleriyle ortaçağ çehresi iyice 
belirginleşiyor. Yol tabelaları iki dilde, Hırvatça ve İtalyanca. Yakın İtalya geçmişinden dolayı Istriada hemen herkes İtalyanca biliyor, Motovun'un girişinde beni, üzerinde Venedik aslanı 
kabartması olan bir kapı karşılıyor ve eteklerinde 
yemyeşil bir coğrafyanın uzandığı muhteşem bir 
terasa çıkarıyor. Burası Istria'nın balkonu olmalı. Etrafa şehirlerde alışık olmadığım türden güzel bir sessizlik hâkim. Kent araç trafiğine kapalı, 


sadece kentte yaşayan insanlara araçlarıyla dolaşma izni verilmiş. 13'üncü yüzyıldan kalma St. 
Stephen Kilisesi'nin ve çan kulesinin hâkim olduğu kent meydanı Georgio de Chirico"ın fırçasından fırlamış bir ıssızlığın resmi adeta. “Bu sakinliğine kanmayın, yazın cıvıl cıvıl bir yer oluyor. Hele ki film festivalinde” diyor Dejan. Festival 1999'dan bu yana kutlanıyor. Groiznandaki 
Uluslararası Caz Festivali de bölgenin önemli etkinliklerinden. Savaş sonrasında boşalan evlere 
1956'da sanatçıların yerleştirilmesiyle ismini “sanatçı şehri” olarak duyuran kentin daracık sokakları yazın küçük sahnelere dönüşüyor, sokaklarında caz notaları dolaşıyor. 

Motovun'da yaptığım gezintide kâh bir duvar 
resminde, kâh bir enstelasyonda karşıma Koca 
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Joze (Veli Joze) çıkıyor. 1908'de Hırvat yazar ve 
şair Vladimir Nazor tarafından yaratılan Koca 
Joze bu topraklardaki iyi yürekli ve güçlü devler geleneğini devam ettirerek bir bağımsızlaşma 
hikâyesini anlatıyor, Istriada özgürlük mücadelesinin ve anti faşist hareketin bir simgesi haline 
geliyor. Hatta Motovunda dev Istria peynirleri, 
kocaman kaplarda yapılan yöreye özgü koyu kıvamlı çorba “manestra” ve büyülü fenerlerle her 
yıl Veli Joze Festivali kutlanıyor. Fantezi edebi- 


ISTRİA, ADRİYATİK DENİZİ 
KIYILARININ EN CAZİP 
SEYAHAT ROTALARINDAN. 


Güzel sanatlar bölümünde 
eğitim görenler liman 
kentinin eskizini çıkarmak 
için sık sık Rovinj'e 
geliyorlar (sağda). 
Istria'nın doğu yakasındaki 
Rabac masmavi denizi, 
kıyılarındaki beyaz taşları 
ve sakinliğiyle bölgenin 

en güzel köşelerinden biri 
(karşı sayfada). 
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yatı bu toprakların yabancısı değil, coğrafyayla 
efsaneler iç içe geçiyor. Koca Joze'nin sinirli bir 
anda ayağını yere vurmasıyla oluştuğu söylenen Pazin Kanyonu'ndaki göçük, Jules Verne'in 
Olağanüstü Yolculuklar serisinin kitaplarından 
Mathias Sandorf'a ilham veriyor, kahramanın 
Triesteden başlayan Akdeniz yolculuğunun bir 
kısmını oluşturuyor. Pazinin kulelerinden kaçarak Pazin Kanyonu'nda Pazincica Nehri'nin 
akıntısıyla sürüklenip Istria'nın batısındaki Lim 


Kanalı'ndan çıkıyor. Avrupa'nın ilk vampiri Juro 
Grande de 17'nci yüzyılda Istria'nın Kringa isimli kasabasından çıkıyor, hatta Drakula efsanesine 
ilham verdiği söyleniyor. O günü Motovunda tamamlıyorum. İsminin anlamı gibi “sakince” süzülen Mirna Nehri'nin bir ip gibi kıvrılarak ikiye böldüğü yemyeşil bir ova önümde seriliyor. 
Burnuma restoranlardan trüf mantarının kesif 
kokusu geliyor. Çan seslerinin arasında üzerine 
trüf mantarı rendelenen buranın kendine has ev 
yapımı makarnasını tadıyorum. Sesler, tatlar, kokular, görüntüler ve iyi yürekli devlerin hikâyelerine; bu coğrafyanın kadim sakinlerine bu ortaçağ balkonunda hazırlıksız yakalanıyorum. 


TRÜF MANTARI PEŞİNDE 

Istria, dünyada hem beyaz hem de siyah trüf 
mantarının bulunabildiği nadir yerlerden. Cicero'nun “toprağın çocukları” diye adlandırdığı, 
“mutfağın incisi” diye anılan bu pahalı yiyecek, 
1999'da, Istrialı Giancarlo Zigante'nin, köpeği 
Diana ile birlikte 1.3 kiloluk, kavun büyüklüğünde bir beyaz trüf mantarı bulmasıyla popülerlik kazanıyor. Bu keşif, bulunan en büyük beyaz 
trüf mantarı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na 
giriyor. 

Motovun ormanı, mantarın çoğunlukla altında yetiştiği meşe ağaçları yönünden çok zengin. 
Trüf mantarı avı yapabilmek için lisans sahibi olmak gerekiyor. Bu avın nasıl yapıldığını anlamak 


УРУУ A ə “ə şəm əəə‏ نو هو ف ی چ 


ш 


= 
а 
м 
e) 
& 
z 
mi 
a 
< 
g 
< 


"mnim 


TAŞVE 
GUNEŞ 

Eski madenci kasabası 
Labin, Istria Yarımadası'nın 
diğer yerleşimleri gibi 
tarihi dokusunu başarıyla 
koruyor. Yılankavi sokaklar 
ve taş ustalığına hacim 


veren Akdeniz güneşi 
yerleşimin karakteristiği. 
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AKASYA AĞAÇLARININ ARASINDAN _ 
İLERLERKEN TEPEDE BİR SERAP GİBİ 


BELİRİYOR MOTOVUN. 
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için için bölgede trüf mantarı toplayan Visnja ve 
ailesinin yaşadığı yere gidiyorum. Motovunda 
Mirna Vadisi'ni saran sabah sisi yavaş yavaş kalkıyor. Yemyeşil bir yamacın tepesinde, kuş sesleriyle yankılanan sakin bir evrendeyim. Uzakta 
Mirna Vadisi'nin kalbinde, bir tepenin üzerinde, 
Venedik mirası yapıları ve kuleleriyle Buzet kenti 
görünüyor. Bu toprakların masalsı havası hiçbir 
yerde sizi terketmiyor. 

“Üç kuşaktır trüf mantarı topluyoruz. Bu benim için bir iş değil, bir yaşam biçimi” diyor 
Visnja. “Her gün iki kere köpeklerimle ava gidiyorum, onları eğitiyorum, doğayla iç içe yaşıyorum? Visnja, Istriada aile işini devralan ve 
geleneksel yöntemlerle modern yöntemleri birleştiren, marka yaratma ve tanıtma konusunda 


Motovun, İstria bölgesinin 
içlerinde yer alan, üzüm 
bağlarıyla ünlü bir ortaçağ 
yerleşmesi (solda). 
Motovun ayrıca 1999'dan 
beri düzenlenen film 
festivaliyle uluslararası 
bağımsız ve avangard 
sinemanın örneklerine ev 
sahipliği yapıyor (sağda). 


eskilere göre daha donanımlı genç kuşak temsilcilerinden biri. Üniversite öğreniminden sonra büyük bir şehirde iş bulup çalışmak yerine, 
memleketine dönüp aile işini devam ettirmeye, 
Istria kırsalında yaşamaya karar veriyor. “Büyükbabam trüf mantarı avını, 70 yıl önce ilk 
başlatanlardan biriydi” diyor. “İlk başta yenilemez bir cins patates olduğu düşünülmüş, hatta 
domuzlara veriliyormuş. Bir ara İtalyanlar gelip 
çok ucuz fiyatlara bizden trüf mantarı almışlar. 
Tabii onlar 100 yıl önce farkına varıyorlar bu 
mantarın” 

Visnja ve uysal görünümlü, ufak iki köpeğiyle 
birlikte meşe ormanının derinliklerine doğru yürüyoruz. Bu görüntü, kafamdaki av sahneleriyle 
pek örtüşmüyor. Yürürken ayağım yumuşak ve 


nemli toprağa gömülüyor. Toprağın nemli olmasının mantarlar için iyi olduğunu öğreniyorum. 
Kar yağmamasının, yağsa bile toprakta kalmamasının ve toprağın donmamasının da. Buradaki ılıman mikroklima ve bakir doğa trüf mantarı için benzersiz bir ortam hazırlıyor. Ormanda 
yaşayan yaban hayvanlarının varlıkları ve toprağı besleyen dışkıları da mantarın yetişmesi için 
önemli. Bu nedenle ormandaki ekosistemin korunmasına son derece dikkat ediliyor. 


TRÜF MANTARI AVI: DOĞAYA VE 
KÖPEKLERE KARŞI SABIR 

Buradaki efsaneler gibi trüf mantarının da 
gizemli bir yanı var. Toprağın altında büyüyor, 
ağaç kökleriyle besleniyor ve ne zaman nereden 
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çıkacağı kesin bilinmiyor. “Bazen ormana girer 
girmez beş-on dakika içinde mantar bulabiliyorsunuz. Bazen de birkaç saat, hatta birkaç gün 
boyunca arayıp bulamadığınız oluyor. Zaten bu 
yüzden pahalı bir yiyecek. Hem doğaya, hem de 
birlikte çalıştığınız köpeklere karşı sabır göstermek önemli” 

Bu sırada köpeklerden birinin heyecanla bir 
yeri eşelemeye başlıyor. Visnja elindeki küçük 
aletle toprağı kazınca kayısı büyüklüğünde bir 
mantar buluyor. Her iki köpeği de ödüllendiriyor, köpekler için bu, çok hoşlandıkları bir oyun. 
Mantar avımızdan döndükten sonra, Visnja'nın 
annesi trüf mantarlı omlet ve mürver çiçeği şurubu ikram ediyor. Terra Magica'nın sihirleriyle 
yavaş yavaş tanışıyorum. 
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Ва!е kasabasında da daracık sokakların avlulu meydanlara açıldığı 
tipik Akdeniz mimarisi hakim. Kadınlar sokağın serinliğine sığınmış 
sohbet ediyor. 
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Fransız yazar George Duhamel, “zeytin ağacının vazgeçtiği yerde Akdeniz biter” der. Mirna 
Vadisi'nin açtığı yolların yardımıyla iç kesimlerdede Akdeniz'in ılık soluğu geziniyor. Bu “ölmez 
ağaç” asırlardır buranın sakini, hatta bu coğrafyanın hareketli geçmişinin tanığı. 

Akşamüzeri, Gri Istriada yumuşak tepelerle 
göz alabildiğine uzanan yeşilliklerin arasından 
ilerleyerek, Livade yakınlarındaki, zeytincilik 
ve bağcılık yapan Ipsa ailesini ziyaret ediyorum. 
Ivan Ipsa, ailenin genç kuşağını temsil ediyor. 
“Büyükbabamlar zeytincilik yaparken bu kadar 
önemsedikleri bir şey değilmiş” diyor. “Hatta o 
sıralarda zeytinler teraslama yapılan yerlerin kenarlarına dikilirmiş. Biz şimdi zeytin ağaçlarını 
terasların ortasına dikiyoruz” 


stria, zeytinyağına çok güveniyor. Dünyadaki tek Sızma Zeytinyağı Kılavuzu Flos Olei, 
son üç yıldır Istria'yı “en iyi zeytinyağı bölgesi” seçmiş. Istriada zeytinyağı üretimi genç 
kuşakların dahil olmasıyla şekil değiştirmiş 
ve zeytinyağında önemli bir kalite artışı olmuş. Seri ve büyük miktarda üretim yerine aile işi, küçük tip üretimler daha yaygın. 
“Kaliteli zeytinyağının iki formülü var” diyor 
Ivan. “Sağlıklı zeytin ve soğuk pres. Zeytin, ağaçtan düştükten beş-altı saat sonra kararmaya, yani 
okside olmaya başlar. Böyle bir zeytinden yüksek kalitede zeytinyağı elde edemezsiniz. Zeyti- 
nin toplanmasıyla prese gönderilmesi arasındaki 
sürenin mümkün olduğunca kısa olması gerekir. 
Ve tabii soğuk pres olmalı, önceden daha fazla 
yağ elde etmek için kaynar su konuyordu” 

Ivan küçük bir kaba zeytinyağı koyuyor, tadı- 
na bakmadan önce kabın ağzını eliyle kapatıp elini üzerinde gezdirerek ısıtıyor. “Aromasını içerde 
tutmaya çalışıyorum” diyor. Ivan'ın yaptıklarını 
uyguluyorum ben de. Zeytinyağını önce ağzımda gezdirip sonra içiyorum. “İyi bir zeytinyağından ağır bir tat kalmamalı geriye. Çimen ve 
meyve aromalarını hissetmelisiniz” Burnuma 
yeni biçilmiş çimen kokusu geliyor. Taze ve keskin, neredeyse baharatlı bir tat kalıyor ağzımda. 


A “BİTİNADA” DENİYOR. 
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ADADA 
BİSİKLET 
KEYFİ 


Pula'dan 12 dakikalık 
bir tekne yolculuğuyla 


ulaşılan Brijuni Adaları 
Milli Parkı bozulmamış 
doğası, koyları, yeşil 
güzergâhları ve antik 
yerleşimleriyle bölgede 
önemli bir ziyaret noktası. 
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YEMYEŞİL BİR YAMACIN TEPESİNDE, 
KUŞ SESLERİYLE YANKILANAN SAKİN 


BİR EVRENDEYİM. 
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“Zeytinyağının yumuşak bir tadı olması, bölgede 
yumuşak ve yağışlı bir yaz geçirildiği anlamına 
gelir. Daha baharatlı ve keskin tadı olan zeytinyağı ise kuru, yağışsız bir yazı işaret eder ve bu zeytin için iyi bir şeydir” O sırada Ivan'ın annesi söze 
giriyor: “bizim buralarda zeytin anaya, üzüm de 
eşe benzer denir. Biriyle ilgilenmesen de ürün verir, diğeriyle ilgilenmezsen hasat alamazsın hiç” 

Istriada ip gibi sıralanmış bağların başında 
bir gül ağacı dikildiğini fark ediyorum. Gül ağacı, hastalıkların habercisi sayılıyor. Gül ağacının 
solgun ya da cansız olması bağcılar için bir uyarı 
niteliği taşıyor, hastalık bağa sıçramadan hemen 
çaresini buluyorlar. 

Oradan ayrılmadan önce, tepeden bütün 
bir ovayı seyreden taraçada biraz durup kuş 


İstria bölgesinin idari 
merkezi konumundaki 
Pazin kentinde, Jules 
Verne'in Mathias Sandorf 
romanına ilham veren 
büyük bir mağara var. 
Mağaranın tepesinde, 
kayalıklar arasında çelik 
bir halatla tepeden 
aşağıya yolculuk yapmak 
mümkün (solda). 

Pazin yakınlarındaki el 
değmemiş Zarecki Krov 
Şelalesi, günübirlik doğa 
gezintilerinin yanı sıra 
kaya tırmanışı, yüzme gibi 
etkinlikler için de cazip bir 
adres (sağda). 


seslerinin arasında önümde serilen yemyeşil vadiyi seyrediyorum. Zeytinyağının hikâyesi etrafımda gördüğüm pek çok şey kadar eski. Romalıların döneminde, kıyı kenti Fazana'nın kendine 
has amforalarında dünyanın farklı köşelerine dağıldığı zamanlara kadar gidiyor. Dante, cehennem tasvirlerinde Istria'nın en büyük şehri Puladan bahsederken buraları görmemiş olmalı... 


ISTRİA'NIN KIYILARI, BALIKÇI ŞARKILARI 

Istria kıyılarında meşe ağaçları yerini fıstık 
çamları ve bodur çalılıklara; bakir düzlükler de 
yerini Adriyatik'in kayalıklarına ve mavi sularına bırakıyor. 18'inci yüzyıla kadar ada olan Rovini, eski günlerden miras aldığı bir görkemle bu 
suların üzerinde yükseliyor. Limanda tekneler 


sıralanmış, aralarında Rovinj'in simgesi haline 
gelen, sığ sularda yüzmeye elverişli, düz tabanlı 
“batana”lar, “Emektar Batana” şarkısına göre balıkçının “krallığı” Balıkçıların ağ onarırken, balık tutarken söyledikleri doğaçlama şarkılara “bitinada” deniyor. Rovinjdeki Ekolojik Batana Müzesi, bir kültür mirası olarak görülen batanalara 
ve bitinadalara ithaf ediliyor. Bitinadalar, balıkçıların ağ onarırken, balık tutarken söyledikleri 
şarkılar. Müzeyi blues ezgilerini andıran içli bitinadalar eşliğinde dolaşıyorum. Ardından kendimi Rovinj'in Venedik mimarisinin izlerini taşıan renkli sokaklarına bırakıyorum. Küçük dükkânlar, karşılıklı evler arasına gerilmiş rengârenk 
çamaşırlar, küpe çiçekleri ve sardunyaların arasında yürüyorum. 


Rovinj'in ana meydanı Marshal Tito'nun ismini taşıyor. Istriada, kendilerini İtalyan yönetiminden çıkarıp Yugoslavya'ya dahil eden Tito'ya 
ülkenin geri kalanından farklı bir bağlılık var. 1 
to'nun anısına saygı duyuluyor. Meydandaki saat 
kulesi güneşin tam tepede olduğunu haber veriyor, meydan çeşmesinde güvercinler yıkanıyor. 
Kentte Akdeniz güneşinin yakıcı havası... 

Rovinj'in bugüne kalan tarihi kapılarından birinden geçip Grisia Sokağı'nı takip ederek yukarıya çıkıyorum. Bu sokak 1967 yılında bu yana 
yazın büyük bir açık hava sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Rovinj'in asırlık yapıları, kapıları, geçitleri bir sanat galerisinin duvarlarına dönüşüyor, ressamların eserleri sergileniyor. Tepede 
Istria'nın en büyük yapılarından biri olan Azize 


RİA / HIRV 


STAN - ATLAS 


Rovini kentinin tarihi 
bölümü, St. Euphemia 
Kilisesi'nin taçlandırdığı 
bir yarımadada bulunuyor. 
Rovini, Adriyatik Denizi'ne 
bakan renkli cepheli ve 
kırmızı çatılı evleriyle 
özgün bir mimari dokuya 
sahip. 
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Euphemia Kilisesi'ni karşımda buluyorum. Bir 
Hıristiyanlık şehidi olduğuna inanılan Euphemia'nın lahtinin, İstanbul'dan buraya geldiğine 
inanılıyor ve Azize Euphemia şehrin koruyucularından sayılıyor. 

Adriyatik'in sularında öğle saatlerinin çelik 
ışıltısı gezinirken kısa bir yolculukla Pula'ya varıyorum. Pula'nın muazzam tersanesi beni şaşırtıyor, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun 
önemli bir donanma üssüydü bu şehir. Savaş gemilerinin sıralandığı bir limanken şimdi büyük 
yük ve yolcu gemilerinin barınağı. Hatta geceleri 
tersane, ışık oyunlarıyla aydınlatılıyor. 21 yaşında bu şehre gelip beş ay yaşayan James Joyce, yaşadığı evlerden birinin önüne yapılmış bir heykelle anılıyor. Joyce, o zamanki ısıtma sistemleri- 
nin yetersizliğinin de etkisiyle burayı o kadar soğuk buluyor ki “denizcilerin Sibiryası” diye anıyor. Adını Roma dönemi forumundan alan Foro 


Meydanı'nda 12 metre yüksekliğindeki görkemli 
Augustus Tapınağı yükseliyor. Bu tapınak, Rönesansın tanınmış mimarı Andrea Palladio'ya ilham oluyor, pek çok yapısında bu tapınağın oran 
ve orantısından faydalanıyor. 

Bir liman şehrinin o tuzlu havasını soluyarak merakla görmeyi beklediğim Roma döneminden kalma amfitiyatroya gidiyorum. Arena 
olarak bilinen bu görkemli yapı, Porec'deki erken Bizans sanatının bozulmamış en iyi örneklerinden birini sunan, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'ndeki bazilikayla birlikte Istria'nın antik 
zamanlarına tanıklık eden ve çok iyi korunarak 
bugünlere gelmiş yapıları. Arena, İS Vinci yüzyıldan bu yana kentlileri bir araya topluyor. Bir 
zamanlar gladyatörlerin dövüştüğü 23 bin kişilik bir alanken Sting, Placido Domingo, Leonard 
Cohen, Charles Aznavour gibi isimlerin ağırlandığı konserlere sahne oldu. “Dört yıl önce, 
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Türkiye yapımı televizyon dizileri Hırvatistan'da da ilgi görüyor. Ana haberlerden önce ve 
sonra, haftanın beş günü ve altyazılı olarak izleyiciyle buluşuyor (üstte). 

Istria, iklimi ve geniş bakir alanları sayesinde trüf mantarı bakımından çok zengin. 
Dünyada hem beyaz, hem de siyah trüf mantarının bulunabildiği nadir yerlerden (altta). 
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Hırvatistan Brezilya maçını heyecanla izledik 
burada” diyor rehberim Dejan. “Bir keresinde 
buzla kaplandı ve buz hokeyi maçı bile yapıldı 
burada” 

Gezimin son durağında Labini ziyaret ediyorum. Burası bir zamanların madenci şehri, hatta 1921'de bir madenci isyanıyla 34 günlüğüne 
Labin Cumhuriyeti olarak bir işçi cumhuriyeti 
bile kuruluyor. Madencilerin anısı, o günlerin 
şartlarını yansıtan bir maden ocağıyla anılıyor. 
“Sretno” yazıyor maden ocağının kapısında, “iyi 
şanslar!” Çan kulesine çıkıp etrafı seyrediyorum. 
Kıyı şehri Rabac'ın suları öğle güneşinde ışıl ışıl 
parlıyor. Ötesinde Kvarnar Körfezi'nin bir kısmı 
görünüyor. Diğer pencereden önümde uzanan 
yemyeşil araziye bakıyorum. Gezi boyunca karşılaştığım bulutlara sarılmış ortaçağ kentlerini, 
nöbet tutan çan kulelerini, asırlık ritüelleri, yemyeşil bayırların üzerindeki yoğun sabah sisini, ve 
devlerin ayak izlerini düşünüyorum. Tüm coğrafyaya dağılmış Venedik aslanları, denize serpilen Brujini adaları, kıyılarda sert rüzgârları yumuşatmak için söylenen balıkçı şarkıları geliyor 
aklıma. Adriyatik'in mavi sularına uzanan bu sihirli topraklar binbir gece masalları gibi. Anlatacakları hiç bitmiyor © 
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Мапа nın —” б geleneksel üretim biçimleri, özelikle dokuma 
tezgaha VE kafedrallere, koyunlara, keçilere çan üreten ustalarıyla 
göz dolduruyor. Selçuklu yapılarının yanında Osmanlı konut mimarisini 
temsil eden yapılarıyla Demirci, “küçük ama yaşanır” sözünü yineletiyor. 
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YAPIŞIK 
KARDEŞLER 


Manisa'nın Demirci 
ine bağlı Kargınışıklar 


bugüne taşıyor. 
Eğimli yapısı nedeniyle 
çamur tutmaz denilerek 
kurulan köyde çoğunlukla 
Yörükler yaşıyor. Zorlu 
ekonomik ve soğuk kış 
koşulları nedeniyle evler 
bitişik nizam yapılmış. 
Yani, bir duvarı 
paylaşıyor. Kerpiç, taş 
ve ahşap karışımı ile 
yapılmış evlerde aynı 
duvarı paylaşan aileler, 
kışın evlerinin daha kolay 
ısındığını söylüyor. 
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Bir Lidya kentinin az ötesine, 
ortaçağda Asya'dan Türk boyları gelip yerleşirse 
ne yapar? Evliya Çelebi'ye göre “demircilik yapar” Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde ismi demircilik sanatıyla ilişkilendirilen Demirci'nin 
etimolojik kökeni “ahengeran,” yani “demirci”ye, 
kimi kaynaklara göre de Türkmence “suyu bol, 
havası güzel” anlamına gelen “temurçi”ye dayanıyor. İlçe, daha sonraki yüzyıllarda içine ve köylerine eklenen farklı eserlerle bütünleşince görülmeyi, anlaşılmayı hak eden bir kültür rotasına 
dönüştü. 

Öyle bir yer düşünün ki hem çok, uzak hem 
çok yakın; hem çok tanıdık, hem inanılmaz değişik: hem oldukça küçük, hem de oldukça büyük. 
Öte yandan bu ilginç yerleşmeye ulaşmak hiçbir 
zaman pek kolay olmamış. Kurtuluş Savaşı döneminde Demirci'nin meşhur bir kaymakamı var, 
İbrahim Ethem Bey adında. Vefatından sonra 
“Demirci Akıncıları” adı altında yayımlanan anılarına göre, dönemin Gediz kaymakamı Lütfi Bey 
kendisinden telgrafla acil olarak bir araba istediğinde İbrahim Ethem Bey şu cevabı vermiş: “Şeytanın değnekle gezdiği Demirci dağlarında araba 
ne gezer?” 

Eh, günümüzde de Demirci dağlarına ulaşmak için kıvrımlı yollardan gidiliyor, ama bu 
yolların size sunduğu olağanüstü manzaralar 


Anadolu'nun pek çok yerleşiminde olduğu gibi Demirci'de de kahve kültürü 
oldukça yaygın. Boş zamanlarında bir araya gelen gençler bahar dönemlerinde 
kahvehanelerin açık kısmında sohbet etmeyi tercih ediyor. 
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Demirci, tarihi Sardes kentine yakın ticaret şehri 
Saittai'nin yakınında kurulmuş. 


Kargınışıklar Köyü 
sakinlerinden Asiye 
Özdikmen, eşi ve üç 
çocuğu birlikte, komşuları 
ile aynı duvarı paylaştıkları 
kerpiç evlerden birinde 
oturuyor. Yaz gelip 
okulların kapanması ile 
birlikte hayvanlarının 
daha rahat otlaması için 
yaylaya çıkacakları zamanı 
bekliyorlar. 
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kimi zaman başınızın dönmesini bile unutturuyor. Demirci, Manisa'nın merkeze en uzak ilçesi ama yıllarca Anadolu'nun her yerine turist 
taşımış Demircili Kaptan Murat'a göre “atla İstanbul'dan feribota, gel Demirci'ye Bursa üzerinden” Tabii bu yol İstanbullular için yakın; İzmirden de gidilir Demirci'ye, ya da Manisa, Kütahya gibi tarihi merkezleri ziyaret ettiğinizde de 
oraya uzanılabilir. Her nereden gelirseniz gelin 
kıvrıla büküle tırmanmaya başladınız mı bilin ki 
doğru yoldasınız. 

İzmir üzerinden geliyorsanız Demirci'ye, Salihli üzerinden geçerek Lidya Krallığı'nın unutulmuş ticari başkenti Saittai, ya da diğer ismiyle 


Sidas'ı ziyaret edebilirsiniz. Herkes Sardes'i bilir ama İcikler kasabasının verimli tarlaları arasından yükselen tiyatrosu ile bir dönemler Lidya 
ekonomisinin merkezi olduğunu bize hatırlatan 
bu kent pek tanınmaz. Oysa Saittai'de antikçağ- 
da Batı Anadolu'da loncaların bulunduğunu gösteren lahitler çıktı. Kentte yün işçileri, keçe işçileri ve keten işçileri başarılı loncalar kurmuşlar. 
Yazıtlarda kentin ana caddesinde pek çok ayakkabıcı dükkânı olduğundan söz edilmesi Sardes'te- 
ki ayakkabı tutkunu hanımların buraya gelip alışveriş mi yaptıkları gibi bir soruyu da akla getirir 
doğrusu. 
Demirci'ye 


ulaştığınızda önce bir 


şaşıracaksınız. Birinci Dünya Savaşı'nda Yunan 
işgalinde yakılıp yıkılmış olan bu ilçede Manisa'nın diğer bir ilçesi Kula evlerinin sunduğu gibi 
bir sokak dokusu yok, ama çok sıradan görünen duvarların arkasında neler saklandığını görünce, asıl o zaman nereye geldiğinizin farkına 
varacaksınız. 

Belki önce yerleşmenin hemen dışında Krezüs, yani efsanelere konu olmuş Lidya Kralı Kroisos'un Kaplıcası olarak bilinen kaplıcadaki odanıza yerleşip şöyle bir nefes almak istersiniz. Zaten yolda uğramamışsanız bile Demirci'nin merkezinden yalnızca 50 kilometre 
uzaklıkta olan Saittai'ye istediğiniz herhangi bir 


zaman ulaşabilirsiniz. Kalıntıların yakınındaki 
Nal Tepesi'nde bulunan mağaraların bir yeraltı 
sarayı olabileceği söylentisi de Kroisos'un buraları pek sevdiğine ilişkin düşünceye şimdilik bir 
hayal daha ekliyor. Eh, serveti ile ünlü Kroisos, 
başkenti Sardes'ten 80 kilometre uzaklıkta olan 
ülkesinin ticari merkezine arada bir uğruyordu 
elbette; stresini de Demirci'deki kaplıcada atmasından daha doğal ne olabilir ki? 

Dinlenip de Demirci'ye geldiğinizde kentin 
merkezinde bölgenin en eski camilerinden biri 
olan Hacı Hasan Camisi'ni göreceksiniz. Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemini yansıtan 
taş mimarisi sizi geçmişe götürecek. Demirci'nin 


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlaması, Demirci'de 
saat kulesinin olduğu 
meydandan gençlerin 
yürüyüşü ile başlıyor. 
Yürüyüş kolu buradan 
stada gidiyor ve değişik 
gösteriler yapılıyor. 
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KULLERINDEN DOGAN $ 
Birinci Dünya Savaşı'nda Yunan işgali sırasında yakılıp yıkılmış olan Demirci'de Manisa'nın diğer bir ilçesi Kula'nın 
evlerinin sunduğu gibi bir sokak dokusu yok. Ama çok sıradan görülen duvarların arkasında neler saklandığını 


görünce, asıl o zaman nereye geldiğinizin farkına varıyorsunuz. 


Demirci ilçesinde Ege kültürü gündelik yaşamın 


her anında izlenebiliyor. 
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Ahşap, metal, dokuma 
gibi sanatlar ilçenin 
geleneksel yaşamını bugüne 
taşıyor. 


tarihi eserlerinin korunması bilincini öğrencilerine başarı ile aşılayan Demircili öğretmen Nihal Sirkeci ile görüşürseniz size yalnızca caminin 
değil çevresinin de eskiden çok değerli eserlerle bezenmiş olduğunu anlatacaktır. Cami iki kez 
yangın geçirmiş olduğu için zamanında cephesi- 
nin Anadolu Selçuklu mimarisinin simgesi olan 
taş bezemeleri olup olmadığını bilmiyoruz. Öte 
yandan Saruhanlı Beyliği'nin önemli anıtı Manisa Ulu Cami örneğinde de gördüğümüz gibi 
kubbesinin çokgen oluşu bize bu güzel eserin 
yaklaşık 700 yıl öncesinde kapılarını Demircililere açmış olabileceğini işaret ediyor. 

Tarihte Manisa demek Saruhanoğulları, Osmanlı Devleti'ninde ise Saruhan sancağı demek. 
Demirci'yi ziyaret etmiş olan Evliya Çelebi burasının “Cimcime kralın karındaşı Findicak kralın 
elinden Saruhanoğlu beylerinden Kara Mustafa 
Bey” tarafından alındığını yazar. Demirci'nin en 
eski mahallesi olan tarihi Yar Köprüsü üzerindeki Cami-i Atik Mahallesi'nde yer alan Saruhanoğulları beylerinden Yakup Çelebi'nin yaptırttığı cami de ahşap işçiliği açısından zengin bir 
eserdir. Şemseddin Sami'nin Kamus-ul Âlam'ın- 
da “başlıca mahsulatı şark ve şimal (doğu ve kuzey) cihetlerindeki ormanları” olduğu belirtilen 
Demirci'nin günümüzdeki imalathanelerinde 
bu ahşap işçiliği hâlâ yaşamaktadır. Her ne kadar tümü el işçiliği ile yapılmasa da Türkiye'nin 
pek çok yerindeki anıtsal eserlerin oymalı ahşap 
minber, ya da kapıları ilçenin yokuşlarında kamyonlara yüklenirken sürekli karşınıza çıkacaktır. 

Burada bir de “naht” ustası Selami Erfidan 
yaşamaktadır ki o yok olmakta olan bir sanatın 
son temsilcilerinden. Bu sanatı nasıl öğrendiği 
sorulduğunda “hocasının kendi kalbi olduğunu” söyleyecektir: “Kalp ve gönül sanatıdır naht, 
başkasından öğrenilmez” Gerçekten de taşıdığı 
bu gönül değeri nedeniyle naht sanatı Osmanlı 
ahşap geleneğinde ulaşılabilecek en yüksek mertebeydi. Dülger kaba ahşap işlerini yapar, neccar 
ise bugünkü marangoza denk gelirdi. Oysa naht 
sanatını icra edenler tıpkı şimdi Selami Bey'in 


# 


Hala hayatta olan 89 yaşındaki Çancı Mahmut lakaplı babasından öğrendiği 
mesleğini “dünyaya geldim geleli bu mesleği yapmaktayım” diye anlatıyor 68 
yaşındaki Mustafa Sabancı (karşı sayfada). Demirci'nin naht ustaları, “bu kalp ve 
gönül sanatıdır, başkasından öğrenilmez” diyor. Naht, Osmanlı ahşap geleneğinde 
ulaşılabilecek en yüksek mertebe olarak tarif ediliyor. Dülger kaba ahşap işlerini 
yapar, neccar ise bugünkü marangoza denk gelirdi. Oysa naht ustaları kendi 
deyimleriyle “kesilen ağaca ruhunu geri verirler” (en üstte). Demirci'de aile 
mesleği çan yapımını devam ettiren son nesilden Mahmut Sabancı, dedesi Çancı 
Mahmut'tan “ailenin önce tarım için saban ürettiğini, çan yapımına ise dedesi 

ile başladıklarını” söylüyor. “Babamın yaptığı çanları ben seslendiriyorum, yani 
tınılarını kontrol ediyorum” diyor Sabancı ve ekliyor: “Baharda hayvanlar yaylalara 
çıkarılırken kullanılan çanların sesi ne kadar ustalıkla ayarlanırsa, hayvanlar da o 
kadar bir arada olur ve dağılmazlar” (üstte). 


DEMİRCİ / MANİSA - ATLAS 73 


Tarihinde el işi halılarıyla da 


ünlü Demirci'de bu zanaat yeniden 


1950'li yıllardan 2000'li 
yılların başlarına kadar 
her hanede mutlaka 

el dokuması halıların 
işlendiği bir tezgâh olur, 
bunlarda işlenen halılar 
ilçe ekonomisine büyük 
katkıda bulunurmuş. 
Hatta aileler çocuklarına 
şöyle derlermiş: “Ya 
dokuyacaksın, ya 
okuyacaksın!" Şimdilerde 
el halıcılığı, ilçede ve bağlı 
köylerde hâlâ varlığını 
sürdürse de işin büyük 
kısmını makine halıcılığına 
kaptırmış. 
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canlandırılıyor. 


yaptığı gibi ahşap çiçeklerin kıvrımlarını bile incecik işlerler, Selami Bey'in dediği gibi “kesilen 
ağaca ruhunu geri verirler” 

Naht atölyesinden yokuş aşağı inip de sağa kıvrılınca kulağınıza çan sesleri gelmeye başlarsa şaşırmayın. Bu sesler kuşaklardır hem koyun sürülerine, hem de duvarlarında “Hz. İsa'nın koyunları” simgeleriyle bezeli Avrupa katedrallerine çan 
gönderen bir ailenin mekânıdır. Nevzat Usta'nın 
deyimiyle “çanlarım Avrupa'yı gördü, ama ben 
hiç görmedim” Bu işi başlatan kişi dedesinin babası Hacı Hafız Nuridir. Aslen Demircili olan Hafız Nuri, çancılığı Yunanistan'da savaş esiri iken 
öğrenmiş, ustasının üç çan yaptığı sürede o yedi 
çan yapmaya başlayınca da ortalık karışmıştır. 
Tam o sırada mübadele olmuş Hafız Nuri de mesleği ile birlikte memleketi Demirci'ye taşınmış... 


Tümü de Çancı ailesi üyelerinden oluşan Nevzat Bey'in çancı ekibi çok ustalık isteyen bir işi 
inanılmaz bir incelikle sürdürüyor. Kulağı hassas 
olan yalnızca Avrupa katedrallerinin zangoçları 
değildir. Sürü başı olan koç mu, teke mi, yoksa 
davar mı olur, ona göre takılacak çanın sesi öyle 
olmalıdır ki bütün sürü onu izlesin, yoksa ses şaşarsa sürü de şaşar. Bu sesi de ustanın kulağının 
duyması gerek ki çanın sesini ona göre ayarlasın. Çanların doğanın tüm varlıkları için çaldığı Demirci'deki diğer bir kadim çancı ailesinin 
temsilcisi olan Mahmut Sabancı'nın deyimiyle 
“tıpkı hayatın kendisi gibidir o çanı dövmek, o 
bir mücadeledir, döve döve, küt küt küt bir mücadeledir, mücadelesiz hayat var mıdır ki?” Tıpkı meslekdaşı Nevzat Usta gibi Mahmut Usta da 
mesleğini çok sever: “Dükkânımız bereketli, biz 


burada hayata tutunduk, ama dıştan gelene burası basit gelir” der. Oysa çan ustalarının işi basit 
değil, tam tersine çok inceliklidir, kulak ister, el 
ister, göz ister. Bu konservatuar gibi mekânlar ve 
onların sahibi aileler, bizce yaşayan kültür mirası 
olarak tescillenmelidir. 

Demirciden yalnızca çan sesleri yükselmez, 
bu çan seslerine tezgâh tıkırtıları da karışır. Antik dönemde kumaş ve halıları ile ünlü olan Lydia'nın ticari merkezinin günümüzde de halıcılıkta ön planda olması şaşırtıcı değildir. Demirci Atölye Halıcılığını Geliştirme Derneği'nin 
başkanı Kazım Aysan'a göre “komşu ilçe olan 
Gördes'in üretimi Osmanlı saraylarına yetmez 
olunca Demirci'den iki girişimci aile eşek yükü 
ile birlikte Gördese bu işi öğrenmeye gitmiştir” 
Her ne kadar günümüzde el dokuması halıcılık 


gerilemişse de Demirci'de canlanmayı bekleyen 
10 bin tezgâh vardır. Öte yandan Demirci bu açığı makine halıcılığında öncü olarak kapatmıştır. 
Ama yine de el dokumasını yaşatmaya çalışan 
ve destek bekleyen pek çok halı ustası yaşamaktadır Demirci'de. Bu durumu gören Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Hatice Akın, muhtarlığın 
yanındaki odayı el dokuma halı atölyesine çevirerek hemcinslerine iyi bir olanak sunuyor. Burada neşe içinde halı dokuyan kadınları ziyaret 
ederseniz hem dokur, hem de sizinle konuşurlar, 
birbirlerinin ustalığını överler. “En hızlımız bu” 
diye işaret ettikleri kadının “iki üç kişinin işini 
tek başına yapabildiğini” göstermeden de sizi salmazlar. Kıskançlık bilmezler, birbirleri ile gurur 
duyarlar. Hem de onları “okula göndermemişlerdir ama, onlar halı okumuştur” Demirci'de halı 


Demirci'nin en 
eskilerinden Çardak 
Kahvehanesi'nin camları 
kentteki diğer tüm kafe 
ve restoranlarda olduğu 
gibi ramazan ayında beyaz 
bir örtü ile kapatılıyor. 
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Modifiye motorsiklet 
tutkunu gençler 
Demirci'nin meşhur 
cumartesi pazarından 
ellerinde poşetlerle iftar 
öncesi evlerine dönmeye 
çalışıyor. 
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dokuyan çoktur, Demirci belediye başkanı Selami Selçuk da el dokuma halı geleneğinin sürmesi 
için bir proje başlattı. Gönül ister ki unutulmakta 
olan değerleri koruyan böyle yerel yöneticilerin 
sayısı artsın, her beldemiz bu bilince ulaşsın. Bu 
arada Demirci'de ister halı okulu olsun, ister bildiğimiz okul, havasından mıdır, suyundan mıdır 
nedir, Demirci'nin eğitimdeki başarısı Türkiye 
ortalamasının çok üstündedir. 

Demirci'de görülecek daha pek çok ilginç yer 
var ama bazılarını da gezgin kendi keşfetmek ister herhalde. Bu keşifler bitince Demirci'nin dışına, yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Küpeler 
Mahallesi'ne giderseniz kolay kolay eşi görülemeyecek bir anıtı ziyaret edebilirsiniz. Küpeler'in tarihi camisine dışarıdan bakınca içinde ne 
olduğu pek anlaşılmıyor. Ancak önündeki sundurmanın içine adım attığınızda duvara resmedilmiş bir “Nuh'un Gemisi” ile karşılaşacaksınız. 


Resmin altında Arap alfabesiyle Türkçe şu sözler 
yer alıyor: “Adem ile yedim dane, Nuh ile girdim 
tufana, üç kere geldim cihana, bir kere daha gelsem gerektir” Sanat tarihçisi Erman Geze göre 
bu deyiş “devriye” adı verilen ve Hz. Muhammet'in hiç ölmediğini vurgulayan Bektaşi tarikatına özgü şiir türünden bir örnektir. Zaten her 
derde deva Evliya Çelebi de Demirci'nin tekkelerinin “Bektaşi fukaraları ile dopdolu olduğunu” belirterek bize burada nasıl olup da devriye 
ile karşılaştığımız konusundaki ipuçlarını verir. 
Eserin içi ise karpuzlar, zeytinler ve hurmalarla 
bezelidir. Ne alaka derseniz bunlar cennet meyveleridir. Zeytin ile hurma tamam da karpuz da 
nesi diye sormayın, Egedeyiz unutmayın. 

Bu gezide Küpelerden az ileride yer alan Kargınışıklar'a da uğramak gerekir. Neden derseniz 
kendinizi ülkemizde değil de Nepal'de zannedeceksiniz. Osmanlı dönemi boyunca Orta Asya 
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altında bıraktığı Hacı Hasan Camisi'nde restorasyona başlanmış. Bu yıl çalışmaların 
tamamlanması bekleniyor (üstte). Saruhanoğulları beylerinden Hızır Şah döneminde, 
takriben 1377 yılında inşa edildiği düşünülen Küpeler Köyü'nün yıllara meydan okuyan 
tarihi camisi kalem işi süslemeleriyle de dikkatleri çekiyor (altta). 
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mimarisini yansıtan köylerimizden birinin Kargınışıklar içinde yeni beton binaların arasında varlığını sürüyor olması mucize gibidir. Hazır Demirci'nin dışına çıkmışken yola devam edip Kargınışıklar'dan yaklaşık 30 kilometre mesafedeki 
Kışlak Mahallesi'ne de uğramak iyi olur. Çünkü 
orada Küpeler'deki ustanın eli, Kışlak'taki mesci- 
de de değiştir. Restorasyon bile görmeden olduğu 
gibi kalmış olağanüstü bezemelerin bulunduğu bu 
eser ne yazık ki hemen bitişiğine yapılan yeni bir 
cami nedeni ile tahrip olmuştur. Henüz ayaktayken mutlaka görülmesi ve belgelenmesi önerilir. 

Sakın göreceklerimiz bitti deyip dönüşe geçmeyin. Erman Gez, Süha Ermumcu, Ulviye Şentürkten oluşan ekibimize tüm gezi boyunca her 
desteği vermiş olan ve yerel değerler konusunda 
olağanüstü bir bilinç taşıyan Şeref Güncan sizlere Akıncılar Yolu'nu görmeden gitmemeniz 
konusunda uyarıda bulanacaktır. İstiklal Savaşı 
kahramanı Kaymakam İbrahim Ethem (Akıncı), 
Yunan ordusuna cephane götüren trenin geçeceği köprüyü bombalamak için akıncıları ile birlikte bu yoldan geçip Salihli'ye inmiştir. Ege'de savaşın seyrini değiştiren bu yol günümüzde Akıncılar Yolu olarak tescil edilmiştir © 
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Sibirya'nın uçsuz bucaksız, bembeyaz ışığıyla göz alan düzlükleri 
binlerce yıldır birçok inancın ortak yurdu oldu. Buryatların 
“Sarı Şapkalılar” dediği Tibet Budizminin bir okulu da burada boy verdi. 
1917 Sosyalist Ekim Devrimi'nden sonra kapatılan inanç kurumları | 
arasında Budist tapınakları da vardı. Nazizme karşı kazanılan zaferden 
sonra tapınak yeniden kuruldu. Atlas, Rusya Federasyonu”nda Buryatya 
Özerk Cumhuriyeti”nde Budist tapınağına konuk oldu. i 
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DİLLERİ 


Tapınağın doğu tarafında, 
Yeşil Taranin Duganı 
(Kadın Tanrı) pagodaları 
görülüyor. Pagoda sözcüğü, 
Uzak Doğuda genellikle 
Çin, Japonya ve Vietnam'da 
ilk önceleri tapınak 
yapıları için kullanıldı. 
Daha sonra, pagoda deyimi 
tapınakların kapılarından, 
sütunlarına kadar, çeşitli 
şekil ve tarzlardaki anıtlar 
için kullanılmaya başlandı. 
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DUA VE 
DÜŞÜNCE 


Ritüel gereği, manastır 
alanına sol kapıdan 
girilir. Her insan, tapınak 
topraklarını saat yönünde, 
soldan sağa doğru 

yürür. Alanın bu şekil 
dolaşılmasına “goroo” 
deniyor. Goroo yaptığınızda 
dua etmek ve düşünmek 
gerekiyor. Yolda hacılar 
Khourde"nin davullarını 
çevirirler, burada kutsal 
mantralar (dualar) kâğıt 
üzerinde yazılıdır. 
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usya Federasyonu sınırları içinde 186 farklı halk yaşıyor. Bu 

| | çokkimlikli yapı, etkisini hâkim 

inanç sistemlerinde de gösteriyor. Nüfusun büyük bölümünü 

: Ortodoks Ruslar oluştursa da 

“ə İslamiyet, Musevilik, Budizm, 

| Şamanizm ve Paganizm geniş 

Rus coğrafyasında etkili olan 
din ve inanışlar. 

Rusya Federasyonu'nda 2010 

nüfus verilerine göre 1 milyona 


E Ej 
yakın insan Budizm öğretilerini takip ediyor. 
Budizm, Rusyada etkisini en çok Kalmukya, 
Tuva ve Buryatya gibi Rus olmayanların çoğunluk olduğu yerlerde gösteriyor. Baykal Gölü'nün 
doğu kıyısı boyunca Sibirya'nın güney ve orta 
bölgesinde yer alan ВигуаїуаЧа yerel halk Buryatlar nüfusun yüzde 30”unu oluşturuyor. Pek 
çok kaynak, Buryatları, “Moğolların akrabaları 
ve Sibiryadaki en büyük etnik gruplardan biri” 
diye tanımlıyor. Bölgede Budizmle birlikte yayрїп inançlardan biri de Şamanizm. 

1917 Ekim Devrimi sonrası ve özellikle 
1930'larda Sovyetler Birliği coğrafyası içindeki 
pek çok inanç sistemi gibi Budizm de baskı ve 
ısıtlamalara uğramış, pek çok tapınak ve manastır kapatılmış ve tahrip edilmiş. Keşişler Jaon casusları olmak suçlamasıyla Gulag'daki 
amplara gönderilmiş. Yaklaşık 20 yıl boyunca Rusyada Budizm ciddi bir gerileme yaşamış. Ancak Buryatların İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'ya verdikleri destek ve gösterdikeri yurtseverlik sonrası baskılar yumuşatılmış 
ve Stalin'in izni ile 1945 yılında halen Rusya 
topraklarındaki en önemli Budizm kompleksi olan İvolginski Datsan inşa edilmiş. 14. Daai Lama, İvolginski Datsan'ın kuruluşuyla ilgili 
şöyle diyor: “Stalin'in en güçlü olduğu dönem, 
yani İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa ediliyor. 
Hâlâ nasıl izin verildi anlayamıyorum, ama bu 
olay şunu fark etmemi sağladı ki, maneviyat 


ə toplu dua 
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İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusu Sovyetler'e 


saldırınca Kızıl Ordu bünyesinde savaşmaya 


başlayan Buryatyalı Budistlere dönemin lideri 
Stalin'in armağanı, 1945 yılında İvolginski Datsan'ı 


yeniden kurmalarına izin vermek olmuştu. 


Sibirya'nın güneyinde, 
Baykal Gölü'nün 

doğu bölgesinde yer 
alan Buryatya, Rusya 
Federasyonu'na bağlı 
özerk bir cumhuriyet. 
En yaygın inançlardan 
birinin Budizm olduğu 
bölgede, Şamanizmden 
Hıristiyanlığa dek pek çok 
inanç bir arada yaşıyor. 
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insan zihninde çok güçlü. Kolay kolay sökülüp 
atılamıyor” 


BUDİZM ENSTİTÜSÜ 

Yapımından birkaç yıl sonrasında Rusyada 
Lamaların o dönemki lideri Pandido Khambo'nun ikâmetini İvolginski Datsan'a taşımasıyla 
burası Rusyadaki Budizmin merkezi olarak kabul edilmiş. Buryatya'nın başkenti Ulan-Ude'ye 
23 kilometre mesafede, Verkhnyaya İvolga köyüne bağlı bu manastır Tibet Budizminin Gelugpa 
öğretisini takip ediyor. Manastır kültürel ve dini 
bir anıt olarak, Rusya Federasyonu tarafından 


korunuyor. Datsan ayrıca Rus topraklarındaki 
tek üniversite eğitimi veren Budizm merkezi olmasıyla da ön plana çıkıyor. Dashi Choinkhorling Üniversitesi 1991 yılında kurulmuş. Burada 
felsefe, ikonografi ve tıp fakülteleri bulunuyor. 
İvolginski Datsan geniş bir arazi üzerine kurulmuş. Lamaların ve öğrencilerin ikâmet ettikleri köy evleriyle birlikte tapınaklardan oluşuyor. Ayrıca komplekste ziyaretçiler için bir 
kafe, öğrencilerin eğitim aldıkları Budist felsefe tapınağı Choyra-Dugan ve bir de Buryat sanatından örneklerin sergilendiği galeri bulunuyor. Köy evleri hariç tüm yapılar ve tapınaklar 


Tibet Budizmiyle özdeşleşmiş mimariyle inşa 
edilmiş... 

1945 yılında inşa edilen ilk tapınak olan Dzogchen Dugan, halen kompleksin en önemli bölümü konumunda. Ana seremoniler burada gerçekleştiriliyor. Ayrıca burası bir Budist enstitüsü. 
Öğrenciler sabah erken saatlerde deneyimli hocalar eşliğinde dua ediyor ve hem Tibet dilinde, 
hem de eski Moğolca mantra öğreniyorlar. 


YAZIYLA SANAT 
Buryatya ve Moğolistandan gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri tapınak Dzogchen 


Dugan. Ana tapınağın ziyarete açık ilk katı eğitim ve dua için ayrılmış. Bu kat Budizm geleneklerine uygun süslemeler, büyük bir Buda 
heykeli, Dalai Lama'nın portresi ve lotus çiçeği pozisyonunu andıran sembollerle donatılmış. Tapınağın orta kısımda geniş bir dua ve 
tören alanı var. İkinci kat ise Tibet Budizminden gelen kutsal metinlere, emanetlere ayrılmış. 
Üçüncü ve son kat ise Tanrıların simgelerine 
ayrılmış. Aslında İvolginski Manastırı'nı oluşturan tüm tapınaklar Tanrılara adanmış ve onların isimleriyle anılıyor. 

Dzogchen Dugan ve diğer pek çok tapınağın 


Tütsü yakmak, Tanrılara 
koku armağan etmek 
anlamına geliyor. Kutsal 
bir kaptaki tütsüye, beyaz 
yiyecek eklenerek yakılıyor 
tütsüler. 
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Kapılara, “Buryat Nazar 
boncuğu" denen büyük 
boncuklar yerleştiriliyor. 
Bunların hem kötü niyetli 
insanların eve girmesini, 
hem de kötü enerjilerin 
dolaşmasını önlediğine 
inanılıyor. Kapılardaki 
kaplan ise iki önemli 
bileşen olan güç ve 
korumayı temsil ediyor. 
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yapımında Buryat sanatının eşsiz örnekleri, 
thangkaslar, heykeller, ritüel nesneler kullanılmış. Manastırın hazineleri arasında Tibet dilinde ipek üzerine işlenmiş el yazmaları da var. 

Tapınaktaki Dashi Choinkhorling Üniversitesi öğrencilerinden biri olan 21 yaşındaki Valeri Nehurov, “datsanı ziyaret edeceklerin bazı 
basit kurallara uymalarını” beklediklerini anlatıyor. “Ziyaretçiler tapınaklarda Buda heykellerine arkalarını dönmesinler ve heykelleri parmakla işaret etmesinler” 

Tapınak dışında, bahçede ve datsanı çevreleyen alanda fotoğraf çekmek serbest iken tapınak içlerinde, dua ve seremoniler sırasında 
cep telefonuyla dahi olsa fotoğraf çekmek yasak. 
Kadınların aşırı kısa kıyafetlerle, bütün ziyaret- 


çilerin başlarında şapkayla, sırt çantalarıyla içeriye girmemelerini rica ediyorlar. 

İvolginski Manastırı ana giriş kapısından 
başlayan ve tüm manastırı çevreleyen bir de 
sonsuz döngü alanı var. Bu alan saat yönünde 
işliyor ve kompleksi çevreleyen renkli dua silindirlerinden oluşuyor. Khurde diye adlandırılan 
irili ufaklı bu silindirler çevrilerek döngünün 
manastırı ziyaret eden ziyaretçiler tarafından 
tamamlanması bekleniyor. 

Buryat kökenli öğrenci Valeri Nehurov, toplam sekiz yıl süren felsefe eğitiminin dördüncü 
yılında. Haftanın altı günü eğitim aldıklarını, 
kalan bir gün de ise serbest olduklarını anlatıyor. Valeri, “Rusya'da Budizm gittikçe yayılıyor. 


Sadece Buryatyada değil batıda, Moskova, St. 
Petersburg gibi büyük şehirlerde de taraftar 
topluyor” diyor. Tibet tıbbı konusunda uzmanlaşmak isteyen Valeri, eğitimini tamamladıktan 
sonra Rusya Federasyonu içindeki datsanlarda 
görev almak istiyor. 

Uzun yıllar süren eğitimini tamamlamış ve 
şu anda datsanda görevli Lamalardan biri olan 
37 yaşındaki Zorigto Batuev ise askerliğini tamamladıktan sonra uzun bir süre işsiz kaldığından, bu esnada sokaklarda gitar çalıp müzik 
yapmaya çalıştığından bahsediyor. Tapınaklardan birinin inşası sırasında 2004 yılında geldiği datsanda Budizme daha çok merak salmış ve 
inşaat sonrasında da burada kalmış. 


LOTUS UYKUSU 

İvolginski manastır kompleksini Rusya ve 
dünya Budizmi için benzersiz kılan bir başka 
özelliği de 12. Pandido Khambo Lama, yani dönemin Doğu Sibirya Budistlerinin önderi Dashi Dorjo İtigelov'un (13 Mayıs 1852-15 Haziran 
1926) ebedi misafirhanesi olması. 

1926 yılında öğrenci ve takipçilerini etrafı- 
na toplayarak öleceğini ilan eden İtigelov lotus 
pozisyonu alarak ebedi uykuya dalmış. Vasiyeti 
üzerine 1955 ve 1973 yıllarında İtigelov'un mezarı açıldığında başrahibin lotus pozisyonunu 
hâlâ koruduğu ve bedeninde çürüme gerçekleşmediği görülmüş. Sovyet yönetiminin hâlâ 
güçlü olduğu bu dönemlerde cesedin tekrardan 


gömülerek saklanmasına karar verilmiş. 2002 
yılında ise İtigelov'un cesedi nihai olarak dışarı 
çıkarılarak incelenmiş. Başrahibin kendini nasıl mumyaladığı ve bedeninin çürümesini nasıl durdurduğunun çözülemediği savunuluyor. 
Budistlere göre; “Başrahip hâlâ yaşıyor. Durumunu doğaüstü bir şeymiş gibi anlatmak yanlış. 
O sadece derin bir meditasyon durumunda” 

Dashi Dorjo İtigelov'un bedeni bugün halen 
İvolginski Manastırı'nda Khambo Lama Dashi-Dorzho İtigelov Saray Tapınağı'nda bulunuyor. 16 derece sıcaklıkta sabitlenen özel bölümde, ünlü rahip gözleri kapalı şekilde özel bir 
tahtta oturuyor. Bu bölüme giriş sadece resmi 
heyetler için serbest © 


Dua meclisinde Budist 

Lama bir tambura vurur ve 
konkhos (büyük salyangoz 
kabuğu) üfler, böylece 

bütün canlı varlıkla 
yararına, ihti 
herkese yardı 


için savunuculara çağrı 
yapılmış olur. 
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Rusyada Budizm 


arihsel olarak 17'nci yüzyılın başlarında Rusya topraklarında görülmeye başlanan 

Budizmin ana formu, Tibet Budizminin Gelugpa okuludur. Okulun ve geleneğin halk 

arasındaki adı “Sarı Şapka.” Budizm öncesinde bugünkü Buryatya ve Baykal Gölü 

çevresinde hâkim inanç sistemi Şamanizmdi. Özellikle Rus olmayan etnik gruplar 
Baykal Gölü'nün kutsallığına inanır. Şamanizm bugün de Rusya topraklarında, özellikle 
Baykal Gölü çevresinde Buryatya ve Tuva'da etkili. 

Budizm 17'nci yüzyılın başında kuzey Moğolistan'dan Buryatya'ya yayıldı. Aynı yüzyılda, 
Moğol kökenli Kalmuklar Volga ve Don nehirleri arasındaki bölgeye ve Hazar Denizi'ne 
kadar kendi Budist geleneklerini getirdi. Budizm 18'inci yüzyıla gelindiğinde, Moğolistan'dan 
Tuva'ya ulaştı. Çariçe Elizabet Petrovna 1741'de Buryatya'daki Budist geleneği resmen 
tanıdı. Rusya'nın bir diğer önde gelen kadın lideri olan Büyük Katerina olarak da bilinen 
Çariçe II. Katerina, Rusya'daki Budistlerin kendi manevi liderlerini seçmelerine izin verdi. 
Bu döneme kadar bölgedeki tüm Budistler manevi liderlik için Tibet, ya da Moğolistan daki 
kıdemli başrahipleri takip ediyordu. 

Moğolistan ve Rusya'da manastır liderleri ve kıdemli öğretmenlere verilen Tibet 
akademik unvanı “Khenpo”dan türetilen “Khambo Lama”dır. Şu anda Rusya Federasyonu 
Budistlerinin mevcut ruhani lideri ve Buryatya'daki en kıdemli Lama 24. Pandito Khambo 
Lama Damba Badmayeviç Ayuşeev'dir. 1917 Sovyet Devrimi'nden hemen önce Baykal Gölü 
ve çevresinde yaklaşık 150 küçük tapınak, 6 bin din adamı ve Lama ile 44 Budist manastırı 
vardı. Devrim sonrasında hemen hemen hepsi kapatıldı, bir kısmı yıkıldı. 1937'den sonra 
Transbaykal'da faaliyet gösteren hiçbir Budist dini merkezi kalmadı. 

Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında yıkılmasına kadarki uzun süreçte Rusya Budizmi ciddi 
bir gerileme yaşasa da, devamında ve özellikle 2000'lerden sonra Rusya Budizmi yeniden 
yayılmaya başladı. Doğu Sibirya'da yeni tapınaklar kuruldu. Eskileri onarıldı ve yeniden 
aktif hale getirildi. Budizm eğitimi veren okullar ve üniversiteler açıldı. 

Ural Dağları'nın batısında, Moskova, St. Petersburg gibi büyük şehirlerindeki Rusların 
da Budizme ilgisi artmaya başladı. Üniversitelerde Budizm çalışmaları bölümleri kuruldu. 
Tibet Budizmine mensup eğitmenler ders vermeleri için davet edildi. St. Petersburg'daki 
Gunzechoinei Datsan 2013'te onarılarak yeniden kullanılmaya başlandı. 

Yine batıda Moğol etnik kökenine sahip Kalmukya Cumhuriyeti, Avrupa topraklarındaki 
en büyük Budist nüfusa sahip. Kalmukya'nın başkenti Elista'da bulunan ve 2005 yılında 
inşa edilen Shakyamuni Tapınağı, Avrupa'nın en büyük Budist tapınaklarından biri. Güney 
Sibirya'da bulunan Tuva Cumhuriyeti halkı dünya üzerinde Tibet Budizmi öğretilerini takip 
eden iki Türk kökenli gruptan biri. Diğeri ise Çin'in Gensu eyaletinde yaşayan Uygurlar. 
Tibet Budizmi takipçileri olan Rusya Budistleri, Dalai Lama'yı en önde gelen manevi lider 
olarak görüyor. Dalai Lama 1979'da Sovyetler Birliği'ni ziyaret ettmişti. Dalai Lama bu gezilerine 1991, 1992 ve 2004 yıllarında Buryatya, Kalmukya ve Tuva ziyaretleriyle devam etti © 


Budizmin bölgedeki önemli 
rahiplerinden İtigelov, lotus 
pozisyonu alarak ölümü 
1926'da karşılamış. 1973 
yılında İtigelov'un mezarı 
açıldığında başrahibin lotus 
pozisyonunu hâlâ koruduğu 
ve bedeninde çürüme 
gerçekleşmediği görülmüş. 
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Budizmde secde etmek 
İslamiyet de dahil pek 
çok inançta olduğu gibi 
günahlardan pişmanlık 
duymak, karmik (bir 
anlamda verilmiş sınavlar, 
deneyimler toplamının 
iyiliklerle dolu olması 
dileğini de içerir) 
engellerden arınmak içindir. 
Bu yüzden Budist Lamalar 
sıklıkla secde eder. 


Modern Budistin bir günü 


е 
nanıyorum ki, birçok insan hangi dinden, 


İnançtan olursa olsun, sabah uyandığında, 

kendine bir plan yapar, kendisi için bir takim görevler koyar. Ben de öyleyim ve bir 
Budist olarak burada size bir günümü anlatmak istiyorum. 

Sabahın erken saatlerinde, güneşin yükselmesiyle birlikte, bence üç Tanrıçanın sesi 
beni uyandırıyor ve beni tüm canlı varlıkların 
yararına çalışmaya teşvik ediyor. Yataktan 
kalkıyorum ve yıkandığımda arındırma mantralarını okuyorum ve tüm kötü şeylerin nasıl 
beni terk ettiklerini hayal ediyorum. 

Sonra mutfağa gidip o sihirli doğal maden 
suyumu içiyorum. Onun nektarının vücudumu 
iyileştirdiğine, doldurduğuna, zenginleştirdiği- 
ne inanıyorum. Sonra evimin altarında, Tanrıların önünde secde ediyorum, ufak bardakları 
suyla doldurup Tanrılara armağan sunuyorum. 
Altarımda yedi metal kâse var; ilk iki tanesi 
suyla doldurulur, yıkanma ve içme için. Sonra 
çiçek kâsesi, kokulu tütsü kâsesi, kandil kâsesi, mis kokulu yiyecek (tatlılar) kâsesi ve sesli 
armağanı simgeleyen bir kâse gelir. Ortalığı 
tütsü ile kokutup sabah pratiği yapmış oluyorum. Dualar, mantralar okuyor, tüm Tanrılara 
sesleniyorum. 

Sabah duadan sonra kahvaltıya gidiyorum. 
Demlikte yeni çay demleyip sonra ilk demlenmiş olanı (deeze denir) bir kâsenin içine koyup 
sütle beyazlatıyorum, bu Buryat çayını dua 
edip dünyanın dört tarafına serperek, ayağımı 
bastığım yerin asıl sahiplerine armağan ediyorum. Kendi kahvaltıma bundan sonra başlıyorum. Evimde değil de başka yerlerdeysem ve 
bunları yapmak mümkün değilse, o zaman bu 
ritüeli hayal ediyorum. 

Gün boyunca, farklı işlerle uğraşırken, sabahleyin kendime verdiğim yükümlülükleri 
yerine getirmek için aklımı kontrol ediyorum. 
Diğer canlılara kötülük yapmamak Budizmin 
ana özüdür. Başkalarına barışla bakmak, başarive elde ettikleri için sevinmek, eksiklikleri ve 
kötü bağımlılıkları (sigara, alkol, kötü yiyecek- 


ler ve diğer bozuk sevinçler) yok etmek akıl 
kontrolünün pratiğine sinen düşüncelerdir. 

Kendinizi olumlu bir ruh haline getirerek, 
karmaşık hayatınızı, geçmiş yaşamlarınızın 
karmaşalarını iyileştirebilirsiniz. Buna inanır 
bir Budist. 

Yanlışlıkla bu dünyaya gelmedik, bu ebeveynlerden doğduk ve böyle bir kaderimiz var. 
Bunun kıymetini anlamalıyız. Biz onu yaşamaya geldik. 

Kendimi, kendime her gün tekrar anlatıyorum. Çoğu zaman insanlar kendi kaderlerinden şikayet eder, oysa bu şikayet doğru değil, 
üzüntü verici. Kaderi kendimizin yarattığını 
unuttukça şikâyet ettiklerimiz de artıyor. 

Evrende birçok çözüm var ve biz kendimiz. 
için en iyi çözümü seçmeye çaba harcamalıyız. En kötü durum bile, doğru analiz edilirse, 
bize iyilik getiriyor. Çok zor durumda olduğum 
zaman, Mara'nın (kadim demon, yani kadim 
şeytan) bizi test ettiğini hayal ediyorum. 0 
bizim ne zaman düşeceğimizi bekliyor gibi, 
tökezlediğimizi ister gibi. Biz ise altıncı sınıftan birinci sınıfa geri dönmenin bile mümkünlüğünü anlamalıyız. Baştan başlamayı küçümsememeliyiz. 

Akşam yataktayken, pozitif ve negatif tüm 
vakaların bir analizini yapıyorum. Durumu siralıyorum. Eğer başka bir canlıya yardım etmem gerekiyorsa, o zaman görselleştirdiğim 
mantraların gücü ile ona dua ediyorum. Akıl 
düzeyinde özür diliyorum. Tüm tanıştığımız 
insanlar ve hayvanlar bizim öğretmenlerimizdir. Çok şey bize iyiliğin ne olduğunu, nasıl yapılacağını öğretir. Herkese teşekkür edilmeli 
ve insanların yanından huzurla ayrılmalıyız. 
Gözlerimizi kapattığımızda, bu günün bittiğini 
ve bir daha asla olmayacağını düşünmek çok 
şeyi anlamayı kolaylaştırıyor. 

Öldüğümü, kendimi boşalttığımı ve yarın 
şafağın nurlarıyla yeniden doğacağımı hayal 
ederek uyuyorum... © 


Soelma Sosorbarmayeva 
Etnograf, gezgin, aktivist, tasarımcı 
ve ressam 


Buryatya'daki Budistler, Tibet Budizminin takipçileri. Tibet özerk bölgesinin başkenti Lhasa'daki Sera 
Manastırı'nda bir Budist rahip, Buda heykelleri önünde dua ediyor. 
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İnançlar alaşımı 


uryatya'da, Budist inancın nasıl bir 

toplumla buluştuğunu anlamak için, 

çocukluğumun ilk yıllarından bazı sahneleri aktarmam gerekiyor. Her cumartesi doğayla bir olmak için ormana giderdik, 
ufak çadırımızı rüzgâra karşı kurardık. Ormanda, yere yatıp sonsuz gökyüzüne beraber bakardık bütün aile. 

Çocukluğumun en lezzetli yemeklerini 
yemeden, içeceklerini yudumlamadan önce, 
onlardan azar azar dört yanımıza, saat yönünü izleyerek dağıtırdık. Böylece yiyeceğimizi doğayla paylaşırdık. Annem ve babam 
her şeyin etrafta huzurlu olması için, bu 
davranışın gerekli olduğunu öğretti bize. Sibirya'nın yaz ve bahar aylarında çam ormanlarında yaşadığımız bu sadelik yüklü gezilerden sonra, dinç ve mutlu dönerdik şehre. 

Yaz okulunda yaz tatilinde Ulan-Ude'den 
Yeravna'daki İsinga köyüne kadar 200 kilometrelik yola çıkardık, orası büyük göllerin, 
bozkırların, güçlü çam ağaçlarının ve yol kenarındaki renkli çiçeklerin kocaman yeriydi. 
Zengin ormanlarda çeşitli küçük yerli meyveler, şifa veren yaban mersini ve yabani 
ahududular toplardık. Onlardan babaannemin evinde reçel yapıp şehre evimize götürürdük. Büyükannem bize buuza yapardı. 
Buuza geleneksel Buryat yemeğidir. Güzelce 
bükülmüş hamur ruloların içinde kıyılmış 
etin buharda pişirilmesiyle yapılıyor. Buryatların bayram masalarında buuza yemeği 
olmadan olamaz. 

Buryatlar geçmiş zamanlarda göçebe 
oldukları için yiyeceklerini de yanlarında taşırmış; bu çoğunlukla kurutulmuş et ve balık 
olurmuş. 

Bugün de Buryat mutfağının ana malzemeleri et ve süttür. Tarımsal etkinlik neredeyse yoktur. Ailemizdeki süt sadece içmek 
için değildi. Özel günlerde pencereden dışaпуа süt dökülür. Sabahın erken saatlerinde 
pencereden dökülen sütün, aileyi kötü ruhlardan ve insanlardan koruyarak, her türlü 
talihsizliği temizlediğine inanılıyor. 

Ben bir Budist mekânını ilk 1990 yıllarda 
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ziyaret ettim, çocukluktan çıkmış, gençliğin 
kapısından girmiştim. Annemle birlikte Üst 
Berezovka'daki datsana geldiğimizi hatırlıyorum. Dışarıda hava sıcaklığı eksi 30'du. 
Akşamdı. Datsanın içinde şapkasız pek çok 
insan ayakta duruyordu, avuç içlerini bir 
araya getirip, salonun önündeki Tanrılara 
bakıp ve dua ediyorlardı. Lamaların sesleri, 
çan sesleri... Yaşlılar ve gençler en iyinin 
umuduyla dua ediyorlardı. 

Onların yaşamını incelemeye başladığım- 
da benzerliklerimizin çokluğu şaşırtıyordu 
beni. Örneğin Buryat Budizminde de tarım 
pek yoktu. Toprakla uğraşmak ona zarar 
vermek demektir çünkü. Bugün de Lamaların ayakkabılarının ve çizmelerinin burunları, uçları yukarıya doğru kalkık olarak dikilir. 
Böylece ucu toprağı kazmaz. 

Biz her fırsatta gökyüzüyle ilişki kuran 
halklarız. Astroloji, Lamaların eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yolla kişinin doğum 
yılını, adını bilerek şaşırtırlar insanı. Ben 
bunu çok kere gördüğüm, şaşırdığım için de 
söyleyebiliyorum. 


m = 


Tapınak, dünyanın pek 
çok ülkesinden gelenler 
tarafından ziyaret 
ediliyor. Ziyaretçiler 
dua tamburlarına 
dokunarak, “saat 
yönü”nde dolaşmaya 
bahçeden başlıyor. 
Ziyaretçilerden yüksek 
sesle konuşmamaları 
gibi ricalarda 
bulunuluyor. 


İl Т ` 


Ulan-Ude'de 90'lı yıllarda herkesin gelip 
dua edebilecekleri birçok dua ve ibadet yeri 
açılmıştı. Buralarda, evlilik tarihini planlama, çocuk doğurma, yüksek öğrenim kurumuna kayıt olma, iş bulma, şifa ve barış için 
ve insan hayatı için önemli her iş için dua 
ediliyor. 

Budizm, ruh ve bedenin temizlenmesini 
önemsiyor. Toprağın, doğanın armağanlarını kullanarak, şifalı su kaynaklarına, sıcak 
ve soğuk spalara yönelerek sağlıkla ilgili çok 
şeye derman aranır. İnsanın kendini suyla 
durulaması, içmesi bir saygınlıktır. Bu, yüzyıllar boyunca çok sayıda değişime ve senteze maruz kalmış bir kültürün parçasıdır. 

Buryatya'da genel olarak kabul edilen 
tıbbın yanı sıra, Tibet tıbbı da resmen uygulanıyor. Bu, uzak zamanlarda, Tibet'ten 
bizim coğrafyamıza göçen hacılarla birlikte 


gelmiştir. Bizim evimiz de 1990'larda Budist 
atributikler (gungarva) gibiydi. Evdeki vitrin 
raflarına bakır ufak çanaklar içinde kuru pirinç, su veya süt, kurabiye ve tereyağı konurdu. Ufak geleneksel lambalar yanıyordu 
ve tütsü dumanı yukarıya doğru akıyordu. 
Datsandaki gibi dilek tutuyor ve onun için 
dua ediyorduk Minik davullarımız vardı, bunlar Tanrılara duyduğumuz saygının sembolleriydi. 

Duayı sonlandırmak için yere doğru eğilip 
avuçlarımızı bir araya getirip alnımızla hafifçe vuruyorduk. Bu özel günlerde olduğu gibi 
günün herhangi bir saatinde olabiliyordu. 
Bayramlarda, bu rafları buuza ve haşlanmış 
etle süslerdik, ev buharda pişmiş yemeklerle 
ve sanki datsan ortamı gibi kokardı. 

Bayramlarda Buryatların birbirini ziyaret 
etmesi, bir havlu ve çay şeklinde hediyeler 


vermesi, çocuklara para vermesi alışılmış 
bir gelenektir. Bayram masasında birçok 
şarkı söyleniyor. Buryat halkı şarkı seven 
bir halktır. Şarkılar çoğunlukla doğa, sevgi 
ve ebeveynler hakkındadır. Kutlamalar arasında her zaman bir solist vardı ve ondan 
sonra birçok şarkı söylenir. Buryatların eski 
zamanlardan kalma bir dansları var: Yohor. 

Sovyet rejminde doğan ve asker bir ailede yetiştirilen bir çocuk olarak Budizmi 
90'lı yıllarda böyle tanıdım. Yirmi yıldır atalarımın yerinin dışında, yani anavatanımdan 
uzakta yaşıyorum. Özlüyorum © 


Dr. Bairma Kihoro 

Alman Dili ve Edebiyatı. 

Alman Gezi Edebiyatında Aydınlanma ve 
Modern Dönemde Buryat Kimliği 
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orum'un Kargı ilçesindeyim. Dağların 
arasında düz bir vadide akıyor 
Kızılırmak. Akarsu boyu sağlı sollu 
çeltik tarlalalarıyla çevrili... Burası 
çeltik ekimi bakımından ilk yerleşim 
değil, ama Türkiye'nin ilk çeltik 
fabrikası 1926 yılında burada, yani, 
1936'ya kadar Kargı'nın bağlı olduğu 
Tosyada kuruldu. Kargı'dan başlayarak 
Kızılırmak'ın denize ulaştığı Bafra 
Deltası'na kadarki coğrafyaya bir 
çeltik diyarıdır diyebiliriz. 


Dolayısıyla bu yöre de Sinop, Kastamonu ve 
Çorum gibi çeltikle birlikte anılıyor. 

Karadeniz ikliminin özelliklerini taşıyan 
Kargı, Çorum'un o insanı afallatan yükselti 
silsilesisin bir minyatürü gibidir. 1942'de devlet sanatçısı olarak buraya gelen ressam Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun bakışından görelim: 
“Memlekete girerken aklımı oynatacaktım. Resim için bundan daha harikulade bir yer düşünemezdim” diyor ve ekliyor: “Dağlar her yanda, 
iç içe, üst üste” 

İlçe sınırlarındaki Ayın Oyun (Eğinönü) 


Aksu, Göl , Örencik, Karaboyu , Gökçedoğan 
gibi yaylalar bugün de önemli yükseltiler olarak 
işlevlerini sürdürüyor. 

Kargı'nın Bizans'ın son dönemine kadarki 
adının Blaene olduğunu yazıyor pek çok kaynak. Kargı ismi, 16'ncı yüzyılda, yani Osmanlı 
egemenliğinden epey zaman sonra verilmiş olmalı. 1936 yılına kadar bazen Osmancık'a, bazen Tosya'ya bağlı olarak idare edildi. 1936'da 
ilçe yapılarak Kastamonu iline, 1956 yılında ise 
Çorum'a bağlandı. 

Yeri gelmişken söylemek gerekir ki ilçeden 


akan tek su Kızılırmak, değil; Çankırı'nın Çerkeş sınırları içindeki Işık ve Aydos dağlarının 
sularını alarak akan Devrez Çayı da buradan 
geçiyor. 

İster Halılar Köyü'ne gidelim, ister Çakırlar, 
Dereköy, Yeşilköy ve Avşar köylerine, buralarda 


çeltiğin sadece sıradan bir tarımsal faaliyet olmadığını, neredeyse bir yaşam tarzı olduğunu 
görmek olanaklı. Zira yılın dokuz ayını bu üretimle iç içe geçiriyorlar. 

İnsanlığın yaşamına çeltiğin tam olarak ne 
zaman girdiği bugün de berraklık kazanmış 


değil. Bilinebilen 10 bin yıl önce, Çin'in Yangtze Nehri kenarında yaşayan toplulukların bu 
işle de uğraşmaya başladıkları yönünde. Yangtze, sadece Asya'nın en uzun akarsuyu değil, Nil 
ve Amazon'dan sonra dünyanın en uzun üçüncü nehri. 

İşlenerek pirinç haline gelen çeltik, Çin ve 
Hindistanda yaygın bir şekilde tüketiliyo: 
kiyede ise ilk olarak 500 yıl kadar önce güney 
bölgesinde üretildiği sanılıyor. 

Tropikal ve tropikalin bittiği bölgelerden başlayan astropikal ve ılıman bölgelerde yaygın 


ur- 


Temmuz ayının gelmesiyle 
tamamen yeşeren ova, 
uzaktan tarlaların 
sınırlarının artık 
seçilmediği bir yeşillikle 
kaplanıyor. Bu, yaklaşan 
hasat döneminin de 
habercisi. Bölgede daha 
çok Kargı Çeltiği adıyla 
tescil edilen pirinç türü 
üretiliyor. 
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Toprak sahipleri, daha 
önce hazır hale getirilmiş 
çeltik tavalarına su 
verildikten sonra, alanların 
suyun deviniminden 
bozulma ihtimaline 

karşı traktörlerle tekrar 
tavaların zeminini 
düzenliyor. Tarlanın 
merkezinden dışına 
doğru yapılan daireler 
tarlanın bir tarafının 
alçak bir tarafının yüksek 
olmamasını sağlıyor. 
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olarak tarımı yapılan pirinç, su içinde yetiştirilen tek tahıl bitkisi. Diğer tahıl bitkileri su içinde 
uzun süre yaşayamayıp canlılığını yitirdiği hal- 
de, pirinç suda erimiş oksijeni kullanarak gelişir. Türkiye'nin birçok yöresinde ancak sulamayla yetiştirilebilir. Ayrıca çeltik en uygun yetişme 
koşullarını alüvyal ovalarda ve büyük akarsu 
boylarındaki vadi tabanı ovalarında bulur. Ancak çeltik tarımının hem çok zahmetli olması, 
hem de alüvyal ovaların başka zirai bitkilere ayrılması bu bitkinin yetişme alanlarını sınırlandırıyor. Bu yüzdendir ki nehir kıyılarındaki verimli topraklar bu tahılın yetiştirilmesi için özel 
bir imkân sağlar. 


Çeltiğin nihai tüketim ürünü pirinç olarak 
sofraya gelme serüveni, meşakkatli ve özen gösterilmesi gereken bir yolculuktan geçiyor. Zira, 
kendi içinde dönemsel bir işlem sırası vardır. Hasat sonrası nadasa bırakılan çeltik sahasında suları kontrollü bir şekilde yönlendirebilmek ve alanda tutabilmek için tava adı verilen kısımların şubat ayıyla birlikte tekrar yeni yetiştirme dönemi 
için hazırlanması gerekiyor. Bu sürecin bölgede 
tarımla ilgilenen kişiler tarafından işbirliği içinde başlaması ve sulama dönemine yetiştirilmesi, 
bir anlamda zorunlu-gönüllü bir dayanışma türü 
yaratıyor. 

Sulama işlemi Kargı'da, Kızılırmak ve Devrez 


Çayı üzerindeki kooperatifler tarafından yönetilen su pompalama tesislerden yapılıyor. Alana 
yayılan ve her bir üretim sahasında dolaşımı sağlanan su kanallarının olduğu bir sistem kurulmuş 
ve sorumlu kişilerce kontrollü bir şekilde işletilen 
su dağıtım sistemi, bütün sahaya kaynağından 
doğrudan su aktarımı sağlanıyor. 


ZAHMETLİ SÜREÇ: GÜBRELEME 

Bunu mayıs ayında ekim, daha sonra gübreleme süreci izliyor. Bölgede üretimin çok olmasına rağmen büyük bir sanayi olmadığından 
dolayı gübreleme işlemleri toprağı işleten kişiler tarafından kendi imkânlarıyla ve genellikle 


aile bireylerinin yardımlarıyla gerçekleştiriliyor. 
Sırt çantası olarak tasarlanmış motorlu gübreleme makineleriyle alanın her noktasına gübre 
serpiliyor. 

Mayıs ayıyla başlayan filizlenme dönemi, tavaların devamlı temiz tutulmasıyla ve titizlikle 
sağlanan bakımıyla temmuz ayının sonuna kadar 
devam ediyor. Çeltik tarımında filizlerin gelişimini engelleyen ve verimliliği düşüren en tehlikeli unsur yabani otlar. Yabani otların yetişen filizlere çok benzemesi, ayırt edilmesi konusunda 
büyük zorluk oluşturuyor. Ne var ki, çeltik tarımına yıllarını veren kişiler çok hızlı bir şekilde 
bu yabani otları ayırt edip ayıklayabiliyor. Fakat 
bu işlemi gerçekleştirirken filizlerin ezilmemesi 
için saatlerce suyun içinde çıplak ayakla gezmeleri, hem çok yorucu, hem de sağlık sorunlarına 
sebep oluyor. 


Ağustos ayı başlangıcından itibaren çeltik alanı sararmaya başlıyor. Suyun alandan çekilmesi 
ile birlikte ekili alanların durumuna göre eylül 
ayının ortasından ekim ayının başına kadar hasat 
sürüyor. Biçerdöverler bölgede gece gündüz mesai yaparak her köy için ayrılan sürede hızlı bir 
şekilde tüm sahayı biçerek baştanbaşa geçiyor. 

Günümüzde biçerdövere çok az kişi sahip. Bu 
kişiler kendi üretim alanlarını sürdükleri gibi diger çiftçilerin topraklarını, ya belli bir ücret karşılığında, veya sürdükleri alandan çıkan hasattan 
belli oranda bir pay talep ederek sürüyor. 

Bölgenin yaklaşık 50 yıl önceki halini hatırlayan 62 yaşındaki Ali Akbaş, şöyle anlatıyor: 


Biçerdöver makinelerinin 
olmadığı dönemlerde 
çiftçiler çeltik hasadını, 
oraklarla tarlaların içinde 
uzun mesailer harcayarak 
çok yorucu bir süreçte 
gerçekleştiriyordu. 
Günümüzde biçerdöver 
makinesinin yaygınlaşması 
en azından bu zahmeti 
ortadan kaldırsa da 
makinelerin ulaşamadığı 
köşelerde yine eski usul 
çalışma biçimi devam 
ediyor. 
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TIAN 


Kadın emeği çeltik üretimi 
sürecinin her noktasında 
görülebiliyor. Kadınlar 
gübrelemeden yabani 
otların temizliğine, hasat 
sürecinden fabrikaya 
ürünün ulaşmasına dek 
her aşamada çok zor 
şartlar altında üretime 
katılıyor. 
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zə 5. 


“Biçerdöver yokken, hasat döneminde maaile seferber bir şekilde gece gündüz çalıştığımız- 
dan, tarlanın yanında kurulmuş olan ve “kelik” 
adı verilen kulübelerde yaşıyorduk ve tüm erzağımız buradaydı. Aile büyükleri ekinleri biçip 
bizlere veriyor, biz de hasadı sereceğimiz alana 
at arabalarıyla taşıyorduk. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaya başlıyor, gündüz güneş tepedeyken 
mola veriyor ve uyuyorduk. Güneşin kırılmasıyla birlikte hep birden tekrar çalışmaya başlıyorduk. Gecenin geç saatlerine kadar süren bu çalışma, ertesi günün erken saatlerinde aynı tempoyla 
yeniden başlıyordu. Değişimli olarak dinlenerek 
geçen yaklaşık bir haftalık bu sürede elde edeceğimiz hasat, bir yıllık tüketeceğimiz ve satarak 
geçimimizi sağlayacağımız tek gelir kaynağıydı diyebilirim. O dönemler için hatırladığım en 
zor durum, yorgunluktan çok, çeltik sahalarının 
olmazsa olması sivrisineklerdi. Yeri geldiğinde 
hayattan bezdiren bir durum olsa da katlanmak 


zorundaydık?” 

Çeltik tarımının gerçekleştiği araziler küçük 
parçalardan oluşuyor. Bu arazilerin mülkiyeti 
birçok aileye dağılmış vaziyette. Bu yüzden ağırlıklı olarak aile bireyleri bir arada çalışır. Tavalar- 
da genellikle ailenin erkek bireyleri gübreleme ve 
ilaçlamada çalışıyor. Kadınlar ise bir yandan gübre hazırlama, tavadaki kişinin gittiği yöne göre 
malzemelerin sevkiyatı ve erkeklerin sırtında taşıdıkları gübreleme aletine gübre takviyesi işleri 
ile ilgileniyor. Tavaların içindeki kişi, bu sayede 
su ile kaplı bataklık alandan çıkıp tekrar malzemelerin olduğu alana dönerek vakit kaybetmekten kurtuluyor. Bahsedildiği gibi bu sürece genellikle kadınlar destek olurken, duruma göre çocuklar da boş durmuyor. 

Halılar Köyü'nden Songül Ünal'ı dinlediğimizde şunları anlatıyor: “Biz bildik bileli ilaçlama ve gübreleme işini erkekler yapıyor. Kadınlar 
olarak onları takip ediyoruz, makineye çok gübre 
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OSLO, BERGEN VE FİYORTLAR 
KOSİCE 
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AKÇAKOCA / DÜZCE 


AKYAKA / Yavaş şehir 
ÇIRALI-OLİMPOS / Çifte cennet 
KAYSERİ / Yeraltında keşif 


Güzel bir mola için tek yapmanız gereken Atlas Tatil almak! 


DOĞAN BURDA DERGİ 


Kamyonlarla köylere taşınan 
çeltik, tarladan sonraki 
aşamalarından birine 
giriyor: Havalandırılacak 

ve çuvallara doldurulacak 
(üstte). Köylerin düzlük 
alanlarına açılan sergi 
bezleri üzerine yayılan çeltik, 
pirinç olarak işlenebilmesi 
için kurumaya bırakılıyor 
(altta). 
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koyulamadığından az az takviye ediyoruz, gübre makinede azaldığında suyla karıştırıp hazırlayarak tarlanın yaklaştıkları kenarına taşıyarak 
sırtlarındaki makineye dolduruyoruz. Bir gübreleme işlemi en az 15-20 kez gerçekleşiyor. Yanımızda getirdiğimiz yemekleri de hazırlıyoruz. 
Yeme içme işleri hep kadınların sorumluluğundadır. Ben genç kızken babama yardım ediyordum, şimdi de eşime destek oluyorum” 


Süreci bir de Adnan Kara'dan dinleyelim; 63 
yaşındaki Kara, çeltikle ilgili en eski anılarını 
şöyle dile getiriyor: “10 yaşlarından beri çeltikle iç içeyim, eskiden motorlu araç ve biçerdöver 
olmadığından, çeltik dönemlerinde babama hep 
yardım ederdim. Okul dönemlerine denk geldiğinde, köy okulunda dersleri aksatıyordum. Hasat döneminde de okula geç başlıyordum. Öğretmen bu duruma kızardı ama sanırım durumu bildiğinden benim gibi öğrencileri sınıfta 
bırakmazdı” 


“HAK EDİŞ” SİSTEMİ 

Çeltik tarımının toprakta çalışan insanlardan 
sonraki süreci, fabrikalarda başlıyor. Bu süreçte 
çokça görülen durumlardan birisi de paradan çok 
hak ediş sisteminin geçerli olmasıdır. Bu sistem- 
de çeltik arazisini biçen kişi çıkan hasattan belli 
bir hak alıyor. Burada “hak” ismini verdiklerinin 
ölçü birimi bir kovadır. Bir hak, 13 kilogram çeltiğe denk geliyor. Aynı şekilde fabrikalar da gerekli işlemlerden sonra elde edilen pirinçten hak 
ettiği payı alarak kalanını üreticiye teslim ediyor. 
Asıl ticari süreç bu noktadan sonra başlıyor. 

Bölge dışına satışı fabrikalar yapıyor ve elbette 
büyük, yüklü miktarlarda yapıyorlar. Bölge halkı 


UZAYDA SEBZE YETİŞTİRMEK UZUN 
SÜRELİ UZAY YOLUCULUKLARININ 
KAPISINI ARALAYABİLİR. 


» Yakın zamana kadar günlük hayatımızda olan bu tehlikelere inanamayacaksınız. 
» Rahim nakli ile binlerce insanın hayelleri gerçek olacak. 
» Pirinç yerine mercimek yemek size yeni bir dünyanın kapısını açabilir. 
» Çocukların tüm gün nasıl yorulmadan koşturduğu bulundu. 


Ayrıca yeni icatlar, ilginç makaleler, birbirinden ilginç görseller ve videolar, 
Popular Science dergisinde sizi bekliyor. 


SAKIN KAÇIRMAYIN! 
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Çeltik üreticisi, ürün 
karşılığında paradan çok, 
“hak ediş” dedikleri bir 
payla alıyor emeğinin 
karşılığını. Bir hak, 13 
kilogramlık çeltiğe denk 
geliyor. Bu nedenle 
çuvallama sisteminde 
daima bir standarda sadık 
kalmak önemli, 


108 ATLAS: TEMMUZ 2018 


ise fabrikalara belli bir fiyattan sattığı gibi günümüzde büyük şehirlerdeki akrabalarına göndererek oralarda satışını yaptırdığı da oluyor. Bu ikinci yöntemde aracıları devreden çıkardıklarından 
elde ettikleri kar daha fazla olabiliyor. Bu süreci 
meşakkatli kılan ise büyük şehirlere giden otobüslere veya ortaklaşa tutulan nakliye araçlarına 
ödenen ücretlerin getirdiği maliyetler ve satılan 
ürün için ödemelerin gecikmeli gerçekleşmesi. 
Bölgede küçüklü büyüklü birçok fabrika yer alıyor. Mahsulünü alan kişi, ona en az kesintiyi yapacak fabrikada sıraya girer. Bu süreçte mahsullerin karışmaması için tutulan defterler ve çuvalların üzerine yazılan isimler dikkat çekiyor. 
Pirinç üretiminde önemli noktalardan birisi 
de verimlilik meselesidir. Çeltiklerin boş çıkabileceği gibi kırık pirinç denilen yarım pirinçler 
de ortaya çıkıyor. Verimlilik bir de yarım pirinçlerin ve boş pirinçlerin tam pirinçlere oranına 
göre hesaplanıyor. Verimlilik, mahsul fabrikaya 


geldiğinde numune alınan 100 gramlık çeltiğin 
numune makinesine atılmasıyla hesaplanıyor. Bu 
noktada çıkan sonuç, üretici içinde o yılı nasıl geçirdiğinin ve eline tahminen ne kadar pirinç geçeceğinin göstergesidir. 

Kargı ilçesi ve çevresi kalkınmada öncelikli bölgeler içinde yer alsa da son 20 yılda büyük 
şehirlere çok fazla göç vermekten kurtulamıyor. 
Genç nüfusun bölgeden göç etmesinde iki önemli neden var diyebiliriz. Bir yandan üniversiteli 
birey sayısı artıyor, diğer yandan değişen iş alanları bu bölgede bulunmuyor. 

Örneğin, Tarık Akbaş 26 yaşında ve bilgisayar 
programcılığı okumuş: “Bu bölgede okuduğum 
alanda iş bulmam neredeyse imkânsız, Çorum'un 
il merkezinde bile çok zor diyebilirim. Ben de eğitim aldığım bilişim alanında bilgilerim çok fazla 
körelmeden bir an önce bir işe sahip olmak istiyorum. Bu konuda da önceliğim İstanbul'da yaşayan dayılarımın yanına göçmek. Orada alanımla 
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Kadınlar, çeltiğin pirince 
dönüştüğü bütün süreçlerde, 
ağır işler de dahil, yer alıyor. 
Örneğin kendi beden kilosuna 
yakın çuvalları saatler süren 
yollarda taşıyorlar (üstte). Kargı 
ilçesi ve çevresi kalkınmada 
öncelikli bölgeler içinde yer alsa 
da son 20 yılda genç nüfusun 
büyük bölümü kentlere göçmüş. 
Bu da çeltik üretiminin yükünün 
orta yaş ve üstü kuşaklar 
tarafından yüklenilmesine yol 
açıyor (altta). 
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ilgili iş bulabileceğim düşüncesindeyim. Bu 
gede çeltik tarımı çok hâkim, ama şu an geçici 
olarak aileme yardım etsem de, buna tüm hayatım boyunca devam edeceğimi düşünmüyorum” 
Günümüzde genç nüfusun tarım ile uğraşmaması ister istemez çeltik tarımının 
deki yaşlı nüfusun omuzlarına yüklüyor. Gençler sahiplenmediği için, çeltik tarımıyla geçimini 
sağlayan aile sayısı da azalmış durumda. Çeltiğin 
bölgedeki geleceği sorulduğunda emek verenler geleceğin umut vaat etmediğini söylemekten 


geri 
ürünlerinde gündeme gelen “maliyetlerin 


kalmıyorlar. Çeltik tarımında ve diğer tarım 


selmesi” sorunu, tarımsal üretimin geçmişe göre 
azalmasıyla da küçümsenmeyecek ölçüde ilgilidir. 40 yıldır çeltik ile uğraşan İsmail Akbulut 
şunları anlatıyor: “Ben 55 yaşındayım, pirinçten 
elde edilen gelir, yıllar içinde birim fiyat olarak 
çok değişmese de artan maliyetler bizim yaptığımızın karşılığını alamamamıza neden oluyor. 
Fakat, buna rağmen bizim elimizde olmayan nedenlerin de bizim omuzlarımızda: Mazotun 
yükselmesi, gübre fiyatlarının devamlı artması gibi meseleler, bizi devamlı artan maliyetlerle 
karşı karşıya getiriyor. Böyle olmasına karşın biz 
‘zam’ sözüyle anılan kesimler olarak biliniyoruz. 
Bu nedenle de çevremde bırakan çok aile var. Biz 
de nereye varacağını göremesek de yıllardır emek 
verdiğimiz için devam etmeye çalışıyoruz.” 

Kargı'ya salt çeltik için gelmedik. Söyleştik vadilerde. Yaylalarda, köylerde, gezdik. Burada aslında çok az bilinen bir tarihi doku var. IV. Muratın eşi Mihri Hatun adına Karaseki Kı 
yaptırılan Mihrihatun Cami ve hamamı, Oğuz 
Köyü'nde Selçuklulardan kalma cami, Hacıhamza Kalesi ve Hanı en önemli eserler. 

Beğendiğiniz bir yerde oturun ve bir tabak pilavın soframıza gelene dek neler yaşadığını bir de 
böyle düşünün © 
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YILDIRIM GÜNGÖR 


KULA / MANİSA 


Lavlardan doğan park 


Kula”da bir milyon yıllık geçmişe sahip volkanik bölge hem “peri bacası” türü oluşumlarıyla, hem 
de Roma'ya uzanan geçmişiyle Türkiye'nin ilgi çeken jeopark alanlarından biri. Manisa'nın bu ilçesi 
18'inci yüzyıl mimarisini çağrıştıran çarşı ve müzeleriyle güzel bir hafta sonu için iyi bir seçim. 


ə r. 


же 
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ir volkanın yamacındaki 

patikadayım. Patikadan 

yürümek hiç de kolay 
değil. Ayaklarım yumuşak volkanik malzemeye gömülüyor. 
Bazen attığım adımın kaymaması için duraklamak ve ileri 
doğru gitmek için durmak, 
vücudumu zorlamak zorunda kalıyorum. Yavaş da olsa 
yükseliyorum. Yaklaşık bir 


saat önce içinde yürüdüğüm 


simsiyah bazalt lavlar iyice aşagılarda kalıyor. Lavlar o kadar 
yeni gözüküyor ki sanki dün 
gece akmış ve evlere yaklaşınca 
durmuş. Bu muhteşem manzarayı izlerken dinleniyorum da. 
Nefes alışverişlerim norma- 
e dönünce patikadan yukarı 
doğru tırmanmaya devam ediyorum. Zirveye doğru patika 
üzerinde irili ufaklı seramik 
parçaları karşıma çıkmaya başıyor. Bunlar zirve yakınlarında 
veya zirvede insan izi olduğu- 
nun kanıtı. Literatürde görme- 


diğim için heyecanlanıyorum. 


unca yıllık deneyim bu seramiklerin beni bir yere götüreceğini söylüyor. Patika son kez 
dönerek zirveye ulaşıyor. Kısa 
bir dinlenmeden sonra son bir 
çabayla zirve düzlüğüne çıkmayı başarıyorum. 

Bir zamanlar bu coğrafyayı 
ateşe boğan Kula volkanlarının en görkemlisi olan Divlit 
Volkanı'nın üzerindeyim. 
Yukarıda bir krater beklerken 


büyük bir düzlük bulmak beni 
şaşırtmıyor. Bazen bu tür volkanların kraterleri çok büyük 
olmayabiliyor ve zaman içinde doğal koşullar krateri doldurabiliyor. Ben kraterden 
çok patikada gördüğüm seramik parçalarının kaynağını 
merak ediyorum. Düzlükte 


biraz daha ilerleyince kazılmış 


irili ufaklı çukurlar görüyorum. Bu çukurlar patikadaki 
kuşkularımı haklı çıkarıyor. 
Definecilerin kazdığı yerde 
mutlaka insan yaşam izi vardır. Çukurlardan büyük olanın 
içinde duvarlar görüyorum. 
Hemen hayal kuruyorum. 
Volkanının aktivitesi bittikten 
sonra insanlar burada küçük 
bir tapınak yaptılar. Kim bilir 
belki de volkan için kurbanlar 
kestiler. Biraz daha ilerleyerek volkanı diğer ucuna gidiyorum. Aşağılardaki düzlükte 
bir hat üzerine dizilmiş irili 
ufaklı onlarca volkan konisi ve 
siyah bazalt lavlar muhteşem 


bir manzara sunuyor. Yaklaşık 
80 civarında koninin bulunduğu Kula volkanik arazisi 32 
kilometreye 16 kilometrelik bir 


alana yayılmış durumda. 
Manisa'nın Kula ilçesinde, şimdi bir kayanın üzerine 


oturarak Anadolu jeoloj 
önemli noktalarından bir k 


tine bakıyorum. Kula volkanlarının geçmişi 1.1 milyon yıl. 
Üç evreden oluşan volkanik 
aktivitelerin sonuncusu 10-12 
bin yıl önce meydana gelmiş. 
Bir volkanın aktif olarak kabul 
edilmesi için 10 bin yıl içinde 
bir aktivite göstermiş olması 
gerekiyor. Yani Kula volkanları şu anda sessiz olsalar bile 
günün birinde tekrar aktif hale 


geçmeyeceklerinin garantisi 
yok. Çünkü 10 bin yıl jeolojide 
çok küçük bir süre. 
Oturduğum nokta ve aşağılar birkaç on bin yıl öncesine kadar bir ateş ülkesiydi 
adeta. Bu nedenle Strabon 
bu olağanüstü coğrafyaya 


Divlit Volkanı'nın lavları sanki birkaç gün önce akarak Kula sınırına kadar gelmiş ve durmuşlar gibi taze görünüyor. 


Oysa bu coğrafya yaklaşık 12 bin yıl önce bir ateş çemberiyı 


. O lavlar soğudu ve üzerlerine binlerce yıl sonra Kula 


kuruldu (solda). Kula'da yaren geleneği devam ediyor. Kısaca yaren dostluk, sevgi ve saygı demek. Yarenlerin önemli 
işlevlerinden bir de düğünlere eşlik etmek (üstte). 
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“Ateş Ülkesi” anlamına gelen 
“Katakekaumene” ismini vermiş. Kula volkanlarının bazalt 
lavları ve volkanlar dışındaki 
en önemli ürünü fosil insan 
ayak izleri. Yaklaşık 10-12 bin 
yıl önce kalabalık bir insan 
grubunun volkanik malzeme 
üzerinde yürürken bıraktıkları 
ayak izleri zaman içinde fosilleşmiş. Bu tür örnekler dünya jeoloji tarihinde çok azdır. 
Ancak bu dünya mirası izler 
zaman içinde yağmalanmış ve 
ortada belli belirsiz birkaç ayak 
izinden başka bir şey kalmamış. Bu izlerin en güzel örnekleri MTANın salonlarında sergileniyor. MTAdan alınan bir 
örnek de Jeopark Müzesi'nde 
bulunuyor. 

Kula volkanların bulunduğu alan 4 Eylül 2013 tarihinde 
Türkiye'nin UNESCO tarafından onaylanan ilk jeoparkı oldu. Bir milyon yıl önce 
için kurduğum hayallerden 
kurtularak yavaş yavaş aşağı 
iniyorum. Sabah erken eski 
Kula sokaklarında bir zaman 
yolculuğuna çıkıyorum. 


DİJİTAL HARİTA 


urtdışına gittiğimizde en büyük sorunlarımızdan biri navigasyon 

kullanmak. Bunun nedeni de kendi GSM şebekemizin sunduğu 
internet hizmetinin pahalı olabilmesi. Çözüm için en iyi yollardan 
biri ücretsiz Maps Me uygulamasını telefonunuza indirmek. Hem 
İOS, hem de Android işlemcili telefonlarda çalışan bu uygulamanın 
en pratik yolu, gideceğiniz bölgeyi önceden programa indirmek. 
Böylece internetinizi açmadan programı navigasyon gibi kullanarak 
istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Özellikle benim gibi şehirleri 
yürüyerek gezenlere büyük kolaylık sağlıyor. Budapeşte'de bu 
program sayesine tüm kenti sorunsuz dolaşabildim. Program 
sadece navigasyon yardımı vermiyor. Kentte tuvaletten tarihi 
yapılara kadar birçok yeri de gösteriyor. 
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Evler, 18”inci yüzyıl mimarisinin izlerini taşıyor: çoğu- 
nun yapılış tarihi 100 yıldan 
fazla. Bu sokakların sadece 
mimarisi değil, sokak kültürü ve komşuluk ilişkileri de 
çok eski. Tümünde birer avlu 
olan evlerin bulunduğu eski 
Kula bir dünya kültür mirası. 
Eski Kulada sekiz yüzü tescilli olmak üzere yaklaşık 3 bin 
civarında ev bulunuyor. 
Eskinin sıcaklığını taşıyan 
bu sokaklarda bir zaman yolculuğu yaptıktan sonra çarşıya 
düşüyor yolum. Demirci dükkânları, yorgancılar, demirden 
avadanlık satan dükkânlar 
ve niceleri. Kula eskini izlerini çarşısında da korumuş. 
Çarşıda dolaşırken bir önceki gelişimde yaklaşık bir saat 
kadar oyalandığım kalaycı 
dükkânının kapalı olduğunu görüyorum. Umarım büs- 
bütün kapanmamıştır. Usta, 
çünkü bir sanat icra ediyordu. Kabı kalaylarken belli bir 
sırayla yapmış olduğu hareketler muhtemelen birkaç bin 
yıllıktır. © 


Kula'da birçoğu 18'inci yüzyıl Osmanlı mimarisi tarzında yapılmış evleri 
barındıran sokaklar, insanı adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. 


1 32068 


əssə Verizon S мл 


х 0:22 1.1 mi 0:22 


1.1 mi 


Ш HARBİ 
12 Temmuz - Sıla _ AÇIKHAV, М ее 
13 Temmuz - Sıla “ДД ОЕ 
14 Temmuz - Sıla “ -20167 
16 Temmuz - Şevval Sam 
18 Temmuz - Inna 
19 Temmuz - Levent Yüksel 
20 Temmuz - Funda Arar 
21 Temmuz - Sıla 
23 Temmuz - Yıldız Tilbe 
24 Temmuz - Sibel Can 
25 Temmuz - Yıldız Tilbe 
28 Temmuz - Mabel Matiz 
29 Temmuz - Kardeş Türküler 
30 Temmuz - Duman 
31 Temmuz - Erol Evgin 


— ALTINOLUK 
AMFİ TİYAT 


18 Temmuz - Sibel Can 
21 Temmuz - Duman 
22 Temmuz - Inna 
24 Temmuz - Levent Yüksel 
25 Temmuz - Şevval Sam 
27 Temmuz - Kenan Doğulu 
28 Temmuz - Candan Erçetin 
31 Temmuz - Yılıdz Tilbe 
Ol Ağustos - Sıla 
03 Ağustos - Mabel Matiz 
05 Ağustos - Kardeş Türküler 
08 Ağustos - Sertab Erener 
10 Ağustos - Bülent Ersoy 


18 Ağustos - Sibel Can 

19 Ağustos - Funda Arar 

20 Ağustos - Şevval Sam 

21 Ağustos - Mabel Matiz 

22 Ağustos - Sıla 

23 Ağustos - Kenan Doğulu 
24 Ağustos - Sertab Erener 
25 Ağustos - Candan Erçetin 


KERKİ | SOLFEJ 


BODRUM 


ANTİK TİYATRO 


AÇIKHAVA YAZ KONSERLERİ 


2018 


ÇEŞME 
AMFİ TİYATRO 


бҮр! 


A = 
02-6005 


İ 14 Temmuz - Bülent Ersoy 


20 Temmuz- Sibel Сап 
21 Temmuz - Inna 
27 Temmuz - Şevval Sam 
03 Ağustos - Sila 
04 Ağustos - Mabel Matiz 
10 Ağustos - Sertab Erener 
21 Ağustos - Duman 
23 Ağustos - Candan Erçetin 


AYVALIK 
AMFI TIYATRO 
SƏLƏ 


k 17 Temmuz - Sibel Cari” 
22 Temmuz - Duman 
24 Temmuz - Şevval Sam 
21 Temmuz - Candan Erçetin 
28 Temmuz - Kenan Doğulu 
31 Temmuz - Sıla 
01 Ağustos - Mabel Matiz 
03 Ağustos - Göksel 
07 Ağustos - Sertab Erener 


20 Temmuz Kenan Doğulu 
05 Ağustos - Göksel 
06 Ağustos - Sıla 
17 Ağustos - Mabel Matiz 
18 Ağustos - Funda Arar 
19 Ağustos - Kardeş Türküler 
20 Ağustos - Sibel Can 
21 Ağustos - Sertab Erener 
22 Ağustos - Şevval Sam 
24 Ağustos - Duman 


25 Ağustos - İlhan Şeşen & Sunay Akın 


14 Temmuz - Funda Ага Konseyleri 
-20:78 


20 Temmuz - Inna 
21 Temmuz - Kenan Doğulu 
22 Temmuz - tandan Erçetin 
28 Temmuz - Levent Yüksel 
04 Ağustos - Sıla 
12 Ağustos - Sertab Erener 
17 Ağustos - Sibel Can 
18 Ağustos - Kardeş Türküler 
20 Ağustos - Mabel Matiz 
21 Ağustos - Şevval Sam 
22 Ağustos - Duman 
23 Ağustos - İlhan Şeşen & Sunay Akın 
24 Ağustos - Mfö 
29 Ağustos - Bülent Ersoy 
31 Ağustos - Yıldız Tilbe 


MARMARİS 


- AMFİ TİYATRO 
202 Konserleri 


ope 


31 Temmuz - let 
04 Ağustos - Göksel 
07 Ağustos - Sila 
ү Ağustos - Funda Arar 
ы — - Mabel Matiz 
ğustos - Sihej Сап 


21 Ağustos - Kenan Doğulu 


22 Ağustos - | 
- İlhan Şe: 
23 Ağustos - бее саш i Sunay Akın 


” Ağustos - Şevval Sam 
5 Ağustos - Duman 


© 
0541 500 50 00 
0536 501 99 99 


KRALPOP 


#kerkisolfej2018 
0850 755 55 55 | biletix 


tidketmaster" Türkiya 


Biletler 
biletix.com'da 


70/55 


SON DAKİKA 


İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYINI 


tö: tatilb dur: “om 


AAA 0 484 


ildahafazlatatil (| 


м5 У ТАД. Я УР 


ИТТ 


r 


YÜRÜYÜŞ ROTALARI- 


Yayıncı 


Doğan Burda 
Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 


İcra Kurulu Başkanı 
Сет M. Başar 
Yayın Direktörü 
Murat Köksal 
Yayın Yönetmeni 
Kansu Şarman 


Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu) 
Mustafa Türker Erşen 


Tasarım 
Bahadır Erşık 


Tüzel Kişi Temsilcisi 
Mehmet Rauf Ateş 


Yazı ve Fotoğraflar 
Ersin Demirel 


Yönetim Yeri 
Trump Tovvers Kule 2, Kat 21 
34387 Şişli - İstanbul 
Tel: 0212 410 35 66 - Faks: 0212 410 35 64 
Baskı ve Cilt 
Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. 
Dudullu Organize San. Bölgesi 1.Cad. No:16 
Ümraniye-İSTANBUL 
Tel: 444 44 03 Fax: (0216) 365 99 07-08 


© Temmuz 2018. Her türlü kullanımı izne tabidir. Tamamen 
veya kısmen, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz. 


Atlas dergisinin armağanıdır, parayla satılmaz. 


UYARI 
Bu kitapçıkta önerilen rotaların bazıları sadece 
rehber eşliğinde yürünebilir. Rehbersiz yürüyüşler 
ciddi riskler taşır. 


Bill İçindekiler 


Bulutlarla Yürümek... 
Arsiyan Yaylası-Boğa Gölü-Tavar Gö Yaylası / Şavşat-Artvin/Posof-Ardahar 
Beyazsu Yaylası-Yıldız Gölü-Gorgit Yaylası / Borçka-Artvin .... 
Amaneskit Yaylası-Namzara Yaylası- Altıparmak (Barhal) Karagi 
Yusufeli-Artvin .. 
Bilbilan Yayalası- Bağdeşen / Ardanuç-Artvin / Merkez- үе 
Trans Kaçkar / Çamlıhemşin-Rize / Yusufeli-Artvin 
Ayder Yaylası-Hazindak Yaylası / Çamlıhemşin-Riz. 
Ayder Yaylası-Huser Yaylası-Avusör Yaylası / Çamlıhemşin-Ri 
Avusör Yaylası-Dadala Pansiyon-Kaçkar Gölü-Didingola Yaylası / Çamlıhemşin-Rize 
Pokut Yaylası-Hazindak Yaylası-Samistal Yaylası / Çamlıhemşin-Rize....... 
Verçenik Yaylası- Mocar Gölü-Tatos Sulak Göller-Çiçekli Yayla / Çamlıhemşin-Ri: 
Çiçekli Yayla-Başyayla- Çabuk Gölü-Çapug Aşıtı-Micovit Gölü-Hacıvanak Yaylı 
Çamlıhemşin-Rize 
Verçenik Yaylası-Kapalı Göller-Hemşin Geçid 
Çamlıhemşin-Rize-İspir-Erzurum 
Verçenik Yaylası-Buzlu Göller-Çermeşk Gölü-Çermeşk Yaylası / Çamlıhemşin-R. 
Kazançukuru Yaylası- Aksu Gölleri- Yedigöller / İkizdere-Rize/ İspir-Erzurum 
Ambarlı Yaylası-Balıklıgöl-Ambarlı Yaylası ring / Çamlıhemşin-Rize 
Garzavan Yaylası-Soğanlı Gölü-Garzavan Yaylası / İkizdere-Rize 
Koşmer Yaylası-Sivrinin Gölleri-Hataların Gölü-Dipsiz Göl / İkizdere-Rize 
Haldizen Yaylası-Balıklı Göl-Karagöl / Çaykara-Trabzon / İkizdere-Riz. 
İşgobel Yaylası-Çatalpuar Yaylası / Maçka-Trabzon-Merkez-Gümüşhane 
Karester (Galester) Yaylası-Uzungöl / Çaykara-Trabzon 
Taşköprü-Gölet-Santa Harabeleri / Merkez-Gümüşhane .. 
Krom Antik Kenti (Bulutyayla)-Alikinos-Sarıoğlu-İmera Manastırı -Olucak K 
Merkez-Gümüşhane.. 
Süleymaniye Mahal 
Merkez-Gümüşhane.. 
Esentepe (Artabel)-Aksu Yaylası Geçit Yaylası” Gümüştuğ (Avliyana) / 7oru/-Gümüşhane 
Karagöl Yaylası- Artabel Gölleri- Karagöl Yaylası / 7oru/-Gümüşhane 
Dulağa Yaylası-Beşgöller-Dulağa Yaylası / Toru/-Gümüşhane.. 
Avşar Obası-Sağrak Gölü-Kırklar Tepesi-Camlı Göl-Karagöl Gölü-Karagöl Zirve- 
Aygır Gölü-Bozat Obası / Bulancak-Dereli-Giresun.... 
Kümbet Yaylası-Koçkayası Tabiat Parkı / Dereli-Giresur 
Turnalık-Gümüşdere / Kabadüz-Ordu....... 
Kızılağaç Yaylası-Eriçok Tepesi-Çukuralan / Mesudiye-Ordı 
Yeşilce-Kızılağaç Yaylası / Mesudiye-Ordu 
Gerce Obası-Gerce Şelalesi-Kaleboynu Obası / Kabadüz-Ordu / Bulancak: 
Çambaşı Gölet-Çukuralan Yaylası / Kabadüz-Mesudiye/Ordu. 


leğ 


Amaneskit Yaylası / 


o 


ЗДЫ "SYTAVA HOSNAV 


E BULUTLARLA YÜRÜMEK 


nadolu'nun en güzel pati- 


kalarına ev sahipliği yapan 
Doğu Karadeniz, yürüyüşçüleri heyecanlandıracak engin 
bir potansiyele sahip. Coğrafi 
özelliklerinden dolayı Doğu 
Karadeniz Yürüyüş Rotaları, 
genel olarak orta zorlukta ve 
zor parkurları içeriyor. Bu- 


nun en büyük nedeni iklim 
koşulları ve yüksek irtifa. Karadeniz ile Doğu Karadeniz 
Dağları arasında kalan bölüm özgün bir yöresel iklime 
sahip. Dağlara çarpıp geri 
dönen hava akımları, vadi içlerini yöre halkının “duman” 
adını verdiği kesif bir sisle 
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kaplıyor. Bazen sis günlerce 
kalkmayabiliyor. Sis altında 
yürümek çisentiyle ıslanmak 
demek aynı zamanda. Yoğun 
sis nedeniyle patikaları yitirme ve dağlarda kaybolma 
riski söz konusu. Bu nedenle 
yanınızda bölgeyi bilen bir 
rehber almanızı ve rota bilgi- 


TRANS KAÇKAR, RİZE 


lerini içeren coğrafi pozisyon 
sistemi (GPS) cihazı bulundurmanızı öneririz. 
Karadeniz ikliminin tipik 
özelliklerinden biri yağışlı 
olması. Zirve tırmanışları 
hariç denizden 2 bin-3 bin 
200 metre arasındaki yükseklikleri kat eden yürüyüş 
parkurlarında gün içerisinde 
dört mevsimi birden yaşamak sürpriz olmaz. Sabah 
güneşle başlayıp kısa bir süre 
sonra sis ve çisentiyle, yükseklerde ise kar veya doluyla 
karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle ekipmanlarınızı bölgenin 
şartlarına göre ayarlamanız 
ve sırt çantanızı söz konusu 
detaylara göre hazırlamanız gerekiyor. “Çantam ağır 
olacak” endişesiyle önemli malzemeleri koymamak, 
rotayı hafife almak, kendine 
aşırı güvenmek pişmanlıklara neden olabilir. Dağlarda 


yürüyeceğinizi, aşıtlar aşacağınızı, sabahları ıslak alpin 
çayırlıkları adımlayacağınızı 
unutmayın. Eksik malzeme- 
nin bazen hayati tehlikelere 
neden olabileceğini aklınız- 
dan çıkarmayın. Çöpünüzü 
yanınızda götürmek, bitki ve 
hayvanlara zarar vermemek 
yani doğaya azami saygıyı 
göstermek çok önemli. 

Bu arada yüksek irtifaya 
karşı hazırlıklı olmalısınız. 
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Rotanızı oluştururken hiçbir detayı atlamayın. Hava 
koşullarını birkaç farklı kaynaktan kontrol edin. Ağır kış 
koşullarında önerilen rotaları denemeyin. 

Yürüyüş aktivitesi esnasında “sıfır risk” ilkesini edinin. 
İnanın ki tavsiye edilen bu 
küçük öneriler sayesinde etkinlik sonrası evinize, mutlu 
bir şekilde döneceksiniz © 

ATLAS 


Küçük Pişevar Gölü 


—. dolu düşler diyarı Şavşat ilçesi, Artvin 
iline 75 kilometre mesafede 
yer alıyor. Karagöl-Sahara 
Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Şavşat, Yalnızçam 
Dağları'na serpişen otantik yaylalarıyla da tanınıyor. 
Bunlardan biri de Çavdarlı 
köylüleri tarafından kullanılan, Yalnızçam silsilesinin 
kuzeydoğu ucunda yer alan 
Arsiyan Yaylası. Kuzeyinde 
ve batısında Gürcistan sınırı- 
nın yer aldığı yayla, geleneksel dokusunu hâlâ koruyan 
ender yayla örneklerinden 
biridir. 
Önereceğimiz yürüyüş 
rotası Artvin ili Şavşat ilçesi 
Arsiyan Yaylası'ndan başlayarak Ardahan'a bağlı Posof 
ilçesi Kaleönü Yaylası'nda 
sona eren bir aktivite. Birçok buzul göl göreceğiniz 
kimi 


yürüyüş esnasında 


zaman sisler arasında yol 
alacaksınız. Ahşap evlerin 
arasından başlayan etkinlik güney yönünde ilerliyor. 
Önce Muğoul Gölü'nden 
geçip 
Gölü'ne ulaşılıyor. Şimdi görüş alanınıza giren tek ağacı 


ardından Kuzu 


kerteriz alarak güney istikametinde yürüyüşünüzü sürdürün. Birazdan toprak yola 
erişip Posta (Karakol) Gölü 
kıyısına erişeceksiniz. 

Bu noktadan itibaren doğuya yönelen yürüyüş rota- 


m Arsiyan Vaylası-Boğa Eülü-Tavar Gölü-Kaleönü Yaylası 


sı, konuklarını Boğa, Sedeva 
ve Tavar göllerinden oluşan 
Arsiyan göllerine ulaştıracaktır. Birbirinden güzel üç 
gölün herhangi birinde uzun 
bir mola verebilirsiniz. Ortakaya Tepesi eteklerinde göllerden ayrıldıktan sonra kısa 
bir inişin ardından yükseklere doğru virajlarla tırmanan 
eski göç yolunu izlemeye 
hazırlanmalısınız. Sizi biraz 
terletecek olan yokuş, yemyeşil bir çayırlıkta tepe noktasına ulaşacaktır. Bu mevki- 


ARSİYAN YAYLASI 


ARSİYAN YAYLASI 


ŞAVŞAT-ARTVİN/POSOF-ARDAHAN m 


de karşınıza çıkacak isimsiz 
başka bir buzul göl kıyısında 
dinlenebilirsiniz. 

Dikilitaş, Kartepe ve Beşiktepe yükseltileri arasındaki etkinlik, artık Ardahan 
il sınırlarında devam etmektedir. Şimdi sağınızda 
solunuzda 


Kırmızı Dere, 


orman fidanlığı çiti, patika- 


nın kılavuzluğunda yokuş 
aşağı 
rün. Önünüzü kesen Hay- 


yürümenizi sürdü- 


lak Deresinden karşıya 
geçtikten sonra toprak yola 
kavuşacaksınız. Yaklaşık 4 
Kaleönü 


kilometre sonra 


Yaylası'na varacaksınız. 
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İsteyenler ekstra iki gün 
ekleyerek, bölgedeki etkinliklerine Kız Gölü üzerinden 
Arsiyan Dağı zirve tırmanışı 
ve Pınarlı Köyü yakınlarında 
Kışlalar-Balık Gölü-Büyük 
Gölü-Küçük 
Gölü-Kışlalar rotalarını ekle- 


Şırata Şırata 


yebilirler © 


A ilindeki yürüyüş rotalarının bir kısmı, Karaçal 
olarak da adlandırılan Karçal Dağı bölgesinde yer alır. 
Türkiye'nin kuzeydoğu ucuna konumlanan ve tamamı 
Artvin il sınırları içinde kalan 
dağ silsilesi, Borçka ile Şavşat 
ilçelerini birbirinden ayırır. 
Tepeleri buzullar ve buzul 
göllerle süslenen Karçal, 
Çoruh ve Berta akarsu havzaları ile Gürcistan sınırına 
kadar uzanan bir coğrafyaya 
yayılmaktadır. 

Rotamızın başlangıç noktasında bulunan Beyazsu 
Yaylası, Karçal Dağı'nın 3415 
metrelik zirvesinin hemen 
altında uzanan göz kamaştırıcı manzaralarla süslü 
olağanüstü bir yayla. Borçka 
ile Camili (Macahel) Köyü 
arasında kalan bir coğrafyaya konumlanan Beyazsu, 


Artvinin en yüksek yayla- 


m Beyazsu Yaylası-Yıldız Gölü-Gorgit Yaylası 


larından biri. İsmini yerleşimin hemen yakınındaki 
bir kaya içerisinden çıkan 
suyun, beyaz köpükler oluşturarak dökülmesinden alan 
yaylaya ulaşım, Borçka-Balcı 
güzergâhı üzerinden sağlanmaktadır. Halen geleneksel 
yaylacılığın devam ettiği 
mekânda, 24 yatak kapasiteli bir pansiyon bulunuyor. 
Yüksek irtifadaki 


ve çayırlıklarla kaplı alanda, 


meralar 


eski ahşap yayla evleri dikkat 
çekiyor. 


Yıldız Gölü - Gorgit Yaylası 


Beyazsu Yaylası - 


güzergahı, doğal yaşlı ormanları, bitki örtüsü, yöreye 
özgü böcekleriyle büyülü bir 
atmosfere sahip. Hiçbir insan 
müdahalesi olmadan olgunluğa erişen bu yaşlı ve kalın 
çaplı ağaçlar, ekolojik açıdan 
son derece önemli sayılıyor. 
İlk bölümü Yıldız Gölüne 
kadar hafif bir rampa içeren 
yürüyüş, daha sonra Karçal 
Dağı'nın yalçın doruklarının 
yarattığı buzul göle iniyor. 


BEYAZSU YAYLASI 


Daha sonra kuzeybatı istikametinde inişe geçen parkur, 
ormanlık bir alandan Gorgit 
Yaylası'na erişiyor. 
Camili 


Gorgit, bölgesi- 


ne yaklaşık 12 kilometre 


uzaklıkta yer alıyor. Turizm 


acentelerinin rağbet ettiği 
en güzel trekking rotalarının 
üzerinde yer alan bölgede isteyenler, bir hafta ile on gün 
olarak düzenlenen Borçka 
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Karagöl - Beyazsu Yaylası 
- Yıldız Gölü - Efeler Köyü 
- Macahel - Maral Şelalesi - Kuyruklu Göl - Mereta 
Yaylası-Mısırlı Köyü - Şavşat 
rotasını planlayabilirler © 


BEYAZSU YAYLASI 


Altıparmak Dağlarının 


$ avşat ve Borçka'nın aksine, 
doruklarına gizlenmiş Altıparmak (Barhal) Karagölü”ne 
sadece 


yürüyerek ulaşı- 


labiliyor. Aynı zamanda 
geçiş 


olan Altıparmak 


noktası 
(Barhal) 
Köyü, Deniz ve Karagöl'den 


Kaçkarlar'a 


gelen derelerin birleştiği, yeşilin her tonunu barındıran 
bir vadide kurulmuş. Köyde 
ayrıca tarihi bir kilise bulunuyor. Şimdilerde cami olarak kullanılan Barhal Kilisesi, 
Kral Büyük David tarafından 
10'uncu yüzyılda yaptırılmış. 

Altıparmak Karagölü yürüyüşü için öncelikle, Barhal 
beldesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Amaneskit 
Yaylası'na ulaşmak gerekiyor. 
Neredeyse yüz yaşını devirmiş ağaç evlerin arasında 


yavaşça yükselirken, orman 
yerini çayırlara bırakıyor. 
Solumuzda orman dokusu, 
yükselmeye başlıyoruz patikadan. Birazdan geldiğimiz Namzara Yaylası'ndan 
geriye baktığımızda harika 
bir manzara bizi bekliyor. 
Tekrar yürüyüşe devam ettiğimizde patika, ilerde ikiye 
ayrılıyor. Sola giden izlek, 
geniş bir yay çizerek Satibe 
Yaylası'na ulaşmaktadır. Biz 
sağdakini seçerek Karagöl'e 
yöneliyoruz. Köpük köpük 
dökülen bir şelaleye vardığımızda, artık kayalık bir bölgeyi tırmanmaya başlıyoruz. 
Sonunda bulutların ardında 
üzerine karlı tepelerin görüntüsü yansıyan yüzeyiyle 
yeşil bir zümrütü andıran 
Karagöl'e ulaşıyoruz. 
Karagölün hemen arka- 


o] Amaneskit Yaylası-Namzara Yaylası-Altıparmak (Barhal) Karagölü-Amaneskit Yaylası 


sında, dua eder gibi gökyüzüne uzanan bir elin 
parmaklarına benzeyen Altıparmak Dağları'nın karlı 
2800 
metrede yer alan Altıparmak 
(Barhal) Karagölü, irili ufaklı 


on dört buzul gölüne ev sa- 


zirveleri görülüyor. 


hipliği yapan Altıparmak dağ 
dizisinin en büyük gölü aynı 
zamanda. Uzunluğu 230, genişliği 130 ve en derin yeri 7 
metre olan Karagöl'ün üzerinde bir de adacık var. 3492 
metrelik Karataş Zirvesi'nin 
altında bulunan gölden çı- 
Barhal 
adını alarak, yetmiş kilomet- 


kan sular, Deresi 
relik uzunca bir serüvenin 
ardından Çoruh Nehri'ne 
karışıyor. Yaz aylarında bile 
yamaçlarında karlar görülebilen Karagöl'de kamp yapmak da mümkün ® 


KARAGÖL 


rtvin ve Ardahan köylerinin ortak kullandığı 
Bilbilan Yaylası, Yalnızçam 
Dağları'nın tepelerindeki 
düzlüklere yayılan mahallelerden oluşuyor. Erzurum ile 
birlikte üç ilin ortak sınırını 
çizen bu yayla bölgesi, çok 
eski zamanlardan bu yana 
yaz aylarında pazar olarak 
da kullanılmaktaymış. Aktaracağımız yürüyüş parkuru, 
Bağdeşen Köyü'nde yaşayanların Bilbilhan'a çıkmak için 
kullandıkları eski bir yayla 
yolu. 

Kahvehane ve otellerin yer 
aldığı yayladan yolun karşısına geçerek, dere yatağının 
aktığı vadiye doğru ilerlemeye başlıyoruz. Genellikle 
suyun sağ yakasını takip ederek yürüdüğümüz güzergâh 
hızla irtifa kaybediyor. Önce 
Hasköy Yaylası'na ayrılan 
patika kavşağına ulaşıyoruz. 


m Bilbilan Yayalası-Bağdeşen 


Ardından bir kilise harabesinin yanından geçiyoruz. 
İşte bu noktada tarihi yolu 
savunmak için yapılan Kinze 
Kalesi'ni görebilirsiniz. Bir 
kaleler ve kuleler kenti olan 
Ardahan, görkemli taş yapılarla kuşanmış. Çoğunluğu 
Kura Nehri Vadisi'ne öbeklenen bu muhteşem yapılar, 
sarp kayalık tepeler üzerine 
konumlanmış durumda. Solunuzdaki tepede yükselen 
ve şimdi Ardahan - Ardanuç 
yolunun kenarında kalan 
kale, geniş alana hâkim bir 
tepenin üzerine kurulmuş. 
Uzaktan Kinze Kalesi'ni 
fotoğrafladıktan sonra derenin sol yakasına geçiyoruz. 
Birazdan aşağıda ilk köy evlerini göreceksiniz. Dokuzuncu kilometrede eski adı 


Kinzodamal olan Bağdeşen 


KİNZE KALESİ 


ARDANUÇ-ARTVİN / MERKEZ-ARDAHAN 


yerleşimine ulaştığınızda 
önünüze çıkan ilk sokağı takip ederek merkezdeki köprünün yanına çıkabilirsiniz. 
Bülbülhan olarak da anılan Bilbilan Yaylası etrafında 
ayrıca doğaseverlere hitap 


eden yürüyüş parkurları bu- 


lunuyor. Uzun kış aylarında 


yoğun kar yağışı altında kalan Yalnızçam Dağları, kuytuluklarında çok sayıda buzul 
gölüne ev sahipliği yapıyor. 
Bunlardan Karagöl yaylanın 
güneybatı, üç takım gölünden oluşan Karagöller ise kuzey tarafına düşüyor. Karagöl 
için Tavget Yaylası - Karagöl 
- Geçitli Yaylası güzergâhını 
kullanabilirsiniz. Karagöller 
mevkisi için açık bir havada 
yayladan kuzeydeki tepelere 
doğru yürümeniz gerekmektedir © 


KARAGÖL 


m Trans Kaçkar 


ir zamanlar Pontus Alpleri olarak anılan Kaçkar 
Anadolu platosundan ayıran bir 


Dağları, Karadeniz'i 
bariyer vazifesi görür. En 
yüksek noktası 3937 metrelik Kaçkar ile 3709 metrelik Verçenik zirveleri olan 
bölge, dünyanın en önemli 
biyosfer alanlarından biridir 
aynı zamanda. Özellikle dağların kuzeye bakan tarafı, bol 
yağışlı ve nemli bir coğrafya 
olmasından dolayı bitki çeşitliliği açısından zenginlik 
arz eder. Yağmur, kar, sis ve 
çiy yüzünden her an suyla 
kucaklaşan topraklar, zengin bir ekosistem yaratır. Bu 
özgün coğrafyada ayrıca jeomorfolojik olaylar sonucu 
oluşmuş irili ufaklı birçok 
buzul gölü vardır. Bunların 
en büyükleri Ambar ve Deniz gölleridir. 

Türkiye'nin Ağrı, Cilo ve 


Süphan'dan sonra en yüksek dördüncü dağı unvanını 
taşıyan Kaçkar Zirvesi'nin 
de içinde yer aldığı Kaçkar 
Dağları Milli Parkı, Rize'nin 
Çamlıhemşin (o ilçesi ile 
Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer almaktadır. 1994 
yılında milli park ilan edilen 
bölge, 51.550 hektarlık bir 
alana yayılır. Bölgenin milli 
park statüsü kazanmasının 
en önemli nedeni, Kaçkar 


Dağları'nda bulunan buzul- 


lar ile (Ağrı ve Hakkari buzullarından sonra en büyük 
üçüncü buzul) Fırtına Deresi ve Çat Deresi vadilerinin 
zengin flora çeşitliliğidir. 
Kaçkar 
için en yakın nokta Artvin 
ili Yusufeli ilçesi Olgunlar 
Yaylası'dır. Ancak hemen tüm 


Zirve tırmanışı 


dağcılar ve seyahat acenteleri, 
Trans Kaçkar aktivitesini Rize 
ili Çamlıhemşin ilçesi Yukarı 
Kavron Yaylası'ndan başlatarak 4 veya 5 günlük bir yürü- 


KAVRON GEÇİDİ 


TRANS KAÇKAR-RİZE 


ÇAMLIHEMŞİN-RİZE / YUSUFELİ-ARTVİN ш 


yüş organize ediyorlar. Geniş 
bir daire çizen rota, Yukarı 
Kavron Yaylası - Büyükdeniz 
Gölü - Adsızgöz - Karadeniz 
Gölü - Naletleme Geçidi - 
Döbedüzü - Olgunlar Yaylası 
- Hastaf Yaylası - Dilberdüzü 
- Deniz Gölü (Büyük Pişevar) 


- Kaçkar Zirve - Deniz Gölü 
- Küçük Pişevar (Adsız) Göl 
- Soğanlı Yaylası - Apivanak 
Geçidi - Kavron Geçidi - Derebaşı Gölü - Yukarı Kavron 


Yaylası güzergahından oluş- 
Kavron ve Apivanak geçitlerinde 


maktadır. Naletleme, 
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3300 metreleri aşan rotanın 
Döbedüzü, Dilberdüzü, Deniz Gölü ve Küçük Pişevar 
Gölü kamp alanı olarak kullanılabilir. 
yüksek olan bu rota özellikle 


Zorluk derecesi 


deneyimli doğaseverlere önerilmektedir © 


Bodrum'u 


K aradeniz'in 
olarak niteleyebileceğimiz Ayder Yaylası, bölgede 
en çok ziyaret edilen turizm 
merkezlerinin başında geliyor. Dar bir vadi yatağına 
konuşlanan bu güzelim yayla, son yıllarda eski otantik 
görüntüsünden hızla uzaklaşıyor. Vahşi kitle turizm akını ve milli parkların bir türlü 
alan denetimi kavramını hayata geçirememesi; yaylada 
aşırı trafik, gürültü ve yoğun 
bir insan kalabalıklığı şeklinde yansıyor ne yazık ki. Üstelik yaklaşık yüze yakın binanın yıkım kararı çıkarıldığı 
eklektik bir imar planının yarattığı görüntü kirliliği de cabası. Yirmi yıldır uygulanamayan yıkım hikâyesi, TOKİ 
projesiyle pratiğe geçirilme- 
ye çalışılacak önümüzdeki 
yıllarda maalesef. 

Tüm bu olumsuz tabloya 


m. Ayder Yaylası-Hazinilak Yaylası 


karşın oksijen deposu Ayder, 
hâlâ gezginlerin gözdesi. Denizden 1200 metre irtifaya 
konumlanan yeşil diyar, ormanlık alanları, alpin çayırları ve komşu yaylalarıyla doğaseverlerin uğrak mekânı. 
Aynı zamanda Kaçkar Dağları bölgesine açılan bir kapı 
vazifesi gören yayla çevresinde pek çok yürüyüş parkuru 
mevcut. 

Ayder Yaylası - Hazindak 
Yaylası rotası, yayla girişinde- 
ki kaplıcanın hemen altından 
başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda 
Çayeli Bakır İşletmesi tarafından çevre düzenlemesi ve 
bakımı yapılan rota, her iki 
yayla arasındaki ulaşımı sağlayan eski bir göç yolu. Tamamı yokuş yukarı yürüyüşü 
içeren parkur, gür bir ormanlık alanı kat ediyor. Kavron 
Deresi'ni küçük bir köprü 
yardımıyla karşıya geçip eski 
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kaplıca binalarının yanından 
yükselmeye başlanıyor. Kimi 
yerlerde ahşap merdiven aracılığıyla aşılan patika, kimi 
bölgelerde elle döşenen taşların üzerinden geçiyor. Bebedes Şelalesi geçildikten sonra 
6'ncı kilometrede Hazindak 
Yaylası'na erişiliyor 

Çamlıhemşin sınırlarında olmasına karşın Hemşin 


AYDER-HAZİNDAK PATİKASI 


ilçesinin köyleri tarafından 
kullanılan Hazindak, Çamlıhemşin ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktadır. Hemşin ilçesi Mutlu Mahallesi 
(Podol) ve Akyamaç (Tecina) 


köylerinin çıktığı Hazindak 
1967 metre yükseklikte yer 
alır. Bir tarafı Hala Deresi'ne, 
diğer tarafı Çat Vadisi'ne bakan yayla evleri bir sırtta dizi 
dizi 


sıralanmıştır. Yaylaya 
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ÇAMLIHEMŞİN-RİZE 


ulaşım Çamlıhemşin - Şenyuva - Sal - Pokut güzergâhı 
takip edilerek sağlanır. Tamamen ahşap evleriyle dikkat çeken yaylada bir pansiyon da var © 


fal 
zl 
3] 
z 
а 
m 
m 
m 


m. Ayder Yaylası-Huser Yaylası-Avusür Yaylası 


AVUSÖR YAYLASI 


ize ili özellikle Kaçkar 
—. Avrupa ve 
Türkiyenin yürüyüş merkezi 
olmaya aday bir potansiyele 
sahip. Artvin ve Erzurum bölgesiyle yapılan ticaretin can 
damarı olan taş döşeli tarihi 
yollar ve geçitler, köylerden 
yaylalara çıkmak için kullanılan eski yayla yolları, yüzyıllardır süregelen hayvancılık 


faaliyetinin sonucu bölgede 
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otlayan sürülerin açtığı patikalar, Kaçkar, Verçenik, Altıparmak, Kındevul Tepe ve 
Marsis gibi zirveler, vadiler 
ve buzul gölleri bu yürüyüş 
ağının en önemli parçalarıdır. 
Türkiye genelinde çok sayıda 
ve iyi durumdaki eski patikaların, günümüzde sadece 
Rize sınırlarında yer aldığını 
özellikle vurgulayalım. 

Ayder bir 
başka yürüyüş rotası, bölge- 


Yaylası'ndaki 


nin en güzel manzaralı Huser Yaylası'na ulaşıyor. Denizden 2328 metre yüksekte 
bulunan Huser, bulutların 
üzerinde yalnız ve mağrur 
bir ülke gibi karşılıyor konuklarını. Pazar ilçesi Bucak 
(Açaba) ve Uğrak (Çingit) 
kullanımındaki 
yayladan neredeysetüm Kaç- 


köylerinin 


kar Dağları ile sahil kesimini 
fotoğraflamak mümkündür. Yayla yakınındaki 2712 
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metrelik Karadağ Zirvesi, 
konuklarını adeta dünyaya 
tepeden bakan büyüleyici 
bir manzarayla karşı karşıya 
bırakır. Aşağıda Ayder Yaylası, uzaklarda Karadeniz ve 
karşıda göğe uzanan sivri 
doruklarıyla Kaçkarlardan 
Altıparmak Dağları'na kadar 
üç bin metrenin üzerindeki 
bütün zirveler. 

Ayder'e 12 kilometre mesafedeki Huser Yaylası'ndan, 
yaklaşık 4 kilometrelik rotayı 
yokuş aşağı yürüyebilirsiniz. 
Yaşlı ormanlardan geçen patikanın en önemli özelliği, 
değişik mantar türleriyle görsel bir şölen yaratması. Kırmızı-beyaz şapkalı imparator 
mantarından kanlıcaya kadar 
çeşitli mantarları keşfedeceğiniz bu büyülü yürüyüş 
rotası, aynı zamanda kısa bir 
foto safari kıvamında. Olumsuz durumlara karşın, bil- 


mediğiniz ve tanımadığınız 
hiçbir mantara dokunmamanızı ve yememenizi özellikle 
tavsiye etmekteyiz. Rotanın 
bir diğer hoş yanı ise orman 
güllerinin içinden yol alması. 

Huser Yaylasından son- 


ra çıplak bir arazide devam 


eden yürüyüş rotası, Dobabe 
ve Peryatak yaylaları üzerinden Avusör Yaylası'na ulaşmaktadır. Rotanın bu bölümü, Kavron Deresi Vadisi ve 
tepesindeki karlarla gökyüzüne yükselen Kaçkar Dağları manzarası içeriyor. 

Yokuş yukarı yürümekte 
zorlananlar önerdiğimiz rotayı, Avusör Yaylası-Huser 
Yaylası-Ayder Yaylası şeklinde planlayabilirler © 


AVUSÖR YAYLASI 


iç yolu olmayan bir konaklama tesisi duydunuz mu, 
ya da biliyor musunuz? Yıllar önce Kanada'daki Rocky 
Mountains (Kayalık Dağları) 
Ulusal Parkı'nın Banff bölümünü gezerken meşhur Louise buzul gölünün hemen 
üzerindeki Agnes Teahouse'a 
yürümüştüm. Her türlü malzemenin katırlarla taşındığı 
çayevi, Agnes buzul gölünün 
kenarına inşa edilen küçük 
bir ahşap kulübeden oluşmakta. Ancak vveb sitesiyle 
dünya çapında tanınırlılığa 
ulaşan çayevine, ormaniçi bir 
patikadan 1,5 saatlik yürüyüş 
sonrası erişilebiliyor. 

Agnes Teahouse kadar 
ünlü olmasa da, ülkemizde 
yolu bulunmayan bir konaklama tesisi mevcut. Daha çok 
Kaçkar Dağları müdavimlerinin bildiği Dadala Pansiyon, Altıparmak Dağlarının 


güneyindeki Kaçkar 
Vadisi'nde yer alıyor. Ancak 
Didingola, Koçdüzü, Yukarı 
Kaçkar ve Avusör yaylalarından yürünerek ulaşılabilen 
pansiyon, sonsuz dingin bir 
ortama inşa edilmiş. Doğaya 
uyumlu bu şirin konaklama 
mekânın, mavi gökyüzünü 
delen Altıparmak Dağlarının 
kayalık zirvelerine hâkim bir 
manzarası bulunuyor. 
Etkinliğin başlangıç noktası olan Avusör Yaylası, 
31, Ayder 
Yaylası'na ise 12 kilometre 


Çamlıhemşin'e 


uzaklıkta yer alıyor. Kındevul 
Tepe'nin (Kemerli Kaçkar) 
yamaçlarına kurulan yerleşimi, Çamlıhemşin'in Dikkaya ve Köprübaşı (Abiçho) 
köyleri kullanıyor. Yaylanın 
etrafında Hacızeni, Taşlık, 
Dobape, Peryatak ve Çamyatak gibi mezralar bulunuyor. 

2333 metre yüksekliğindeki 
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m- Avusür Vaylası-Dadala Pansiyon-Kaçkar Gülü-Didingola Yaylası 


yayladan başlanan yürüyüş 
önce doğu yönünde ilerleyerek bir sırta çıkıyor. Tepe 
noktasında gelinen kavşak 
noktasından sola dönülerek, 
kuzeydoğu yönündeki Kaçkar 
Vadisi'ne yöneliniyor. Sağdaki 
patika, Kırmızı Gedik aşıdı 
üzerinden Pişenkaya Yaylası 
aracılığıyla Artvin ili Yusufeli ilçesine gitmektedir. Eğer 
açık bir havada yürüyorsanız 
Altıparmak Dağları ve Dadala Pansiyon görüş alanınıza 
girecektir. Alpin çayırlıklarda 
süren yolculuk iki minik dere 
yatağını geçerek konaklama 
tesisine ulaşacaktır. İsteyenler burada mola verebilir, ya 
da bir gece konaklayabilirler. 
Yola devam edildiğinde rota, 
kuzey istikametine dönerek 
yükselmeye O başlayacaktır. 


Birazdan eriştiğiniz zirve 
noktasında eğer hava sisli de- 


ğilse Kaçkar Gölü ve hemen 


altındaki Didingola Yaylası'nı 
görebilirsiniz. Yaklaşık 9 kilometrelik etkinlik, başka 
bir pansiyonun bulunduğu 


Didingola'da sona erecek. Da- 


dala Pansiyon'da bir gece konaklayanlar ertesi gün doğu 
yönünde yürüyerek 2 saatlik 


21 


bir aktivite sonrası Kaçkar 
bölgesinin en büyük iki buzul gölünden biri olan Ambar 
Gölü'ne ulaşabilirler © 


AVUSÖR YAYLASI-DADALA PANSİYON PATİKASI 


G enelde Doğu Karadeniz'in, 


özelde ise Kaçkar 
Dağları'nın en önemli özelliklerinden biri, yaylalar 
ve köyler arasında ulaşımı 
sağlayan eski taş döşeli patikalara ev sahipliği yapması, Yüzyıllarca önce bin bir 
emek ve zahmetle elle döşenen bu tarihi göç yolları, 
bugün birer kültürel miras 
olarak anılmakta. Güneydeki 
Erzurum - İspir ve Artvin - 
Yusufeli köy ve yaylalarından 
kuzeydeki Rize yerleşimleri- 
ne kuru ve yaş sebze - meyve götürülen, karşılığında 
hayvan, kereste ve tuz alınan 
söz konusu patikalar giderek 
yok olmakta ne yazık ki. Büyük kentlere anlamsız göç, 
yaylacılığın ve hayvancılığın 
azalması, “Yeşil Yol” adı verilen doğa katliamı söz konusu patikaların yok olmasının 
arasında. 


temel nedenleri 


РЕ Pokut Yaylası-Hazindak Yaylası-Samistal Yaylası 


Özellikle son yıllarda yüksek 
yaylaları birbirine bağlamayı 
hedefleyen iyi etüt edilmemiş Yeşil Yol Profesi, kısa yol 
açmak ve az masraf yapmak 
adına eski taş döşeli patikaları dozerle yok etti maalesef. 

Sözünü ettiğimiz taş döşeli 
patikalardan günümüze son 
kalan örneklerinin başında, Hazindak Yaylası'ndan 
Samistal ve Amlakit yaylalarına uzanan eski göç yolu 
geliyor. Yürüyüş etkinliğimizin başlangıç noktası, 
Kaçkar Dağları Milli Parkı 
sınırları içerisinde en güzel 
manzaralardan birine sahip 
olan Pokut Yaylası. Beş pansiyonun bulunduğu yayladan, güney yönünde devam 
eden toprak yolu izleyerek 
yürümeye başlayın. Kısa bir 
süre öncesine kadar Maç- 
Кип Boğazı, Yedikardeşler, 
Tahtalar Sırtı, Tanovit Çayırı mevkiileri üzerinden 
Hazindak Yaylası'na ulaşan 
patika, günümüzde toprak 
yola dönüşmüş durumda. 
Ayder ile Palovit vadilerine 
bakan bir sırta konumlanan 
Hazindak Yaylası'na vardığınızda, yerleşimin geleneksel ahşap evleri karşısında 
büyüleneceksiniz. 
Çamlıhemşin sınırlarında 
olmasına karşın Hemşin ilçesinin köyleri tarafından kullanılan yayla, Çamlıhemşin 
ilçe merkezine 26 kilometre 
uzaklıktadır. Hemşin ilçesi 
Mutlu Mahallesi (Podol) ve 
Akyamaç (Tecina) köylerinin 
çıktığı Hazindak, 1967 metre 
yükseklikte yer alır. Yayla çıkışında alpin çayırlıklardan geçerek, güney yönünde ilerleyen taş döşeli patikayı bulun. 
Bir kısmı ormanlık alandan 
geçen patika, bir süre sonra 
kavşak noktasına erişecektir. 


Sağa giden, Bal Vadisi olarak 


anılan Palovit Vadisi'ne inmektedir. Siz sol kulvarda kalarak yükselmenizi sürdürün. 
Ağaçlar arasındaki yürüyüş 
bir başka kavşak noktasına 


vardığında karar vermek durumundasınız. Eğer Amlakit 
Yaylası'nı hedefliyorsanız sağdaki patikadan inişe geçmeniz, Samistal Yaylası'na gitmek istiyorsanız sola dönerek 
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yükselmeniz gerekmektedir. 
Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş, ahşap ve taş işçiliğinin 
en güzel mimari örneğini 
yansıtan Samistal Yaylası'nda 
sona erecektir © 


POKUT YAYLASI 


orluk derecesi yüksek olan 

bu rota için tam bir gününüzü ayırmanız gerekmektedir. Yürüyüşe başlamak için 
öncelikle Çamlıhemşin ilçe 
merkezine48 kilometre uzaklıktaki Verçenik Yaylası'na 
ulaşmanız gerekiyor. m 
Denizden 2618 metre 
yükseklikteki yaylaya ulaşım için Orta 
Yayladan sonra sola 
dönülerek Büyükyayla Deresi'nin oluşturduğu vadiye giriliyor. 
Pazar ve Hemşin ilçelerinin ortak kullanım alanı olan yayla, 
sarp dağlar arasındaki 
vadinin tabanına konumlanıyor. Kapılı, At 
ve Kumlu göllerinden 
gelen sularla beslenen 
Büyükyayla Deresi'nin 
kıyısına kurulan Verçenik, bölgede yapılan 


outdoor aktivitelerinin de 
başlangıç noktası. 

Rotanın ilk bölümü yaklaşık 500 metrelik bir çıkışı içermektedir. Verçenik 
Yaylası'ndan doğuya uzanan 


patika, döne kıvrıla hızla 
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m Verçenik Yaylası-Mocar Eülü-Tatos Sulak Göller-Çiçekli Yayla 


yükselerek sizi bir çanağa 
taşıyacaktır. 
gölü geçtikten sonra Verçe- 


Birkaç minik 


nik Dağı'nın kuzeyine konumlanan Mocar Gölü'ne 
erişeceksiniz. Kısa bir mola 
ardından taş babalarla be- 
m lirlenmiş patika, sizi 
3090 metrelik 
üzerinden Tatos sulak 


aşıt 


göllerine indirecektir. 
Yalnız aşıda yaklaştığınız noktada, ardınızda kalan Mocar ile 
önünüze serilen Tatos 
göllerini fotoğraflamanızı öneririz. 

2985 


kımda bulunan Ta- 


metre ratos sulak gölleri, üç 
ayrı gölden oluşuyor. 
Göller aynı zamanda, 
Çiçekli Yayla'dan Tatos Gediği üzerinden 
İspir tarafına geçiş 
güzergâhında olma- 


sından dolayı önemli bir 
mevkidedir. Göl kıyısında 
soluklandıktan sonra hafif 
bir eğimle inişe geçmeniz 
gerekir. Vadinin genişlediği 
bölümde net bir patikanın 
olmadığını belirtelim. Kah 


çarşak, kâh derecikler, kâh 
ayağınızı nereye bastığınızı 


göremeyeceğiniz sık otlar 
arasından ilerleyerek 12'nci 
kilometrede Çiçekli Yayla'ya 
varabilirsiniz. Zilkale ile birlikte Fırtına Vadisi üzerindeki ticaret yolunu savunmak 
için kullanılan Kale-i Bala, 
yaylanın hemen çıkışında yer 
almaktadır. Etkinlik sonrası 
bu tarihi yapıya tırmanarak, 
Fırtına Vadisi'ni seyredebilirsiniz © 


MOCAR GÖLÜ 


оби Karadeniz'de yaylalar arasında bağlantıyı 
sağlayan eski patikalardan 
biri de Çiçekli ile Hacıvanak 
yaylaları arasında bulunuyor. 
Çamlıhemşin ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki 
Çiçekli Yayla 2200 metre 
yüksekliğe konumlanıyor. 
Komşusu Kaleköy üzerinden 
ulaşılabilen yaylayı Pazar ilçesi kullanıyor. Etrafını Dilek 
ve Tatos dağlarının kuşattığı 
yayladan Purnak ve Çiçekli 
dereleri geçiyor. 

Üç farklı göle uğrayan patika, Çiçekli Yayla'dan start 
alarak önce 2 kilometre ilerdeki Başyaylaya ulaşıyor. 
2445 metre yükseklikteki 
yayladan eski göç yolunu 
takip ederek doğu yönünde yürünüyor. Kayalık bir 
alanı geçerek ulaştığınız 
düzlükte sürpriz bir şekilde 


Çiçekli Göl çıkıyor karşını- 


za. Başyayla'ya 2 kilometre 
mesafedeki Çiçekli Göl, 2850 
metre yükseklikte yer alıyor. 
Oldukça sığ olan gölün 250 
metre kadar güneybatısında 
bir başka göl daha bulunuyor. 
Yaylacıların o hayvanlarını 
otlattığı bir bölgede yer alan 
gölden ayrılıp, Çiçekli Yayla 
- Hacıvanak Yaylası arasında ulaşımı sağlayan patikayı 
adımlamaya devam ediyoruz. Önce Çapug (Kale) aşıdına ulaşacaksınız. Arkanızda Kale-i Bala, aşağıda ise 
Hacıvanak Yaylası ve vadiyi 
içeren engin bir manzara 
uzanmaktadır. Rotanın bundan sonraki bölümü yokuş 
aşağıya doğru sürekli iniş 
şeklinde ilerleyecektir. 
Birazdan sağ tarafınızda, 
Micovit Gölü görüş alanınıza 


güneydoğu yönünde 


girecek. Yörede yaşayanlar 
tarafından Mezovit ve Yıldız 
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m Çiçekli Yayla-Başyayla-Çabuk Gölü-Çapug Aşıtı-Micovit Eülü-Hacıvanak Yaylası 


Gölü adlarıyla da anılan göl, 
2770 metre yüksekliğe konumlanıyor. Micovit'in arkasındaki çanakta ise Kardovit 
Gölü yer almaktadır. Küçük 
sırtı aşarak 400 metre kadar 
yürüyerek kıyısına varabileceğiniz bu yeşil renkli göl, 
2807 metre yükseklikte yer 
alıyor. Eğer 1 kilometre kadar güneye tırmanırsanız bu 
kez, Hacıvanak Vadisi'ndeki 
orta büyüklükte göllerden 
biri olan 2956 metre yükseklikteki 
erişebilirsiniz. 

Gölleri ettikten 
sonra kuzeye doğru yürü- 


Dönen Gölü'ne 
ziyaret 


yerek tekrar ana patikaya 
geri dönün. Hedefiniz aşağıda evlerini gördüğünüz 
Hacıvanak Yaylası. Dere yatağına indiğinizde, eski bir 
taş kemer köprüden karşıya 
geçerek 2587 metre yüksek- 


likteki yaylaya ulaşabilirsiniz. 


Çamlıhemşin ilçesine 39 kilometre uzaklıktaki Hacıvanak Yaylasından Hodaçur 
Geçidi kullanılarak Davalı 


Yaylası'na (Artvin - Yusufeli) 
veya Pornak Tepesi aşılarak 
Karmik Yaylası'na yürümek 
mümkün © 
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“1 batıya doğru 
uzanan Doğu Karadeniz 
Dağları, kendine bir geçit 
bulmak isteyen insanoğlunu 
zorlamış tarih boyunca. Yüksek tepeler, karlı zirveler, ansızın bastıran sis ve her daim 
yağmurlu iklim, çok az noktada geçit vermiş insanlara 
ve kervanlara. Yaklaşık 150 
kilometre boyunca uzanan 
bu sıradağlar üzerindeki Hızarkapı, Kırmızı Gedik, Lale, 
Babür, Körahmet, Hevek, 
Naletleme (Çaymakçur), 
Kavron, Davalı, Hodaçur, 
Şoroh, Kale, Tatos, Hemşin, 
Atmeydanı, Kalçarak ve Salır 
geçitleri, Rize sınırları içerisindeki en önemli aşıtlardır. 

Önereceğimiz yürüyüş rotası, söz konusu aşıtlardan 
Hemşin Geçidi'ni kullanarak 
Rize'den Erzurum iline geçiyor. Çok uzun süreden beri 
kullanılan bu tarihi göç yolu 


zamanında, Rize ile Erzurum 
köyleri arasındaki ticari ilişkinin temel taşlarından biriydi. Rotanın ilk bölümü Verçenik Yaylası'ndan başlayıp 
3711 metrelik kütlesiyle Rize 
ilinin en yüksek ikinci dağı 
olan Verçenik Zirvesi'nin 
altındaki göllere ulaşıyor. İlk 
etapta, güneydeki tepelerden 
gelen Büyükyayla Deresi'nin 
sol tarafındaki patikayı izleyerek yükseliniyor. Kumlu Göl'ün hemen altındaki 
bu 
kez soldan gelen doğu yö- 


düzlüğe erişildiğinde, 
nündeki derenin yanındaki 
patikaya yöneliyoruz. Rotanın bu bölümü kayalık bir 
alandan geçmektedir. Verçenik Dağı'nın eteklerindeki 
çanakta ilk iki göl yan yana 
konumlanıyor. Aynı zamanda güzel bir kamp yeri olan 
bu alanda dinlenebilirsiniz. 
Üçüncü göl için yaklaşık 45 
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ш Verçenik Yaylası-Kapalı Göller-Hemşin Geçidi-Korhoni Gölleri-Salaçur 


dakikalık bir yürüyüş daha 
yapacağınızı hatırlatalım. 
Daha sonra güney yö- 
3070 
metre yükseklikteki Hem- 


nünde ilerleyerek 
şin Geçidi'ne erişeceksiniz. 
Ardınızda Kapılı Göller ve 
Verçenik Zirvesi, önünüzde ise Korhoni göllerinin en 
büyüğü manzaranızı süsleyecektir. İnişe geçen rota Alpin 
çayırlardan geçerek üç setten 


KAPILI GÖLLER 


VERÇENİK DAĞI 


oluşan Korhoni gölleri eşliğinde hızla irtifa kaybedecektir. İndiğiniz düzlük, Salaçur 
Vadisi”nin üç ana kolundan 
biridir. Sağ tarafınızda yükselen tepe, Sarponovit (Safkar) 
gölleri çanağından İkizdere 


Cimil Yaylası'na gitmektedir. 
Siz sola dönerek güneydoğu 
istikametinde yürüyün. Artık kullanılmayan harabe bir 
yaylayı geçtikten sonra Tatos 
Gediği'nden gelen başka bir 
vadiyle birleşildiğinde sola 
29 


ÇAMLIHEMŞİN-RİZE-İSPİR-ERZURUM Е 


| 


yönelin. Birazdan İspir ilçesi Yedigöl Köyü'ne bağlanan 
toprak yola varacaksınız. 
Uzun ve yorucu bir etkinlik olan rotayı, Kapılı Göller 
kamp alanı şeklinde iki gün 
olarak planlayabilirsiniz © 


ш Verçenik Yaylası-Buzlu EES ا‎ Yaylası 


amlıhemşin ilçesine 48 kilometre mesafedeki Ver- 


ÇERMEŞK GÖLÜ 


: 


30 


çenik Yaylası bir buzul göller 
cenneti. Yayla çıkışlı yürüyüş 
güzergâhları, farklı noktalar- 
da yer alan saklı göllere uzanan serüven dolu bir yolculuk vaat ediyor konuklarına. 
Yaylaya 2 kilometre kala, araç 
yoluna sağdan gelen dere yatağı önereceğimiz yürüyüş 
etkinliğinin başlangıç noktası 
olacak. Doğu istikametinde 
dik bir şekilde yükselen patikayı takip ederek 1,5 saatlik 
bir tırmanışa hazır olmalısınız. Vadi girişine erişildiğinde güneye yönelen güzergâh, 
dağların kuytuluklarındaki 
Buzlu Göller'e ulaşıyor. Göller, Büyükincin, Salır ve Ziyaret tepelerinin çevrelediği 
geniş bir çanağın içine konumlanıyor. İlk göl oldukça 
küçük ve sığ bir su kütlesi. 
Ardından üç göl içerisinde en 


büyükleri olan turkuaz renkli ikinci göle varılıyor. 2882 
metre rakımdaki bu noktada 
uzun süre mola verebilirsiniz. Son göl için, yaklaşık 
1200 metrelik tırmanışı göze 
almanız gerekmektedir. Vadinin güneybatı tarafına konuşlanan bu minik göl, 3130 
metre yüksekliktedir. Son göl 
için en az iki saatlik aktiviteyi 
düşünmek ve hava koşullarını buna göre değerlendirmek 
zorundasınız. 

Şimdi 
batıya doğru yükselmeniz 


göllerden ayırılıp 


gerekmektedir. Aşıda ulaştığınızda arkanızda Verçenik 
Dağı ve vadisi, önünüzde ise 
Çermeşk Gölü tüm güzelliğiyle 


mavi-yeşil tonlarıyla 
size fotoğraf verecektir. Göle 
doğru yumuşak bir eğimle 
inişe geçen rota, yarım saat 
içinde konuklarını göl kıyısına ulaştırıyor. Çermeşk 


Gölü'nün hemen üstündeki 
sarp kayalık mevkide Karagöl isimli başka bir doğa 
harikasının bulunduğunu 
hatırlatalım. Moladan sonra 
bu kez kuzey yönünde akan 
dere yatağını takip ederseniz 
5 kilometre sonra Çermeşk 
Yaylası'na ulaşabilirsiniz. 
Baltaş Geçidi altındaki yayla, 
Fırtına Vadisi'nin en son bölümünde yer almaktadır. 
Meraklıları için Verçenik 
Yaylası çıkışlı başka bir yürüyüş rotasının Kumlu Göl - 
At Gölü - Salar Geçidi - Cio 
Gölü üzerinden İkizdere ilçesi Cimil Vadisi'ndeki Çermeniman Yaylası'na uzandığını 
belirtelim. Ayılıbayır ile Kalkanlı tepeleri arasındaki gedikte, hem Verçenik, hem de 
Cimil vadilerinin sonsuzluğa 
uzanan manzarasını izleyen 
söz konusu yürüyüş rotası, 
Çamlıhemşin ile İkizdere ilçeleri arasında kullanılan eski 
bir göç yolu aynı zamanda © 


BUZLU GÖLLER 


mü Kazançukuru Yaylası- Aksu Gölleri- Yedigöller 


i kizdere-İspir 


yolundaki 


Kazançukuru Yaylası'ndan 
erişilebilen Aksu Gölleri yürüyüşü, nispeten kolay bir 
günübirlik etkinlik. Göllere 
ulaşmak için yaylanın kuzeyinden gelen dere yatağının 
solundaki patikayı izlemek 


yeterli. Ancak eğer buradan 
Yedigöller'e ulaşmak istiyorsanız ya sabah çok erken 
çıkmanız, ya da etkinliğinizi 
2 günlük bir faaliyet olarak 
planlamanızı önermekteyiz. 

Kazançukuru Yaylası, her 


daim sisler altındaki 1660 
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metre yükseklikteki Ovit Geçidi yakınlarındadır. İkizdere 
ilçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alan Ovit 
Yaylası'nın komşusu olan 
yerleşim, kışın yapılan kar 
şenlikleriyle tanınıyor. Eski 
zamanlardan beri kullanılan 


AKSU GÖLLERİ 


İkizdere - İspir güzergâhı 
üzerindeki Kazançukuru yakınlarında ayrıca Yavan Yokuş, Köprübaşı, Garç, Aksu, 
Hacıyurdu ve Küçük Ovit 
gibi yaylalar yer almaktadır. 
İkizdere - İspir yolu üzerindeki Ovit Geçidi aşıldıktan sonra önünüze çıkan 
Kazançukuru Yaylası, kuzeyden gelen bir dere yatağının 
kenarına konuşlanmıştır. İşte 
bu derenin varlık nedeni, 
3071 metre yüksekliğe konumlanan Aksu Gölleri'dir. 
Yedigöller platosunun batısındaki dar bir vadiye konuşlanan bu doğal güzellikler, 
birbirinden farklı düzlükler- 
de yer alan üç göldür. Etrafı 
kayalıklarla çevrili ilk gölden 
sonra yürüyüşünüzü 500 
metre kadar doğu istikametinde sürdürürseniz, çevresi 
yemyeşil otlarla kaplı ikinci göle uşabilirsiniz. Harika 


bir kamp alanı olan gölden 
güneybatı tarafına 400 metre ilerlediğinizde ise üçüncü 
gölün kıyısına erişebilirsiniz. 

Bir sonraki etap için göllerden kuzeye 
aşıdı aşmak ve Dört Göller 
Vadisi'ne inmek zorundası- 


yürüyerek 


nız. Vadinin tam ortasında 
gölleri ayıran düzlükte kuzeydoğuya doğru dik yükselen bir patika göreceksiniz. 
45 dakika içinde tırmanacağınız bu güzergâh sizi Yedigöller çanağına eriştirecek 
ve tüm gölleri gezebileceksiniz. Büyük bölümü Erzurum ili İspir ilçesinde kalan 
Yedigöllerin en batısındaki 
göl, Rize'nin İkizdere ilçesi 
sınırlarında. Türkiye'nin en 
güzel doğa manzaralarından 
birini sunan bölge, masmavi 
göz kırpan gölleriyle fotoğrafçıların ve doğaseverlerin vazgeçilmez mekânları arasında. 
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İKİZDERE-RİZE/ İSPİR-ERZURUM im 


Plato 3050 metre yüksekliğe 
konumlanırken, göllerin suları Yedigöl Deresi aracılığıyla 
Salaçur Vadisi'nden geçerek 
Çoruh Nehri'ne 
Dönüş için Büyükgöl'ün he- 


karışıyor. 


men üzerindeki merdivenleri 
kullanarak tepede bulunan 
toprak yol üzeinden Mor- 
yayla, ya da göllerden çıkan 
akarsuyu izleyerek Yedigöl 
köylerine gidebilirsiniz © 


ш Ambarlı Yaylası-Balıklıgöl-Ambarlı Yaylası ring 


AMBARLI VADİSİ 


amlıhemşin Meydanköy, 
aa Çamlıtepe (Zuğa) 
ve Çayeli Kaptanpaşa köyü 
sakinlerinin ortak kullanı- 
Ambarlı 
Çamlıhemşin sınırları içeri- 


mındaki Yaylası, 
sinde yer alıyor. Kito (Gito) 
Yaylası'nın bir üst yaylası 
olarak yaz döneminin ortasında kullanılıyor daha çok. 
Çamlıhemşin'e 46, Hemşin'e 
42 ve Çayeli'ne 57 kilometre 
mesafedeki yaylaya üç ayrı 


ulaşabilirsi- 


güzergâhtan 


niz. Bu rotaları Çamlıhemşin - Zilkale - Meydanköy, 
Hemşin - Kantarlı ve Çayeli - Kaptanpaşa - Uzundere - Zargistal Yaylası olarak 
sıralayabiliriz. 2453 metre 
yüksekliğindeki Ambarlı 
Yaylası'ndan geniş bir daire 
çizerek Balıklı Göl'e ve yakınındaki küçük göllere yürüyüş yapabilirsiniz. 

Ambarlı Yaylası'nın bulunduğu alanda, iki vadi yatağı 
bulunuyor. Siz önce sağdaki 
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dereyi izleyerek güney yönünde etkinliğe başlayın. 
Hafif bir eğimle yükselen 
parkur, ikinci kilometreden 
başlayarak Taraklı, Sandıklı ve Kuzu adlarıyla anılan 
Üçgöllere uğramaktadır. 
Üçüncü ve en büyük göl, birbirinden küçük bir boğazla 
ayrılmaktadır. Bu arada son 
gölün doğusunda başka bir 
minik göl mevcut. 

2858 metre yükseklikteki Üçgöller'i ziyaret ettikten sonra doğuya yönelen 
güzergâh, bir sırtı aşarak 
Balıklı Göle ulaşıyor. 3354 
metrelik Avgahan ile 3072 
metrelik Sırpal tepelerinin 
sarmaladığı bir vadinin başında yer alan göl, 2995 metre yükseklikte. Seyahat acentelerinin ve doğaseverlerin 
sıkça ziyaret ettiği gölde, 
özellikle sıcak yaz günlerinde 
mutlaka yüzme keyfini yaşa- 


Balıklı Göldeki 
uzun moladan sonra ku- 


malısınız. 


zey yönünde inişe geçiliyor. 
Dere yatağını izleyen parkur, 
konuklarına minik bir göl 
daha görme şansı verecektir. 
Geniş bir daire çizen rota, 


Ambarlı 
ermektedir. 

Balıklı Göle ayrıca Çamlihemşin ilçesine 61 kilo- 


sona 


Yaylası'nda 


metre mesafedeki Tahpur 
Yaylası'ndan yürünerek ulaşılabilmektedir. Bu rota için 
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kuzeydoğu doğrultusunda 
yürüyüp, 3000 metrelik bir 
aşıdı geçmek gerekmektedir. Ambarlı Yaylası'nın 14 
kilometre altında kalan Kito 
Yaylası'nda iki pansiyon hizmet veriyor © 


BALIKLI GÖL 


İlginç coğrafyasıyla dikkat 
çeken Garzavan, İkizdere 
ilçesine 28 kilometre mesafede yer alır. Meles Vadisi'nin 
sonuna konumlanan yayla 
2124 metre yüksekliktedir. 
Geleneksel mimari yapının 
büyük ölçüde korunduğu 
Garzavan'da evlerin bir bölümü kayaların arasına inşa 
edilmiştir. Yayladan Soğanlı 
ve Katreç göllerine günübirlik yürüyüşler yapabilirsiniz. 
Ayrıca deneyimli dağcılar, 
3352 metre yüksekliğindeki Kırklar Dağı'na tırmanış 
etkinliği düzenleyebilirler. 
yayla 
kendine özgü havasıyla hu- 


Bayburt sınırındaki 
zur arayanların adresidir. 
Garzavan Yaylası'ndan erişilebilen Soğanlı ve Katreç 
gölleri yürüyüşü için, öncelikle yaylanın kuzeyinde- 
ki toprak yolu takip etmek 
gerekir. İki küçük vadinin 


mu Garzavan Yaylası-Soğanlı Gölü-Garzavan Yaylası 


ve derenin birleştiği çatak 
noktasında toprak yol sona 
erecektir. Vadinin iki kola 
ayrıldığı kavşak mevkiin- 
de, soldaki akarsu Soğanlı, 
sağdaki ise Katreç göllerinden gelmektedir. Şimdi 
Katreç'ten doğan Kireçli 
Deresi'nden karşıya geçerek 
patikayı izleyin. 

Ardından Soğanlı Gölü'nün 
sularını taşıyan derenin kenarına ulaştığınızda, karşıya geçerek yürümeye devam edin. 
Geldiğiniz ilk düzlükte bu kez 
dereden sağ tarafa geçip, vadinin sağ yamacında yükselen patikaya yönelin. Göl, vadinin en sonundaki düzlükte 
lacivert rengiyle size gülümseyecek. Eğer hava sıcaksa, 
gölün buz gibi sularında serinleyerek yorgunluğunuzu 
atabilirsiniz. 

İkizdere ilçesine 28 kilometre mesafedeki Garzavan 
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Yaylası'nın yakınlarındaki göl, 
3256 metrelik Orsor Dağı'nın 
yamaçlarında yer alıyor. 2875 
metre rakıma konumlanan 
gölün suları, Soğanlı Deresi 
aracılığıyla önce Garzavan 
Deresi'ne ardından Meles 
Çayı'na kavuşuyor. 

Rota boyunca çiçek kokularıyla sarhoş olacağınız 
alpin çayırlıklarda yolculuk 
Geri 
için aynı yolu kullanmak 


yapacaksınız. dönüş 
durumundasınız. Rize - Bayburt sınırını oluşturan Kırklar Zirvesi'ne tırmanmak 
için, gölün güneyindeki sırta 
çıkmak ve sırt boyu yürüyerek doruk noktasına ulaşmak 
gerekmektedir. Zirve noktasındaki tanımsız manzarayı 
izlemek için açık bir havayı 
tercih etmelisiniz. 

Gidiş dönüş yaklaşık 10 
kilometrelik bu etkinlik 
sonrası eğer “yorulmadım” 


diyorsanız Karteç Gölü'ne 


yürüyüş yapabilirsiniz. Bu 
aktivite için önce çatak noktasına geri dönmek ve bu 
kez sağdaki vadiyi izlemeniz gerekmektedir. Bir süre 


sonra önünüze çıkan şelaleyi 
yaklaşık 500 metre geçtikten 
sonra, solunuzda kalan dereye doğru yönelin. Dikkatli 
bir şekilde karşıya geçtikten 
sonra, orman gülleri arasında yükselen patika sizi bir 
düzlüğe çıkaracak. Kayalıklara doğru yürüdüğünüzde, 
dağların zirveleriyle kuşatılmış kocaman mavi rengiyle 
Katreç size poz verecek © 


GARZAVAN YAYLASI 


nzer Vadisi”nin en sonunda yer alan Koşmer Yaylası, Anzer Yaylası'na 3 kilometre mesafededir. Koşmer, 
Vadisi'ndeki 
göllerine açılan bir kapıdır 


Anzer buzul 
aynı zamanda. Buradan Sivrinin Gölleri dışında Büyük 
ve Küçük Akçaağıl göllerine 
yürüyüşler yapabilirsiniz. 
Off-road tutkunları, Koşmer 
Yaylası'nın çıkışındaki toprak yolu izleyerek Yoncalı 
Köyü üzerinden Bayburt iline geçebilirler. 

İkizdere ilçesine 37 kilometre mesafedeki Koşmer 
Yaylası'nın kuzeyinde yer alan 
göllere erişmek, kondisyonu 
kuvvetli olanlar için oldukça 
kolay. Yürüyüş güzergâhının 
yarısı, muhtarlık tarafından 
yaptırılan Oo merdivenlerden 
oluşuyor. Bir kısmı sel ve kar- 
dan dolayı tahrip olan merdi- 


venler, kuzeydoğu istikame- 


tinde oldukça dik bir şekilde 
yapılmış. Daha sonra patikaya dönüşen parkur, nispeten 
düzleşen bir çanakta batı istikametine yöneliyor. Göller, 
muhteşem bir manzaraya sahip yemyeşil bir düzlükte yer 
alıyor. 2800 metre yükseklikteki gölün suları, Kürdün 
Yurdu Yaylası'nın bulunduğu 
vadideki Külyurdu Deresi'ne 
akmaktadır. 

Aynı sette yer alan göllerin kıyısında mola verdikbatı istikame- 


ten sonra, 


HATALARIN GÖLÜ 
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uu Koşmer Yaylası-Sivrinin Eülleri-Hataların Gölü-Dipsiz gül 


tinde yürüyerek sırta çıkın. 
Soluklanmak için duruduğunuzda Sivrinin Gölleri'nin 
her ikisini birlikte fotoğraflama şansına sahipsiniz. Şimdi 
önünüzde derin bir vadi çanağı yer almaktadır. Siz dikkatli bir şekilde inişe geçerek 
güneybatıya yönelin. Tepe 
noktasında görüş alanınıza giren Hataların Gölü'nü kerteriz alarak çarşak ve kumul karışımı araziden kayalık çanağa 
inin. Hatalı ile Seren tepeleri 
arasındaki küçük bir vadiye 


konumlanan Hataların Gölü, 
iki farklı sette yer almaktadır. 

Etkinliğin son gölü olan 
Dipsizgöl için ise göllerden 
geri düzlüğe doğru yürümek 
ve daha sonra Alpin çayırlıklarda kuzey yönünde ilerlemeniz gerekmektedir. Önce kısa 
bir iniş ardından yükselerek, 


toplam 6 kilometrelik yürüyüş 


ardından Rize - Trabzon il sınırındaki göle erişebilirsiniz. 
2759 metre yükseklikteki göl, 
ne yazık ki adı gibi derin değil. 
Yayla şenliklerinin yapıldığı 
bir alana konumlanan gölün 
kenarında, neredeyse tüm yıl 
boyunca kar görmek müm- 
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SİVRİNİN GÖLLERİ 


kün. Göle araçla gitmek için 
önce Anzer-Uzungöl arasındaki toprak yolu izlemek, Kürdün Yurdu Yaylası geçildikten 
sonra karşınıza çıkan kavşak 
noktasından sola dönmek gerekiyor. Takip ettiğiniz yol 1 
kilometre sonra sizi gölün kıyısına getirecektir © 


ir kente tepeden bakıldı- 
Bini, sınırlarının hemen 
dışında yemyeşil örtüsüyle 
doğanın hâkimiyeti başlar. 
Öbek öbek yerleşim alanları 
ve uçsuz bucaksız bir doğa... 
Bir yanda yapılaşmanın, ekonominin, ilerlemenin ve kimileri için güvenliğin merkezi sayılan kentler, diğer yanda 
salt doğanın sözünün geçtiği 
yaban bir hayat. İşte yaşamın 
bu çelişik görüntüsüne tanık 
olacağınız en güzel yerlerden 
biri günümüzde ismi Demirkapı olarak değiştirilen Haldizen Yaylası'dır. 

Bütün heybetiyle yükselen 
Demirkapı (3376) ve onun 
küçük kardeşi Karakaya 
(3193) zirvelerinin sarmaladığı bir çanağa konumlanan 
Haldizen Yaylası'nın yakınlarına, doğa moren gölleri 
serpiştirmiş özenle. Soğanlı 
Dağ sırasının bir üyesi olan 


и Haldizen Yaylası-Balıklı Göl-Karagöl 


Demirkapı eteklerinde, sırasıyla Balık, Aygır, Sarıçiçek, 
Birömerin Gölü, Karagöl, 
Çifte Göller ve Buzlu Göller 
olmak üzere birbirinden güzel tam yedi göl mevcut bölgede. Kimi Bayburt'a ulaşım 
sağlayan yol kenarında, kimi 
ise dağların kuytuluklarında 
ışıl ışıl parıldıyor. 

Önereceğimiz O yürüyüş 
rotası, yayla üzerindeki yol 
kenarından başlayarak önce 
Balıklı, ardından Karagöle 
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ulaşıyor. Parkurun ilk bölümü alpin çayırlıklardan geçen 
kolay bir etkinlik. Turuncu 
gelincikler, sarıçiğdemler, 


mor orkideler arasındaki 
yürüyüşümüze, nefes kesici 
görüntüsüyle Balıklı Göl'de 
mola veriyoruz. Kar, yaylada 
eylül ayında yeniden yağma- 
ya başladığı için göllerdeki su 
seviyesi pek azalmıyor. Karagöl, Balıklı Göl'den 230 metre 
yükseğe konumlanıyor. Yürü- 


yüş etkinliği dere yatağını ta- 


HALDİZEN YAYLASI 


ÇAYKARA-TRABZON / İKİZDERE-RİZE 


kip ederek önce üçü bir arada 
olan dört minik gölcüğe, ardından Karagöl'e erişiyor. 
Arkasını yasladığı heybetli 
dağdan süzülen, artık kirlenmeye başlamış karların sularıgöle akıyor yavaş yavaş. Bu 
noktadan yeni ismi Demirkapı olan Haldizen Yaylası'nın 


birbirine komşu mahallele- 


rini fotoğraflamak mümkün. 
Geri dönüşte aynı güzergâhı 
kullanmak Oo durumundasınız. Yalnız yaz aylarında bile 
bölgede sis eksik olmuyor, o 
nedenle dikkati elden bırakmamanız gerekiyor. 


Yöre halkı tarafından Yedigöller olarak anılan göllerin 
diğerlerine yürüyerek ulaşmak mümkün. Balıklı Göl'ün 
doğusuna konuşlanan Aygır 
Gölü'ne Bayburt'a uzanan 
toprak yoldan kolayca erişilebiliyor. Sarıçiçek Gölü ise, 
Aygır Gölü'nün 1,5 kilometre 
daha doğusunda yer alıyor © 


HALDİZEN YAYLASI 


m İşgobel Yaylası-Çatalpuar Yaylası 


rabzon ili Maçka ilçesi, 


Türkiyenin en önemli 
turizm değerlerinden biri 
olan Sümela Manastırı'na 
ev sahipliği yapıyor. İl merkezine 43, ilçe merkezine 
ise 16 kilometre mesafedeki 
kayalara oyulmuş bu nadi- 
de eserin kuruluş tarihi 385 


yılına kadar uzanıyor. Çeşit- 


li restorasyonlardan geçen 
manastır, yemyeşil orman 
örtüsünün kucakladığı kartal 
yuvası kayalıklarda özellikle 
sisli günlerde cezp edici fotoğraflar veriyor. 

Maçka ilçesinin bir diğer 
özelliği de güney yamaçlara 
dizilen yaylaları. Geçtiğimiz 
yıllarda ilçe kaymakamlığı- 
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nın hayata geçirdiği Anabasis 
Yolu yürüyüş rotası, Gümüşhane Kültür Yolu'na bağlandı. 
Tarihçi/asker Ksenophon (İÖ 
430-355) “On Binlerin Dönüşü-Anabasis” adlı yapıtında; 
Pers İmparatorluğu yöneticisi 
iki kardeşin yaptığı taht kavgasını ve savaş sonrası on bin 
kadar Yunanlı askerin dönüş 


İŞGOBEL YAYLASI 


hiköyesini anlatır. O dönemde tüm Anadolu'ya hâkim 
olan Pers İmparatorluğu'nu 
Batı Anadolu kuvvetleri komutanı Kyros (Keyhüsrev); 
babası IL Darius'un ölümünden sonra tahta çıkan kardeşi 
IL Atrakserkes'e karşı savaş 
açar. Kanlı çarpışma sonucu 
savaşı kaybeden Kyros, muharebe esnasında öldürülür. 
Ordusundan geriye kalan 
Ksenephon komutasındaki 
Yunanlı askerler, ağır kış şartlarında Doğu Anadolu'yu geçerek Karadeniz'e ulaşmak ve 
gemiler aracılığıyla ülkelerine 
dönmek isterler. Yerel rehberler yardımıyla Gümüşhane 
üzerinden Zigana dağ silsilesini aşarak Trabzon limanına 
varır ve kendilerini bekleyen 
gemilere binerek memleketlerine dönerler. On binlerin 
denizi ilk gördükleri bu bölge, 
bilim adamları arasında hâlâ 


tartışma konusudur. 
Anabassis Yolunu Gümüş- 
14 ki- 
İşgobel 
Yaylası'ndan başlar. Sırttaki 


haneye bağlayan 


lometrelik rota, 
patikaları kuzey yönünde izleyerek yaylalar üzerinden 
Maçka ilçesine veya sağınızda 
sürekli iniş içeren bir diğer 
parkuru takip ederek Sümela Manastırı'na gidebileceğinizi belirtelim. Şimdi bir 
cami ve kahvenin bulunduğu 
yayla merkezinden yürüyerek Karlık Tepenin (2281) 
yamaçlarındaki Selboğazı ve 


SÜMELA MANASTIRI 
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MAÇKA-TRABZON-MERKEZ- GÜMÜŞHANE ini 


Üçevler yaylaları kavşağına 
erişin. Sonra güney istikametinde Sazlık Tepe (2448) 
ile Kalecik Tepe'nin (1410) 
batı eteklerinde ilerleyerek 
Sazlık ve Akberan yaylalarını 
geçin. Çayırlık ve kayalarla 
kaplı çıplak tepelerde yola 
alan güzergâh, Meryemana 
Deresi'nin aktığı Altındere 
Vadisi'nin doğu yamaçlarında 
yol almaktadır. Son etapta Arnastal Yaylası'nı geçip, Çakır- 


göl buzul gölünün eteklerindeki Çatalpuar (Çatalbahar) 
Yaylası'na ulaşacaksınız © 


5 turizm potansiyeli deyince akla ilk gelen 
yerlerden biri olan Uzungöl, 
son yıllarda giderek kalabalıklaşan mekânlardan biri. 
Hızla artan yapılaşma ve 
vahşi kültür turizminin akınına uğrayan Uzungöl, eski 
bakirliğini ve masumiyetini 
yitiriyor yıldan yıla. Geçmiş 
yıllarda göl içine istinat duvarı yapılması, Uzungöl'ün 
doğal dokusunu bozan görüntülerden biri. 

Solaklı Deresi'nin önemli kaynaklarından biri olan 
doğal güzellik, 14 kilometre 
uzaklıktaki Demirkapı (Haldizen) Yaylası sınırlarından 
gelen akarsu ile besleniyor. 
Demirkapı (3376 m) ve Karakaya (3193 m) dağlarının 
karlı bulunan yedi buzul gölünden 


doruklarında 


m. Karester (Galester) Yaylası-Uzungül 


çıkan sular önce Haldizen 
Deresi'ni, daha sonra da bir 
heyelan gölü olan Uzungöl'ü 
oluşturuyor. Yatağını arayan 
asi su, gölün diğer tarafından 
çıkarak Solaklı Deresi adını 
alır ve Karadeniz'e koşan yolculuğuna devam eder. 
Çaykara ilçe sınırlarındaki Uzungöl etrafında birkaç 
alternatif yürüyüş güzergâhı 
mevcut. Bunlardan biri de, 
2200 metre yüksekliğe ku- 
(Galester) 
Yaylası'ndan göle inen 11 ki- 


rulan Kerester 


lometrelik yürüyüş parkuru. 
Çaykara ilçesi Köseli, Taşkıran ve Taşlıgedik köylüleri 
tarafından kullanılan Karester Yaylası'na ulaşmak için 
Uzungöl - Bayburt arasında 
1916-1917'de Ruslar tarafından yapılan bol dönemeçli 
yolu kullanabilirsiniz. 


halkı 
“dünyanın sonu” olarak ta- 


Yöre tarafından 


nımlanan yayla, bulutlara 
kardeş bir yüksekliğe kurulmuştur. Gelecek yıllarda 
teleferikle ulaşım sağlanması düşünülen yayladan kuşbakışı Uzungöl ve civarını 
seyredebilirsiniz. 
Uzungöl'ün güneybatısındaki yayladan başlayan 
yürüyüş, kuzeye doğru virajlarla inişe geçen toprak bir 
yolu takip etmektedir. Bol 
bol manzara izleyeceğiniz ve 
mis gibi kokular salgılayan 
ormanlık bir ortamda yol 
alan güzergâh eski adı Şerah 
olan Uzungöl yerleşimine, 
ardından göl kenarına inecektir. Bölgede ayrıca Yaylaönü ve Şekersu yaylalarında 
keyifli yürüyüş aktiviteleri 
yapabilirsiniz © 
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ürüyüşün sonunda sizi 

fazlasıyla cezp edecek tarihi Santa Harabeleri'ne ulaşacağınız bu rota, Taşköprü'den 
çıkarak kuzey istikametinde 
ilerliyor. Toprak yolda yak- 


laşık 300 metre yürüdükten 


un Taşköprü-Gület-Santa Harabeleri 


sonra tarihi kemer köprüden 
karşıya geçerek, çayırlıklar 
arasında uzanan patikayı izlemeye başlıyorsunuz. Yanbolu 
(doğusundan) ilerleyen rota, 
Çiçekli Tepe ile Ziyaret Dağı 


Deresi'nin o sağından 


(2680) arasındaki vadiden 
geçiyor. Birazdan 


traktör yoluna dönüşecek ve 


patika, 


sizi Taşköprü Baraj Gölü'ne 
ulaştıracaktır. 

Karşı yakadaki evler, Irmakbaşı Yaylası'na ait. Siz, 


TAŞKÖPRÜ 


etkileyici manzarayı fotoğraflayarak gölün sağ їагайп- 
dan yürüyüşünüzü sürdürün. 
Baraj gövdesine vardığınızda 
toprak yol düz devam ederken, baraj gölünden çıkan 
Yanbolu Deresi derin bir vadiye akacaktır. Çukurkayalar 
geçtikten 
uzaklarda Santa bölgesinin 
ilk mahallesi olan Piştof- 


mevkiini sonra, 


lu yerleşimini göreceksiniz. 
Toprak yol aşağıya doğru kıvrılarak dere yatağına inerken, 
siz kuzey yönündeki traktör 
yoluna girin. Elektrik direklerinin dikilebilmesi için açılan bu yol, kısa bir süre sonra 
İşgorden Yaylası'na ulaşımı 
sağlayan patikaya dönüşecektir. Artık sarıçam ve ladin 
ağaçlarının hâkim olduğu 
orman sınırına girdiniz. Kuzey yönünde yürüyüşünüzü 
sürdürün. Kayalıkların arasından akan dereyi geçtikten 


sonra, batıya, yani Yanbolu 
Deresi vadisine doğru inin. 
Vadi tabanına eriştiğinizde 
mevsimine göre suyun debisini kontrol ederek karşı 
yakaya geçmek zorundasınız. Dereden geçtikten sonra 
sağa, yani kuzeye ilerleyen 
patikaya girerseniz, 11 kilometrenin sonunda Piştoflu 
Mahallesi'ne vararak Santa 
Harabeleri'ne ulaşabilirsiniz. 

Taş evleri ve kiliseleri ile 
hayal sınırlarını zorlayan 
Santa bölgesinde, birbirinden güzel 7 mahalle bulunuyor. Her mahallede gösterişli taş kiliseler yükselirken 
bütün evler kesme taştan 
yapılmıştır. Hemen her sokağın başında bir çeşmeye 
rastlayabilirsiniz. Doğal konumu bağımsız ve korunaklı 
bir sığınak teşkil etmesinden 
dolayı bölge, 17'nci yüzyılda 
yaşayan Hıristiyan toplu- 
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SANTA ZURNALI 


mun varlığını sürdürmesin- 
de etkili olmuştur. Özellikle 18'inci yüzyıl sonu inşa 
edilen resmi binalar dikkat 
çekicidir. Çakallı, İlyas Peygamber, Hagios Hristaforos, 
St. Theodor, St. Kiryaki, St. 
Christoper, St. Konstantinos, St. Petros kiliseleri mutlaka görülmesi gereken tarihi 
mekânlar arasında © 


Uu Krom Antik Kenti (Bulutyayla)-Alikinos-Saroğlu-İmera Manastırı -Olucak Köyü 


KROM ANTİK KENTİ 


rom Vadisi hem tarih, 
hem doğa anlamında 
ilgi çekici bir bölge. Derin 
bir koridorda uzanan Cehennem Vadisi, kayalıklarla 
çevrili sarp vadiler, çıplak 
yüksek tepeler ve yöreyi yansıtan otantik köyler arasında 
sıra dışı bir yolculuk. 15 kili- 


se ve şapel, iki kemer köprü, 


kale, iki değirmen ve taş işçiliğine hayranlık duyacağınız 
eski evlerden oluşan Krom 
antik kenti kalıntıları, yürüyüş etkinliğinin en önemli 
ayrıntıları arasında. Haritalarda Bulut Yaylası olarak geçen Krom (Şamanlı) bölgesi; 
Çayıroğlu 
(Ulivena), Gavanak, Düzce 


Mancandanos, 
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(Alikinos), Muhara, Sarıoğlu, Evlice (Nanak), Başkapı 
(Loriya) mahallelerinden 
oluşmaktadır. 
Önereceğimiz rotayı iki 
şekilde 


kün. Krom yerleşiminden 


yürümek müm- 


dere yatağına inen antik 
patikanın peşine düşenler, 
Yaylacık Deresi vadisinde- 
ki yıkık kilisenin ardından 
Sarıoğlu Kilisesi'ne ulaşacaklar. Krom'dan doğuya 
devam eden toprak yolu izleyenler ise Alikinos yerleşimindeki aynı isimli kiliseyi 
ziyaret ettikten sonra toprak 
yol ve patika karışımı bir 
güzergâhtan Sarıoğlu yerleşimine erişeceklerdir. 

Her iki parkur bu noktada birleştikten sonra keşişlerin kullandığı antik patika üzerinden önce İmera 
Manastırı'na, daha sonra da 
Olucak Köyü'ne varacaktır. 


Sarıoğlu sonrası Gökçe ve 
Sivri tepeler yamaçlarından 
geçen güzergâh, sol tarafı 
kayalık, sağ tarafı ise uçurum 
olan bir patikayı izlemektedir. Çok fazla kullanılmadığı 
için yer yer bozulan bu antik 
rotayı kesinlikle tek başınıza 
denememenizi öneririz. 
Rotanın sonunda Gümüşhane ilinin günümüze sağlam 
kalmış tarihi değerlerinden 
biri olan İmera Manastırı'nı 
ve köy içindeki taş evleri ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 
Gümüşhane'nin günümüze 
en iyi durumda kalan tarihi 
eserlerinden biri olan İmera 
Manastırı (St. John Prodromus), 1710 yılında kadınlar 
manastırı olarak kurulmuş. 
Olucak Köyü'ne araç yoluyla 
2 kilometre (yürüyerek 600 
metre) uzaklıktaki yapı, 1845 
yılında Rahibe Roksana tarafından restore edilmiştir © 
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=ч geçmiş yüzyıllarda 
asılı kalmış zamanın durduğu tarihi bir dekoru anımsatan Süleymaniye Mahallesi, 
Gümüşhane merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 
Kilise, cami ve sivil mimari 
gezebileceğiniz 
bu özel mekândan başlayan 


örneklerini 


rotamız, geniş bir yay çizerek Gümüşhane Güzeller 
Mahallesi'ne erişiyor. 
Yürüyüş rotamızın ilk bölümü sürekli yokuş yukarı 
çıkış içerdiğinden yorucu bir 
etap. Süleymaniye Camisi'nin 
önünden başlayan parkur, tarihi yapıların önünden geçip 
yerleşimin güneyindeki dere 
yatağının solundan yükseliyor. Yellikirse ile Yelliburun 
tepeleri arasındaki vadi yatağından ilerleyen patika, 
düzlük bir alana erişecek. 
Bu noktada gördüğünüz su 
deposunun karşısındaki kü- 


çük vadi yatağına yönelmeniz gerekiyor. Ama öncelikle 
çeşme başında kısa bir süre 
soluklanabilirsiniz. Sonra 
batıya doğru yönelen patika, 
dere yatağını geçerek dik bir 
şekilde tırmanışa geçecektir. Sırt noktasına eriştiğinde 
Süleymaniye Mahallesi'nden 
gelen bir başka patikayla 
birleşen güzergâh, tekrar 
güneye (sola) dönerek yükselmeyi sürdürecektir. Artık 
Aygırgölü'nden gelen Sarı 


m. Süleymaniye Mahallesi-Gözeler (Tembada) Yaylası-Güzeller Mahallesi 


Dere havzasının bereketlendirdiği vadi boyunca tırmanıyorsunuz. Nispeten bir düz 
alana ulaştığınızda patika ikiye ayrılacaktır. Soldaki Koyunoğlu Yaylası'na gitmektedir. 
Siz sağa dönerek geniş bir çayırlıktan güneybatı istikametinde yürüyüşünüze devam 
edin. Tepede gördüğünüz tek 
kavak ağacı, kerteriz noktanız olacaktır. 

Tepe noktasına eriştiğinizde solunuzda iki minik göl 
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göreceksiniz. Kuşların sulak 
alan olarak kullandığı bu noktada patika, taş döşeli antik 
bir yola dönüşecektir. Hemen 
solunuzdaki kavak ağacının 
altında ise tarihi bir çeşme 
(Ayazma) bulunmaktadır. 
Eski yol yer yer taş döşeli olarak Aygırgölünün solundan 
Dörtkonak (Edre) Kalesi'ne 


kadar devam etmektedir. Su- 


larınızı 


tazeleyip dinlendiğiniz Ayazmadan sağa, yani 
batıya giden patikayı takip 
etmeniz gerekmektedir. Kısa 
bir süre sonra çayırlık alandaki mevsimlik gölün yanından 
geçip sırt noktasına varacaksınız. Solunuzda gördüğünüz 
kayalık Yangınbaşı Tepesi'dir. 
Şimdi aşağıda beliren çam 
ormanlarına doğru yürümeye başlayın. Birbiri ardına sıralanan üç çeşme yanından 
geçerek genç bir orman alanına giren patika, sizi Gözeler 
Yaylası'na ulaştıracaktır. Rotanın bundan sonraki bölümü, 
yayla içinden geçen Turna 
Deresi yatağını takip ederek 
Vank Kilisesi'ne uğradıktan 
sonra Güzeller Mahallesi'ne 
inecektir © 


1 Torul - Şiran 
arasında kullanılan eski 
yollardan biri olan rota, 2350 
- 2450 metreler arasındaki iki 
geçidi aşıyor. Artabel Gölleri 
Tabiat Parkı 
başlayan parkurun başlan- 


gıcı, hatırı sayılır bir rampa 


sınırlarından 


içeriyor. Yerleşim yerinden 
kuzeye doğru mermer ocaklarına çıkan patika, bizi 
düzlük bir alana ulaştırıyor. Önümüzü kesen 
toprak yoldan karşıya 
geçerek patikanın kılavuzluğunda yükselmeye başlıyoruz. Çıplakkıran ile Kavaklı tepeleri 
arasındaki vadi içinden 
yükselen güzergâh, Zigoir Deresi'nden geçerek kuzeydoğuya yöneliyor. Geldiğiniz aşıttan 
kuzeyde Zigana Dağları, güneyde ise Tersun 


GÜMÜŞTUĞ 


Geçidi'ne kadar uzanan 


muhteşem bir manzarayı 
seyredebilirsiniz. Bu noktadan itibaren tekrar kuzeye 
yönelen patika, 
Tepesi'nin kayalık yamaçlarından ilerliyor. Pek çok izle- 


Manodor 


ğin kafanızı karıştırabileceği 
parkurda, ana patikayı dikkatle takip etmenizi öneririz. 


Aksu Yaylası'nın üzerin- 
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un Esentepe (Artabel)-Aksu Yaylası-Beçit Yaylası-Gümüştuğ (Avliyana) 


deki kayalık tepeye vardığınızda, kuzeye devam eden 
ana patikada yürüyüşünüzü 
sürdürün. Manador ile Devedüzü tepeleri arasındaki düzlüğe eriştiğinizde sol 

fark 
ikinci 


tarafınızda mezarlar 
Artık 

aşıda ulaşmışsınız demektir. Eğer hava açıksa bulun- 
Abdal 


zirve- 


edeceksiniz. 


duğunuz yerden 
Musa Tepesi'nin 
sini görebilirsiniz. Şimdi 
geçide kadar gelen toprak yolun sağında göreceğiniz patikaya girerek 
Geçit 
Güzergâh, bazen patika 


Yaylası'na inin. 
bazen toprak yolu kullanarak inişe devam edecektir. Rota, önce Geçit 
Deresi üzerindeki tahta 
bir köprüyü, ardından 
Gümüştuğ Deresi üzerindeki tarihi kemer köprüyü aşacaktır. İki tarafı 


ARTABEL GÖLLERİ 


taş döşeli patikaya dönüşen 
güzergâh, sol taraftaki yıkık 
bir kiliseyi geçtikten sonra 
Gü- 


müştuğ Köyü'ne varacaktır. 


13'üncü kilometrede 


Eski adı Avliyana olan Gümüştuğ Köyü, tarihi bir vadi 


içinde yer alıyor. Eskiden 


Trabzon Sümela Manastırı 
- Gümüşhane Krom Vadisi 
Olucak (İmera) Manastırı - 
Gümüştuğ (Avliyana) Meryemana (Panaguli) Manastırı - Giresun Şebinkarahisar 
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Meryemana Manastırı arasındaki tarihi Keşiş Yolu, köy 
içerisinden geçerek Alucra 
tarafına aşıyordu. Torul - 
Gümüştuğ arasında birçok 
kilise, şapel ve tarihi taş kemer köprü bulunuyor © 


m Karagöl Yaylası-Artabel Gölleri-Karagöl Yaylası 


öz konusu rota, üç bin 


metreyi aşan zirvelerin 
kuşattığı geniş bir çanağa 
yayılan Artabel Gölleri Tabiat Parkının kalbine yolculuğu kapsıyor. Esentepe 
Mahallesi'nden tabiat par- 


kına uzanan toprak yolun 


sonundan başlayan rota, batıya hareketlenen patika üzerinde ilerliyor. Yarım saatlik 
bir yürüyüş sonunda kamp 
alanı olarak kullanılan düzlüğe erişiyorsunuz. Önünüze 
çıkan küçük tepeleri aşarak, 
3305 metrelik dev cüssesiyle etkileyici bir görüntü veren Artabelinbaşı Tepesi'nin 
doğu yamacına konuşlanan 
Adalıgöl'e (Karanlık / Büyükgöl) varılıyor. Daha sonra güneye yönelen güzergâh, yaz 
aylarında kuruyan bir gölün 
yanından geçerek eski Top 


ADALİGÖL 


Yolu'na ulaşıyor. Şimdi tekrar 
batı yönüne dönerek yükselmek durumundasınız. Birazdan Cankurtaran Tepesi'nin 
kuzey yamaçlarındaki çanağa 
yayılan ve yöre halkının Üçgöller adını verdiği Karagöller 
bölgesindesiniz. Kuzeye doğru arka arkaya dizilen iki gölü 
(üçüncü göl kayda alınmayacak kadar miniktir) fotoğrafladıktan sonra ana rotaya geri 
dönmeniz gerekiyor. 

Doğu - batı doğrultusunda- 
ki eski Top Yolu'na erişince, 
bu kez aynı noktadan kuzeye yükselen patikaya girerek 
200 metre tırmanacaksınız. 
Ardabil 
Boğazı'nın doğusundaki ka- 


Tepe noktasında, 
yalıkların altına konumlanan 
Karanlık (Ahtabur) Göl'ün 
hayranlık uyandıran görüntüsü sizi karşılayacaktır. Tabiat parkının en derin gölü 
olan buzul gölde, uzun bir 


mola verebilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kez daha eski 
Top Yolu'na geri dönmeniz 
ve geldiğiniz yolu bu kez yokuş aşağıya yürümeniz gerekmektedir. Solunuzdaki düzlükte yaz aylarında kuruyan 
küçük göller bulunmaktadır. 
Altınızda gördüğünüz Küçükgöl, aktiviteniz esnasında 
görebileceğiniz son buzul 
gölüdür. Göl kenarında soluklandıktan sonra önce kuzeye yönelerek kamp alanına 
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ulaşın. Bu noktadan sonra 
sabah adımladığınız patikaya 
girerek başlangıç noktasına 
geri dönebilirsiniz. 

7 vadi içine yayılan ve sınırlarında tam 22 adet buzul 
göl barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkı, ülkemizin 
son bakir kalan insansız bölgelerinden biri. İsteyenler Şiran tarafındaki Suyungöz ile 
Akbulak 1-2 buzul göllerine 
Hendüt Yaylası'ndan günübirlik yürüyüş yapabilirler Ə 


ARTABEL DERESİ / CÜNEYT OĞUZTÜZÜN 


Д: Gölleri Tabiat 
Parkı'nın Gümüştuğ 
(Avliyana) Köyü sınırlarında kalan Beşgöller, 
Abdal Musa Dağı ile 
Sofrataşınbaşı tepeleri 
arasındaki dar bir vadi 
yatağında yer alıyor. 
Her sette bir buzul 
gölün bulunduğu çanağa en kolay ulaşım, 
Gümüştuğ Köyü Dulağa Yaylası'ndaki patikadan sağlanıyor. 700 
metrelik bir tırmanış 
içeren görece sert rota- 


BEŞGÖLLER SIRT YOLU / CÜNEYT OĞUZTÜZÜN 


yı, deneyimli yürüyüşçülere o önermekteyiz. 
Rotayı yürümek için yanınıza bölgeyi bilen yerel bir 
rehber almanızda fayda var. 
Karadeniz'in olmazsa olması 
sis olgusu, güneşli bir havada 
bile ansızın ortaya çıkarak 
yolunuzu kaybetmenize neden olabilir; dikkat! 


mə Dulağa Yaylası-Beşgüller-Dulağa Yaylası 


Otantik 
bir şey kaybetmeyen Du- 


görüntüsünden 


lağa Yaylası'ndan başlayan 
patika, dere yatağı boyunca güneybatı istikametinde 
ilerliyor. Halvanlıkaya Tepesi 
geçildikten sonra Deregözü 
mevkisinde vadi ikiye ayrı- 
Пуог. Sağdaki Abdal Musa 
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Tepesi'nin eteklerindeki Karagöller bölgesine 
ulaşıyor. Siz sol tarafa 
yönelerek, derenin kenarından yükselişinizi 
Birazdan önünüze aşılmaz 


sürdürüyorsunuz. 


gibi görünen bir kaya 
bloğu çıkacaktır. Dikkatli bir şekilde, kayalığın 
sağ tarafindaki patikayı 
izlemelisiniz. Göllerden 
gelen şelalenin altından 
geçen rota, ilk düzlüğe 
eriştiğinde birinci gölle 
karşılaşacaksınız. Artik 
her sette farklı bir göl 
göreceğiniz yürüyüşünüzü, vadinin sonuna kadar 
sürdürebilirsiniz. Ulaşacağınız dördüncü göl, tabiat parkının en büyük ikinci buzul 
gölüdür. Eğer hava açıksa ve 
kendinize (o güveniyorsanız 
son gölün sağ tarafındaki 
aşıttan Karagöller Vadisi'ne 


BEŞGÖLLER 


geçebilir ve Dulağa Yaylası'na 
geri dönebilirsiniz. Kendini 
zorlamak istemeyenler ise 
son gölü gördükten sonra 
aynı güzergâhı kullanarak 
geri dönebilirler. 

Dulağa Yaylası yakınların- 


da, Gümüştuğ Köyü'nün bir 


başka güzel ve otantik yaylası olan Yılanlı Yaylası bulunmaktadır. Bölgede fazladan 
bir gün daha kalmak isterseniz Yılanlı - Yaylası - Acembol Gölleri - Gölbaşı Gölü 
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- Gölönü Yaylası yürüyüş rotasını deneyebilirsiniz. Abdal Musa Dağı eteklerindeki 
bu zevkli yürüyüş, Artabel 
Gölleri Tabiat Parkı'nın kuzeyindeki buzul gölleri ziyaret etmenizi sağlayacaktır © 


Lu ilinin en yüksek 
noktası olan 3107 metrelik Karagöl Dağı ile buzul 
gölleri kat eden bu rota, iki 
günlük bir faaliyet olarak 
planlanabilir. Bir bölümü Giresun ile Ordu il sınırlarında 
devam eden rotayı, deneyimli doğaseverlere öneriyoruz. Bölgenin iklimsel 
özelliğinin kanıtı olan 
sis, dört mevsim karşınıza çıkacak en önemli 
olumsuz doğa koşullarından biri. 

Dereli Aksu 
Köyüne bağlı Avşar 
Obası'ndan 
yürüyüş, ilk etapta 
2660 metre yükseklikteki Sağrak Gölü'ne 
tırmanıyor. Daha son- 


ilçesi 


başlayan 


ra etkinlik, yerel söylenceye göre 40 askerin şehit olduğu ve 


KARAGÖL 


tepelerinde mezarlara 


rastlayacağınız 3060 metre 
yükseltideki Kırklar Dağı zirvesine erişiyor. Bu noktadan 
açık bir havada hem Sağrak, hem de Camlı göllerini 
fotoğraflayabilirsiniz. 
Bulunduğunuz mevkiden 
batı yönünde inişe geçerek 
Karagöl olarak bilinen ve bir 
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m Avşar Obası-Sağrak Gülü-Kırklar Tepesi-Camlı Eül-Karagöl Gölü- 


buzul göl olan denizden 2780 
metre yükseklikteki Camlı 
Göle varabilirsiniz. Toprak 
bir yolla araçların erişebildiği göl ne yazık ki etrafında 
çöp yığınlarına rastlayacağınız ve doğallığını kaybeden 
alanlardan biri. Dilerseniz 
Camlı Göl kıyısında kamp 
yapabilirsiniz. 

İkinci gün kuzeybat yönünde yürüyerek 
2730 metre yüksekliğe 
konumlanan Karagöl'e 
ulaşılıyor. Gölden çıkan 
küçük bir dere aşağıdaki düzlükte mevsimsel 
bir göl olan Bağırsak 
Gölü'nü oluşturmaktadır. Şimdi kuzeybatı yönünde yürüyüşü 
sürdürerek sırta çıkın 
ve 3107 metrelik Karagöl 


Dağı zirvesine 


tırmanın. Çarşak ve 


kayalık bir arazi yapı- 


Karagöl Zirve-Aygır Gölü-Bozat Obası 


BULANCAK-DERELİ/GİRESUN 


sına sahip olan bu alandaki 
yürüyüş, engin bir manzara 
eşliğinde devam edecektir. 
Zirveye ulaştığınızda ise pek 
çok Giresun, Ordu ve Sıvas 
yayla ve obası görüş alanınıza girerken, açık bir havada 


Karadeniz'i görebileceksiniz. 


Mola 
Karagöl 


hedefiniz 
hemen altında yer alan Aygır 


sonrası 
Zirvesi'nin 


Gölü. Söz konusu doğa harikasına inmek için Karagöl 
Dağı'ndan farklı iki rotayı 
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kullanabilirsiniz. Alanı büyük olmasına karşın Karagöl Zirvesi etrafındaki diğer 
buzul göllere göre sığ olan 
Aygır Gölü, Bozat Obası'na 
yaklaşık 1 kilometre mesafede ® 


AYGIR GÖLÜ 


oğu Karadeniz denilince 

hemen hepimizin aklına 
yaylalar gelir. Yüksek tepelerin eteklerindeki yemyeşil alpin çayırlara dizilen ve yöreye 
özgü ahşap ve taş işçiliği eseri 
geleneksel evleriyle yaylalar, 
Doğa Karadeniz Dağları boyunca batıdan doğuya doğru uzanmaktadır. Giresun il 
sınırlarında yer alan yaklaşık 
dört yüze yakın yayla ve oba, 
Doğu Karadeniz yayla turizminin en önemli adreslerinden biridir. Özellikle Bektaş 
ile Kümbet Yaylası arasındaki 
coğrafyaya yayılan bu yerleşimler, otantik görünümleri 
ve yöresel ayrıntılarıyla gezginler için cazibe noktalarıdır. 

Doğu Karadeniz'in en meşhur yaylalarından biri olan 
Kümbet Yaylası, il merkezine 
yaklaşık 52 kilometre uzak- 


— Kümbet Yaylası-Koçkayası Tabiat Parkı 


lıktadır. Denizden 1640 metre yükseğe kurulan yayla, Dereli ilçe sınırlarında yer alır. 
Geçtiğimiz yıllarda köy statüsüne kavuşan yaylada altyapı 
hizmetlerinin yanı sıra sağlık 
ocağı, bakkal, kasap, manav, 
fırın, kır kahvesi ve lokantalar 
bulunmaktadır. Her yıl temmuz ayının ikinci hafta sonunda şenlikler düzenlenen 
Kümbet Yaylası'nın bir başka 
özelliği ise evlerinin büyük bir 
kısmının ahşap giydirilmesiyle doğal dokuyu bozmayan 
görselliğe kavuşmasıdır. 
Kümbet Yaylası yakınlarındaki Aymaç Mevkii mesire alanı, Salon Çayırı piknik 
alanı, Koçkayası Tabiat Parkı 
gibi doğal alanlar, günübirlik 
yürüyüş etkinlikleri açısından 
son derece uygun mekânlar. 
Özellikle 2011 yılıda tabiat 
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parkı ilan edilen Koçkayası; 
manzara güzellikleri, rekreasyonel alanları, günübirlik ve 
konaklam tesisleriyle turistik 
potansiyeli yüksek bir alan. 
Önereceğimiz yürüyüş 
rotası Kümbet Yaylası'ndan 
başlayarak tabiat 
ulaşan günübirlik bir faaliyet. Son bölümde parkur, bir 
konaklama tesisinin yer aldı- 


parkına 


ğı parktan tarifsiz güzellikte 
bir manzara seyredeceğiniz 
Koçkayası Tepesi'ne ulaşıyor. Bu mevkiden 354 bin 
hektarlık alana yayılan tabiat parkını ve Giresunu güneyden sarmalayan dağları 
izleyebilirsiniz. 

Kümbet Yaylası - Dereli 
dönüş yolunda yol kenarındaki Kuzalan Şelalesi ve travertenlere uğramayı sakın 
ihmal etmeyin Ə 
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KÜMBET YAYLASI 


uu Turnalık-Gümüşdere 


rdu ilindeki yaylaların 

büyük bir kısmı Kabadüz 
ile Mesudiye ilçe sınırlarına 
yayılıyor. Özellikle Çambaşı ile Turnasuyu Vadisi'nin 
başlangıç noktasındaki Turnalık yaylaları, doğaseverler 
açısından bakir alanlara sa- 


hip. Turnalık Yaylası'nda her 


yıl düzenlenen ve Ordu'nun 
turizm alanındaki en önemli organizasyonlarından biri 
olan Vosvos Şenliği alanı, 
etkinliğimizin çıkış noktası 
olacak. Arpalık Mahallesi'ne 
kadar evler arasından geçen 
traktör yolunu izleyen parkur, yerleşim çıkışında soldaki patikaya giriyor. Kömüş 
Deresi solumuzda kalacak 
şekilde manzaralı bir rota- 
da yürüyoruz. Osmanalan'a 
eriştiğimizde önümüze çıkan 
yoldan karşıya geçerek, önce 
traktör yoluna, ardından da 
patikaya yöneliyoruz. Bahar 
aylarında mantarların süs- 


TURNALIK 


lediği ormanlık alanda bol 
oksijen soluyarak yürüyüşe 
devam ediyoruz. Sürekli inişi içeren rota, tekrar toprak 
yola kavuştuğumuz Cork 
Harmanı'nda karşıya geçerek, önünüze çıkan tek evin 
yanından patikaya giriyor. 
Buradan aşağıdaki Derinçay Vadisi'nin yemyeşil koridorunu tüm ayrıntılarıyla 
görebilirsiniz. Kuşburnu ve 
eğreltiotlarıyla bezeli patika, 
yokuş aşağı devam ederek 
Alçakbel Köyü'ne ulaşıyor. 
Bu noktada sola dönerek 
kısa bir süre köy yolunu takip ediyoruz. Sağda, köylülerin Tilkitaşı olarak adlandırdığı mevkideki şelaleyi 
görebilirsiniz. Yaklaşık 150 
metre sonra sağa yönelerek 
Gümüşdere köylülerinin eskiden yaylaya çıkmak için 
kullandığı patikaya giriyoruz. Bu eski göç yolu, döne 


kıvrıla dere yatağına doğru 
inişe devam ediyor. Ahşap 
köprüden geçerken sağınızda küçük bir şelale daha 
göreceksiniz. 

Vadinin asıl sürprizi ise 
biraz ileride yer alan büyük 
şelale. Tilkitaşı mevkisinde 
fotoğrafladığınız şelale kadar 
yüksekten düşen bu doğa harikası, rotaya ayrı bir renk katıyor. Yürüyüş parkurunun bir 
başka güzelliği de kaya mezarları. Biraz ileride varaca- 


KABADÜZ-ORDU 


ğınız çeşme yanından ayrılan 
dar patikadan ulaşılan kayalara oyulmuş iki mezar, yükseklerden tüm vadiyi seyreden 
bir konumda. 1512 metre irtifadan başlayan etkinliğimiz, 
652 metredeki dere yatağına 
kadar iniyor. Köprüden karşıya geçip toprak yola girerek, Gümüşdere Köyü'nde 
yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. 867 metrede yer alan köy 
okulu, bu keyifli yolculuğun 
bitiş noktası olacak © 
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TURNALİK 


\ ç turizm dinamiğine sahip 

olan Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi Yeşilce ve Topçam yaylaları; tarihi mekânların yer 
aldığı, peyzaj güzelliklerinin 
sergilendiği, doğal 
dokusu bozulmamış oba ve 


henüz 


yaylaların bir araya toplandığı, ilin en yüksek tepelerinin 
gökyüzüne uzandığı, alpin 
çayırlıklarla yeşilin her tonunu görebileceğiniz ormanların sarmaladığı özel bir bölge. Ordu Yürüyüş Parkurları 
projesinin yayıldığı bölgedeki keyifli etkinliklerden biri 
de, 
başlayarak Ordu ilinin en 


Kızılağaç Yaylasından 


yüksek noktalarından birine çıkan ve Çukuralan 
Yaylası'nda sona eren rota. 
Orman sınırındaki eski 
evleriyle tipik bir Karadeniz yerleşimi olan Kızılağaç, 


Ordu'nun en güzel yayla- 


m Kızılağaç Vaylası-Eriçok Tepesi-Çukuralan 


larından biri. Mesudiye ilçesinin Topçam ve Yeşilce 
beldelerinde 
mekânı olan yayla, etkinliğin 
başlangıç noktası. Çambaşı 
Yaylası'na ulaşmak için kul- 


yaşayanların 


lanılan toprak yolda yaklaşık 
200 metre ilerledikten sonra, 
önümüze çıkan tabelanın 
yönlendirmesiyle soldaki patikaya giriyoruz. Ardından 
traktör yoluna bağlanarak 
batıya doğru yürümeye devam ediyoruz. Hedefimiz 
ilerideki kayalık bölge. Sırt 
noktasındaki kayalıklara 
ulaşınca sola doğru dönerek 
taşlar üzerindeki işaretleri 
izliyoruz. Kayalık alanı sağınıza alarak ona paralel bir 
şekilde yürüyüp üçüncü kilometrede zirve noktasına 
erişeceksiniz. Taşların üst 
üste dizilmesiyle yapılan korunakların bulunduğu Eriçok 
Tepesi'nden harika bir manzara seyredebilirsiniz. Açık 
bir havada, Karagöl Dağı ile 
Ordu'nun en yüksek noktası 
olan Gönderiç Tepesi'ni görebilmek mümkün. Dinlendikten sonra zirve noktasından kuzey tarafına dönerek 
inişe geçin. Biraz dik olan bu 
iniş sırasında hedefimiz aşağıdaki düzlük olacak. Genel 
olarak otlarla bezenmiş ve 
patikanın belirgin olmadığı 
alanı geçerken işaretleri dikkatli takip etmeniz gerekiyor. 
Bir sırtta yer alan düzlük bölüme vardığınızda, önünüze 
çıkan su kaynağında kısa bir 
Şimdi 
dere yatağını solunuza ala- 


mola verebilirsiniz. 


rak aşağıdaki ormanlık alana 
doğru yürümeye başlayın. 
Kimi yerlerde orman güllerinin oluşturduğu sık doku nedeniyle yürüyüşünüz biraz 
zorlaşacak. İşaretli patikanın 
zirveden gelen bir başka pa- 


tikayla kesiştiği noktada sağa 
dönün. Artık ağaç dokusu- 
nun başladığı alanın hemen 
üzerindesiniz. Yaklaşık 500 
metre yürüdükten sonra 
önünüzü kesen bir traktör 


yoluna kavuşacaksınız. Hemen sola dönerek yürümeye 
devam edin. Orman içinden 
geçen rota sizi, ortasında 
gölet bulunan Çukuralan 
Yaylası'na ulaştıracak © 
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MESUDİYE-ORDU 
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m. Yeşilce-Kızılağaç Yaylası 


Қ" çatılarıyla bembeyaz badanalı evleri, ahşap 
samanlıkları, bozulmamış 
geleneksel yaylaları ve dogal dokusuyla maket bir 
yerleşim görünümündeki 
Yeşilce beldesi, Ordu ilinin 
gelecekteki ekoturizm merkezi olmaya aday. Ankara'nın 
Eskişehir'in 

benzeyen 


Beypazarı'na, 
Odunpazarı'na 
mimari bir yapıya sahip olan 
belde, son yıllarda seyahat 
acentelerinin programlarına 
dahil ettikleri popüler bir turizm beldesi oldu. 

Alt katları taş, üst katları 
ahşaptan yapılan Yeşilce evleri bağdadi tarzda inşa edilmiş. En fazla üç kata kadar 
çıkan evlerin en altı ahır veya 
depo olarak kullanılır. Bazı 
evlerde balkon veya cumba 
bulunur. Ana gövdeye eni- 
ne olarak yerleştirilen ahşap 
kalas, yapıya ayrı bir estetik 


katar. Zemin katın tabanı 
sıkıştırılmış toprak, tavanlar 
ise ahşaptır. Tipik Karadeniz 
mimarisini yansıtan evlerin 
çatıları, karasal iklim nedeniyle sacdan yapılır. El işçiliğinin ustalığını sergileyen 
evlerin içinde gömme dolaplar, cağ, ocak, mahat ve ambar gibi bölümler bulunur. 
1950'li 
santral ile elektriğe kavuşan 


yıllarda yapılan 
ilk köylerden biri olan Yeşilce doğal güzellikleriyle de 
öne çıkıyor. Kıyıyurt, Çukuralan, Kızılağaç, Yaylacık ve 
Zile (Beyağaç) yaylalarında 
geleneksel yayla yaşamına 
tanıklık edebilir; Ayıkurtağzı, 
Göğçukur, Arpayeri, Karabulu, Kekiklik, Bakacak ve Eğricesu mevkilerinde yürüyüşler yapabilir; Eriçok, Taztepe 
ve Kabaktepe zirvelerinde 
panoramik görüntüler yakalayabilir; kış mevsiminde 
66 


kızakla 
kayarak çocukluk günlerinizi 


Keşendökeceği'nde 


hatırlayabilirsiniz. Önereceğimiz rota, Yeşilce'nin yaylası 
olan Kızılağaç'a uzanan eski 
göç yolu. 

Mesudiye ilçesine bağlı 
Topçam ve Yeşilce yerleşiminde yaşayanların kullandığı 
Ordu'nun ikinci en yüksek 


Kızılağaç Yaylası, 


tepesi olan Eriçok'un yamaçlarına kurulmuş. Yeşilce 
sakinlerinin eskiden yaylaya 
ulaşmak için kullandıkları 
güzergâh, rotamızın ana eksenini oluşturuyor. Yemyeşil 
bir orman dokusu eşliğinde 
vadi içinden geçen parkur 
panoramik görüntüler sunuyor. Yavaş yavaş yükselen 
toprak yol Arpalık ve Kabalak mezralarından geçerek 
tepe noktasına erişiyor. Demirciosman adıyla anılan bu 
geniş düzlükte Eriçok Tepesi 


"um 


| il m 


g lr qiza 


ve Kızılağaç Yaylası'nı görebilirsiniz. Biraz ileride hafif 
bir inişe geçen toprak yol 
Muzadere'den gelen bir başka yolla birleşerek Mesudiye 
- Çambaşı asfaltına ulaşı- 


yor. Bu noktada yükselen ve 

Ordu Yürüyüş Parkurları'nı 

belirleyen tabelalardan birinin yönlendirmesiyle, soldaki toprak yola girerek Kızılagaç Yaylası'na ulaşıyoruz © 
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MESUDİYE-ORDU 


KIZILAĞAÇ YAYLASI 


ulunduğu bölge itibarıyla 

bol yağış alan Ordu ilinde 
irili ufaklı birçok akarsu vardır. Bu akarsular insana sonsuz huzur veren şelalelere ve 
küçük çağlayanlara ev sahipliği yaparlar. Yaz sonu bir kısmı kuruyan, veya suları azalan bu doğa harikalarından 
birine yürüyüş planlamaya 
ne dersiniz? 

Ordu - Çambaşı Yaylası karayolunun Gerce 
Obası sapağından başlayan yürüyüş, sürpriz 
görüntülerle dolu hoş 
bir serüven vaat ediyor. Bir tam gün sü- 
14 kilometrelik 
bu rotanın ilk bölümü, 


recek 
Turnasuyu Vadisi”nin 
başlangıç kısmı olan 
İkidere Vadisi'ne doğru 
inişi kapsıyor. Orman 
örtüsü içinde ilerleyen 


ABLAK TAŞI 


yürüyüş, önce bölgenin 


m Gerce Obası-Gerce Şelalesi-Kaleboynu Obası 


en güzel obalarından biri 
olan Gerce'ye erişiyor. Pek 
fazla bozulmadan korunan 
bölge, özellikle ilkbahar ve 
sonbahar aylarında doğanın 
renklerinden oluşan muhteşem görüntülere sahne 
oluyor. Gerce Obası'ndan 


giderek daralan vadiye inen 


orman yolu, Konak mevkisini geçtikten sonra bir kavşak 
noktasına ulaşıyor. Soldaki 
yol şelaleye, sağdaki ise Kaleboynu Obası'na gidiyor. Şelaleyi görmek isteyenler sık 
orman örtüsü içinde ve dar 
bir vadi yatağında ilerleyen, 
gidiş-dönüş 5 kilometrelik 
orman yolunu izlemek durumundalar. Yolun bitiminde 
önünüze çıkan İkidere 
ile Enkabaşı Deresi'nin 
birleştiği noktada, sudan 
karşıya geçerek bir patikaya gireceksiniz. Artık 
Giresun il sınırındasınız. 

Girdiğimiz patika 
Giresun obalarından 
Hamzabey'e gidiyor. Biz 
150 metre sonra patikadan sağa ayrılarak Gerce Şelalesi'ne iniyoruz. 
Yaklaşık 12 metreden 
dökülen bu doğa harikasının önünde oluşan 
gölet, yüzmek isteyenler 


KABADÜZ-ORDU/BULANCAK-GİRESUN 


için mükemmel bir fırsat. 
Dinlenme sonrasında Kaleboynu kavşağına kadar geri 
yürüyüp, daha sonra sola 
dönerek yükselmeye başlıyoruz. Önce Arpalık'taki kamp 
alanını geçerek Ablak Taşı 


mevkisine geliyoruz. Kamp 


alanında sağa ayrılan yoldan 
100 metre ilerlerseniz su bulacağınızı belirtelim. Kayalık 
alan üzerindeki doğal seyir 
terasından tüm Turnasuyu 
Vadisi'ni, Buz Kayası'nı ve 
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karşıdaki Giresun - Ordu 
obalarını seyredebilirsiniz. Rotanın son etabında 
yükselmeye devam ederek, 
Çambaşı'nın bir başka güzel 
obası olan Kaleboynu'nda et- 


kinliğimizi bitiriyoruz © 


GERCE ŞELALESİ 


[еен ve iklim şartları 
itibarıyla her türlü outdoor aktivitesine uygun olan 
Ordu, vadileri, ormanları ve 
yaylalarıyla gerçek bir ekoturizm merkezi. Özellikle Doğu 
Karadeniz de yaygın olan yayla turizmi ve trekking rotaları, 
son yıllarda giderek Ordu ve 
Giresun'da da popüler olmaya başladı. Bu anlamda bakir 
alanları doğaseverlerle buluşturmak, turizm alanında 
farkındalık yaratmak, doğa 
koruma ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla bir ekoturizm projesi hayata geçirildi. 

Proje kapsamında oluşturulan yürüyüş rotalarından 
biri, Göleti'nden 


başlayarak ilin özgün yaylala- 


Çambaşı 


rından biri olan Çukuralan'a 
uzanıyor. Ordu - Çambaşı 
Yaylası arasında ulaşımı sağlayan ana yol üzerinde bulunan gölet, Kabalak Obası'nın 


m; Çambaşı Gölet-Çukuralan Yaylası 


hemen altına konumlanıyor. 
Küçük göletin yanından 
batı yönünde obalara giden 
toprak yola yöneliyoruz. 
150 metre sonra Kabalak 
Obası'yla Hacıkızı mezrası 
arasındaki patikaya girmek 
için sağa dönerek yükselmeye başlıyoruz. Tepedeki son 
evi geçtikten sonra hedef 
sol çaprazınızda kalan mezarlık olmalı. Çayırlık alanda 
yükselmeye devam ederek 
tepeye doğru yürüyün. İşaretler sizi bir tabelanın da 
yardımıyla traktör yoluna 
yönlendirecek. Her daim 
yeşil otlarla bezenen bu yol, 
konuklarını Susuz Dağı'nın 
1997 metrelik Kirtilkaya 
Zirvesi'ne ulaştıracak. Eğer 
açık bir havada yürüyorsanız Karagöl, Gönderiç ve 
Eriçok zirvelerinden Ordu 
il merkezine kadar uzanan 


panaromik bir manzarayı 
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чу Çambaşı Gület-Çukuralan Yaylası 


seyredebilirsiniz. 

Mola sonrasında tekrar 
doğuya doğru dönerek aynı 
güzergâhta yürümeye devam edin. Aşağıda Tekmezar 
(Ulubey) Obası'na ulaştığınızda toprak yola kavuşarak 
sağa dönün. Rotanın bundan sonraki bölümü 15517 
bir orman dokusunda inişi 


kapsıyor. Önce Yapraklıbel 


mevkisinde Turnalık'tan gelen bir başka yürüyüş rotasıyla birleşip daha sonra ilk 
kavşaktan sağa sapın. Yaklaşık 2 kilometre sonra yine 
Tekmezar olarak anılan vadi 
yatağına inmiş olacaksınız. 
Sağdan gelen dere yatağının yanındaki orman yolu 
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güzergâhınızı o oluşturacak. 
Değirmen Deresi yarenliğin- 
de yükselen parkur, 13'üncü 
kilometrede sizi geleneksel yayla örneklerinden biri 
olan Çukuralan'a götürecek. 
Yaylacıların evlerinde konaklayabileceğiniz gibi gölet 
kenarına da kamp kurabilirsiniz © 


ÇUKURALAN YAYLASI 


